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Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel 
 
Pastorie / Amsteldijk-Z 145 
Parochiesecretariaat 1189 VL Nes a/d Amstel 
 tel.: 0297-582232 
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur. 
Email urbanusparochienes@gmail.com 
Website www.urbanusparochienes.nl 
 
Diensten zaterdag 19.00 uur 
 zondag 09.30 uur 
 
Pastoraal team 
 

Pastoor Marco Cavagnaro tel.: 0297-564638 
Kapelaan Darek Karwowski tel.: 0297-564638 
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592 
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063  
 
Parochieteam 
 

Pastoor M. Cavagnaro voorzitter 
 
J. Fontijn vice-voorzitter 
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532 
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com 
 
J. Sibum penningmeester 
tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com 
 
H. Pronk teamlid 
Veldweg 8b tel.: 06-29584878 
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl 
 
C. Groen-van den Helder teamlid 
Kamerlingh Onnesstraat 76 tel.: 06-30720749 
1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl 
 
Bankgegevens 
Voor betalen misintenties: 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL22 RABO 0392 3534 07 
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur: 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL41 INGB 0000 5783 72  

mailto:urbanusparochienes@gmail.com
mailto:john.fontijn69@gmail.com
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Beste medeparochianen, 
 
 
           e maand december staat op het punt te beginnen. Een 
bijzondere maand, want terwijl de dagen nog steeds korter 
worden, de temperaturen verder dalen en de laatste bladeren 
van de bomen vallen, is het voor ons vooral ook de maand van 
hoop, licht, warmte en genegenheid. We vieren het 
betekenisvolle Kerstfeest. Een mooi en welbekend verhaal: 
Josef en Maria waren op zoek naar onderdak, echter er was 
geen plaats in de herberg. Of het hotel, of een lokale B&B, zoals 
we nu zouden zeggen. Alles was vol of ze waren er niet welkom. 
Ze vonden een stal, een eenvoudig en tegelijkertijd veilig 
onderkomen.  Met de 
geboorte van het 
kindje Jezus kwam 
de wereld er ineens 
heel anders uit te 
zien. Waar de wereld 
werd geregeerd door 
geweld en de kracht 
en de macht van de 
sterkste, lokale 
heerser, was er ineens een boodschap van liefde, vrede, 
barmhartigheid, naastenliefde te horen. En te voelen. De 
mensen brachten het, naar Zijn voorbeeld, in de praktijk. Het 
gebeurde toen, het gebeurt nu. En dichterbij dan u misschien in 
eerste instantie bedenkt!  
 
De oorlog in de Oekraïne is nu bijna een jaar gaande. De 
beelden op het nieuws vertellen het verschrikkelijke verhaal. 
Vele mensen zijn op de vlucht geslagen, hebben hun huis en 
haard gedwongen moeten verlaten op zoek naar een veilig 
onderkomen. In Nes aan de Amstel, op onze pastorie, vonden 
2 families dit onderdak. Met warmte en naastenliefde werden zij 
opgevangen. Zij zijn ons daar elke dag weer diep dankbaar voor   
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dat ze hier hun plek hebben, opgenomen in de St. Urbanus en 
Nesser gemeenschap. Het is voor hen nog altijd niet 
gemakkelijk, zo ver weg van de eigen geliefden en familieleden 
die ze enorm missen. Maar het is wonderbaarlijk om te zien hoe 
ze meer dan hun best doen om hier hun dagelijkse gang zo 
goed mogelijk voort te zetten en in te vullen. En daar slagen ze 
heel goed in! Hun bereidwilligheid om bij te dragen of hulp te 
bieden is enorm groot. Van gras maaien tot koffie schenken of 
schoonmaken en poetsen, het hoeft niet gevraagd te worden, 
het gebeurt. En dat niet alleen. Ze passen zich aan aan hun 

omgeving, aan de eigen lokale en 
Nederlandse tradities. Zo gingen de 
kinderen op 11 november, het feest 
van St. Maarten, langs de deuren 
met hun zelfgemaakte 
lampionnetjes en zongen met veel 
moed en plezier hun van buiten 
geleerde, Nederlandse liedje. 
Geweldig! De oogst was er een van 
bewondering, vertedering, 
waardering en daarmee alleen al 
groots, even los van het resultaat in 
de snoepzak… De kinderen gaan 
ook naar de Nederlandse scholen 
toe, waar ze o.a. de Nederlandse 
taal leren; het onderwijssysteem 
bevalt hen zeer goed. Ook zijn ze af 

en toe aanwezig bij de kerkelijke vieringen. Een grote pluim is 
hier weggelegd voor het steeds enthousiaste HAP-team, zij 
verzorgen de dagelijkse contacten en regelen alle zaken voor 
hen. Hartverwarmend om te zien hoe dit steeds soepeltjes en 
met veel plezier voor alle partijen verloopt én tot resultaat komt! 
Zo is er door hen contact gezocht met de gemeente 
Amstelveen, de Rabobank en Cordaid met een verzoek voor 
bijdragen in diverse kosten, zoals de hogere energielasten 
(waarin de bewoners zelf ook ruim bijdragen), de  
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inrichtingskosten van de pastorie en 
materialen waar behoefte aan was voor 
onze Oekraïense gasten, waaronder 
een meer energiezuinige wasmachine. 
En hoe fantastisch is het dat deze zeer 
betrokken en gemotiveerde partijen 
allen ruimhartig willen bijdragen… 
HAP-team, gemeente Amstelveen, 

Rabobank, Cordaid: DankDankDank!!! 
 
Spreken we over Kerst, dan komt 
vanzelf de gedachte aan het 
evenement ‘Kerst aan de Amstel’ 
bovendrijven. Een bijzonder 
spektakel welke jaarlijks vlak voor 
Kerst door de stichting ‘Vrienden 
van de Urbanuskerk’ groots wordt 
georganiseerd. Het draagt niet 
alleen bij in klinkend resultaat, het 
zorgt ook voor aandacht voor het 
Rijksmonument en bovenal voor 
ontmoeting en betrokkenheid. 
Zowel voor u als parochiaan én voor 

de lokale Nesser en daarbuiten. Het 
staat u nu ook weer te wachten in het 
weekend van 17&18 december: veel 
gezelligheid, lol, lekkernijen voor de 
dorstige en hongerige mens, knutsel, 
fotoshoot, uitdaging en spanning bij de 
live- veiling en nog veel meer. Wegens 
de grote successen bij de vorige 
edities wordt ook de online-veiling 
weer gehouden. Een stroom van vele 
talenten, diensten en producten wordt 
hier aangeboden door vele 
enthousiastelingen. Bekende kavels  



 6 

én nieuwe kavels waar u uitgebreid op kunt gaan bieden. Houd 
u de website van de Vrienden  www.vriendenurbanuskerknes.nl 
vooral goed in de gaten. Doe een goed bod en wellicht prijkt u 
straks met de winst! Voor meer informatie zie verderop in deze 
Urbanesklanken of op de site van de Vrienden. Het heeft alle 
ingrediënten in zich dat het weer een fantastisch weekend 
wordt! 
 
Wellicht is het u al opgevallen: de fiere 
St.Urbanus kerktoren verschiet af en 
toe van kleur… Waar nu nog 
“ouderwetse” lampen de spits elke 
avond zichtbaar maakt in een witgelige 
gloed voor dorp en de verre omgeving, 
wilden we deze meer aanpassen naar 
deze tijd. Dat gaan we doen met 
Ledverlichting. In kleur! Zodat we mee 
kunnen doen met speciale dagen waar een passende kleur bij 
hoort. Dat hebben we eerst getest, wellicht heeft u het gezien, 
nu gaan we het plaatsen. Mogelijk dat dit bij verschijnen van dit 
schrijven reeds is geslaagd. Het is overigens ook een kavel in 
de veiling waar u op kunt bieden. Voor een speciale 
gelegenheid wellicht...? Wie het hoogste biedt, zo geschiedt… 
 
Het baken ofwel kerk en pastorie hebben af en toe ook een 
inspectie nodig om te bezien hoe beide Rijksmonumenten eraan 
toe zijn. Dit gebeurt elk jaar en heeft jl. in november weer 
plaatsgevonden. De resultaten zijn nog niet bekend, maar zal 
geen grote verrassing zijn: Daar waar het kerkgebouw er als 
casco en in onderhoud goed bijstaat, is deze van de pastorie op 
z’n best als ‘matig’ te kwalificeren. Zichtbaar en onzichtbaar, 
want de (nog niet opnieuw geheide) fundering begint op te 
spelen, zo blijkt uit de laatste metingen. Daarmee vormt ze wel 
een zorgenkindje. We zijn hier uiteraard mee bezig en nemen 
dit mee in onze plannen naar de toekomst welke we samen met 
  

http://www.vriendenurbanuskerknes.nl/
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het bureau Coup vol energie verder aan het ontwikkelen zijn. 
Wordt vervolgd. 
 
In december komt ook de steeds goed bezochte Kinderclub! 
weer samen. November gaf veel nieuwe deelnemers, de 
kerstbijeenkomst is altijd een bijzondere en speciale dus dat 
belooft veel goeds! Ook dit keer weer met een leuke, nieuwe 
kerst-knutsel, mooie verhalen en december-lekkernijen. Nee 
helaas, alleen voor de jongeren… ;-) Van harte aanbevolen!! 
 
Na een aantal jaren met coronarestricties kunnen we nu weer 
samen, zonder beperkingen, het prachtige en bezielende feest 
van Kerst vieren, we hebben er zin in. Een kind werd geboren 
en vond onderdak in een stal, hoe eenvoudig. Het staat als 
symbool voor vrede, barmhartigheid, naastenliefde en licht in de 
wereld. Toen. En nu! In de praktijk is dit zichtbaar gemaakt 
binnen de St.Urbanusgemeenschap door “onze” Oekraïense 
gasten onderdak en hulp aan te bieden toen zij dit zo enorm 
nodig hadden. Een Christelijke plicht, tegelijkertijd verrijkt het 
ons enorm door de mooie interactie die er dagelijks is. En we 
hoeven het niet alleen te doen. Samen met zeer gemotiveerde 
en betrokken partijen komen we tot prachtige, bewogen 
resultaten. Een mooiere invulling valt voor kerst bijna niet te 
bedenken: Het maakt het Kerstfeest voorbeeldig compleet. En 
daar zijn we zeer dankbaar voor en trots op! We wensen u en 
uw dierbaren een mooi, vredevol en betekenisvol kerstfeest toe 
en voor het nieuwe jaar 2023 alle goeds in goede gezondheid. 
 
Graag tot de Urbanesklanken van januari, 
 
Met hartelijke groet,  
Uw parochieteam.  
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Beste parochianen,  
 
Binnenkort gaan wij voor het eerst na bijna drie jaar de kerstnacht 
weer vieren. Sinds 2019 zijn wij immers verhinderd geweest door de 
pandemie, die naar wij hopen nu achter de rug is.  
Als wij naar de natuur kijken is Kerst het feest waar het licht van de 
jaarwisseling de duisternis van de donkere maanden overwint: ook 
als wij nog in de winter zitten, worden de dagen langer en verlangen 
wij naar de wedergeboorte van de komende lente. Wat mooi dat de 
geboorte van Jezus in deze dagen gevierd kan worden: het maakt het 
nog zichtbaarder dat hij onze lente is, dat hij ons een nieuw jaar wil 
geven – meer nog, een nieuw leven, vol van zijn liefde en 
medelijden. 
 
Daarom neem ik dit kerstartikel om een aantal hoogtepunten van het 
komend jaar toe te lichten. Na Kerst vieren we op zondag 1 januari 
het feest van Maria Moeder van God. Maar voor velen is de ochtend 
na de nieuwjaarsdag de “day after": een luie ochtend dus waarin men 
na het vuurwerk en de gezelligheid lekker lang kan uitslapen en dat is 
natuurlijk ook heel leuk. 
  
Maar de nieuwjaarsdag is voor ons gekoppeld aan dit Mariafeest. Een 
feest omdat de grootste eer ooit, werd toegeschreven aan Maria, 
omdat haar moederschap heilig is geweest, omdat zij de moeder van 
God werd.  Een ondenkbaar begrip. De Maria-devotie geeft ons een 
beeld van een nederige vrouw die door God werd uitverkoren om de 
moeder van zijn zoon Jezus te worden.  
 
Aan Maria willen wij ons pastorale jaar toevertrouwen. Wij zijn dit 
jaar met 21 vormelingen gezegend! Wij zijn bezig om hen op hun 
vormsel (dat op zaterdag 10 juni zal plaatsvinden) voor te bereiden 
door middel van een reeks leuke gezinszondagen. Tijdens deze 
zondagen worden ook de ouders van de vormelingen betrokken, met 
een parallel programma waarin zij zich door middel van 
gebedsmomenten en gesprekken in de tien geboden gaan verdiepen.  
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Twee maanden eerder (zondag 9 april) is het hoogfeest van Pasen. 
Ook niet christenen vieren Pasen, maar denken dan meer aan een 
fijne zondag, met lekker eten en drinken, waarbij dan eieren en de 
paashaas niet mogen ontbreken. En ook wij nemen daar, in meer of 
mindere mate, deel aan. Toch is voor ons Pasen veel meer: het is het 
belangrijkst feest van het kerkelijk jaar, de opstanding van Jezus en 
zijn overwinning over de dood.  
 
De zondagse paasviering wordt eigenlijk door drie (avond)vieringen 
voorafgegaan, die bij elkaar horen en samen een eenheid vormen, die 
wij paastriduüm noemen. Een echte “driedaagse”, beginnend op 
Witte Donderdag met een kruisteken en eindigend op Paaszaterdag 
met de slotzegen, met tussenin op Goede Vrijdag de plechtige viering 
van de kruisaanbidding.  Deze drie vieringen horen bij de 
“bijzondere” vieringen (zoals Aswoensdag, de Eerste Communie 
enz.) waarin alleen priesters voor kunnen gaan. Door de 
versnippering van ons rooster lukt ons niet altijd als 2 priesters om de 
“eenheid” van dit triduüm te benadrukken, en dat vinden wij heel 
jammer. Onze wens is de schoonheid van dit paastriduüm in zijn 
volheid te gaan vieren. In de komende maanden ga ik een artikel 
hierover schrijven, met meer details, om ons naar dit paasfeest goed 
voor te bereiden. 
 
Na Pasen zullen wij aan vele kinderen ook voor het eerst het 
sacrament van de communie geven. Dit vervult ons ieder jaar van 
vreugde. De aanmeldingen komen nog binnen, maar wij zijn al – de 
hele regio opgeteld – boven de 25. 
 
Dankzij alle vrijwilligers en leken-voorgangers zijn onze kerken ook 
het hele jaar door een plek waar lief en leed gevierd kan worden. 
Dankzij hen zijn de deuren van onze kerkgebouwen nooit dicht te 
vinden; dankzij hen worden vele uitvaarten gevierd; dankzij hen 
kunnen wij zoveel voor zovele mensen betekenen. Moge God ons 
met hun inzet blijven zegenen. 
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Als stip aan de horizon hebben wij dit jaar de wens om in september 
met de parochianen die er interesse in hebben, naar Maria te Lourdes 
toe te gaan. Zo spoedig mogelijk gaan wij aanmeldingen verwerven 
en verdere details van deze bedevaart uitwerken. De wens is om onze 
parochies en alle lief en leed van onze parochianen aan Maria toe te 
vertrouwen. 
Moge zij ons pastorale jaar zegenen en vervullen van alle goede 
gaven. “Geleid ons door ’t leven o Sterre der Zee” 
Zalig Kerstmis en gezegend nieuw jaar! 
 
Pastoor Marco Cavagnaro 
 
 
 
 
 

 
 

Ter inspiratie       
 
Enkele maanden geleden hoorde ik iemand zeggen: 
de enige zekerheid die we nu nog hebben is dat het Kerstmis wordt.   

Nu is het bijna zover, maar voor veel mensen heeft het kerstfeest 
zijn religieuze betekenis verloren. 
Dat we de geboorte van Jezus Christus vieren, is lang niet altijd meer 
bekend. Hoe is dat voor jou? 
Heeft het kerstfeest vandaag nog een religieuze betekenis voor jou?  
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Een bekend lied van Huub Oosterhuis begint met de volgende 
regels: Soms breekt uw licht in mensen door onstuitbaar zoals een 
kind geboren wordt. 

Het licht, Gods licht, is in ieder van ons aanwezig, zoals het in Jezus 
van Nazareth aanwezig was. Dit Licht wil in ieder van ons 
doorbreken, onstuitbaar zoals een kind geboren wordt. 

De mysticus Angelus Silesius dicht: Christus kan duizend keer 
geboren zijn in Galilea. Maar alles tevergeefs, als hij niet geboren 
wordt in mij. 

De geboorte van Jezus van Nazareth toen, wordt actueel als je je 
bewust bent dat ook jij licht in je draagt en dit kunt uitstralen. 

Is dit ook voor jou toegankelijk? 
Angelius Silesius wijst een weg: Wees stil en leeg. 
Hij zal je vullen met veel grotere volheid dan je ooit kon wensen of 
willen.   

Door stil te worden, door naar binnen te keren kun je Gods licht in 
jou ontdekken en ruimte geven. 
Dit innerlijk licht, deze geestelijke kracht, is in ieder van ons 
aanwezig en wil in ons doorbreken onstuitbaar zoals een kind 
geboren wordt.  Dan worden we opnieuw geboren; dan is het ook 
voor jou Kerstmis. 

Elly van Rooden. 
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Collectes   
De gekleurde ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal 
plaatsvinden in het weekend van 3 en 4 december.  
De Adventsactie, die is begonnen op 26 november, wordt afgesloten 
met de Adventsactie-collecte op zondag 18 december. 
 
Opbrengst collectes 
weekend  29 + 30 oktober 273,70 
Allerzielen 2 november 410,35 
weekend    5 +  6 november  241,70 
weekend  12 + 13 november 338,95 
weekend  19 + 20 november 271,45 

 
Bijeenkomst Rouwgroep 
Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met de dood van iemand die je 
lief is. Wie met zo’n groot verlies geconfronteerd wordt, staat voor de 
moeilijke taak daarmee verder te leven. Van januari tot en met mei 
2023 worden in oecumenisch verband 5 bijeenkomsten 
georganiseerd. Binnen de groep is ruimte om alles wat je tegenkomt 
bij het verdergaan na het verlies van je dierbare te bespreken. Het 
geeft steun en inzicht. Of u gelovig bent of niet, u bent van harte 
welkom op onze informatiemiddag: dinsdag  
6 december 2022 om 14.00 uur in De Burght, Potgieterplein 4  
te Uithoorn.  
Voor vragen en meer informatie:  
Elly van Rooden :  0252 - 51 75 92   pnmvanrooden@hetnet.nl 
Joep Dubbink     :  0297 - 26 82 12   j.dubbink@pkn-uithoorn.nl 
 
Kerkbalans 
 

Alle gulle gevers van harte bedankt ! 
Het streefbedrag bedraagt € 25.000  maar… helaas blijft de opbrengst 
tot op heden behoorlijk achter en bedraagt op 20 november pas:  
€ 17.301,76 ofwel zo’n 70% van het benodigde bedrag.  
Wij, als Urbanusparochie, mogen ons tot op heden financieel gezond 
noemen maar om gezond te blijven hebben wij de ruimhartige 
bijdrage van u allen hard nodig.  Wij kunnen de parochie slechts 
draaiende houden als wij er samen in slagen om te zorgen voor een 
solide, financieel gezonde geloofsgemeenschap want:    

mailto:pnmvanrooden@hetnet.nl
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De Sint Urbanuskerk in Nes aan de Amstel 
” Daar geef je voor ” 

 
De meesten onder u hebben dit jaar hun steentje al bijgedragen, maar 
helaas is het ook even aan de aandacht van een aantal anderen 
ontschoten. Mag ik u vragen eens na te zien of u uw bijdrage voor 
2022 al heeft voldaan en deze spoedig over te maken, of misschien 
zelfs wat te verhogen ten opzichte van het bedrag dat u voorgaande 
jaren heeft bijgedragen onder het motto:  
 

  Doe dit dan vooral vandaag, 
 zodat u het morgen niet kunt vergeten !  

 
Ook willen wij u graag attenderen op de mogelijkheid om, via een 
schenkingsakte gedurende 5 jaar, een vast bedrag te schenken.   
Hierdoor ontvangt u, middels de inkomstenbelasting, een flink deel 
van uw schenking terug. Dit wordt tegenwoordig zelfs geregeld 
zonder tussenkomst van een notaris.  
 
Voor informatie over schenkingen kunt u terecht bij: 
John Fontijn en Joop Sibum.   
De contactgegevens vindt u bladzijde 2 van de Urbanesklanken 
 
Namens het parochieteam, 
 

Joop Sibum 
Penningmeester 

 
Adventsactie 
Vroege ontwikkeling helpt in de strijd tegen armoede. 
Adventsactie steunt dit jaar projecten die zich richten op het recht van 
kinderen op een goede start in het leven, met aandacht voor voeding, 
zorg en een stimulerende omgeving. 
Het stimuleren van de vroege ontwikkeling bij jonge kinderen vergroot 
hun kansen op een betere toekomst. Zij kunnen de keten van 
armoede doorbreken, Dat is de inzet van dit project in  
El Salvador.  
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Wat is er aan de hand? 
In El Salvador wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de 
lichamelijke gezondheid van jonge kinderen zoals in de 
plattelandsgemeente Guarjila, in het noorden van het land.  
Daar werd bijvoorbeeld de afgelopen jaren, met hulp van de 
Vastenactie, de zwangerschaps- en geboortezorg verbeterd.  
Tot nog toe was er echter nauwelijks aandacht voor de vroege 
verstandelijke, sociale en emotionele ontwikkeling van jonge 
kinderen. Terwijl juist in de eerste drie levensjaren in de hersenen de 
basis wordt gelegd voor het ontwikkelen van vaardigheden als spelen, 
leren, omgaan met emoties en bewegen. Die ontwikkeling gaat niet 
vanzelf, ouders moeten hun kinderen daarin stimuleren. Ouders die 
in armoede leven weten dat niet, ze maken zich vooral zorgen over 
het onderhouden van hun gezin. Veel kinderen lopen daardoor een 
blijvende ontwikkelingsachterstand op. Ze maken hun school niet af, 
hebben minder kans op een vervolgopleiding en zijn vaker ziek. Zo 
blijft de armoede in stand. Kinderen die zich vroeg ontwikkelen, zijn 
later beter in staat vaardigheden te leren waarmee ze de armoede 
kunnen doorbreken. 
 
Wat willen we bereiken?       
Het Ana Manganaro ziekenhuis wil ouders helpen bij de zorg voor de 
integrale gezondheid van hun kinderen, dus zowel op lichamelijk als 
ook op mentaal gebied. Met als uiteindelijke doel om hun kansen op 
een beter leven te vergroten en de keten van armoede- die overgaat 
van de ene generatie op de volgende- te doorbreken.  
 
Hoe gaan we dit doen? 
De opleidingen in de zorg in El Salvador besteden geen aandacht aan 
vroege ontwikkeling bij kinderen. Daarom volgden 16 medewerkers 
van het Ana Manganaro ziekenhuis hiervoor een aanvullende 
opleiding. Zij kregen onder meer les van een gespecialiseerde 
psychotherapeut. Deze gezondheidswerkers brengen hun kennis en 
vaardigheden over op (aanstaande) ouders. Inmiddels heeft een 
groot aantal moeders, vaders en zwangere vrouwen een training 
gevolgd of een adviesgesprek gehad, Daarnaast is het ziekenhuis 
bezig met het opzetten van een gespecialiseerd centrum, waar 
kinderen van 0-3 jaar met een ontwikkelingsachterstand, 
stimuleringstherapie krijgen.  
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Met uw bijdrage helpt u jonge kinderen aan een beter 
gezondheidsperspectief. 
 
Voor verdere informatie kijkt u op:  www.adventsactie.nl 
 

Bankrekening NL89 INGB 0653 1000 00 
tnv: Adventsactie Den Haag 

 
 
   
 

Een Koningskind  (Dorothé Klein-Verdel) 
 

Raakt het je ook zo dat kind in die stal? 
Klein….kwetsbaar, hulpeloos vooral.  

Dat is toch geen plaats voor een kind pasgeboren, 
al kregen de herders dat wel te horen.  

Een ‘KONINGSKIND’ in een stal, echt waar! 
De engelen zongen vol vreugde daar. 

Maria en Jozef waren dankbaar en blij,  
het kindje Jezus was er nu bij.  

Bezoek van herders en wijze heren,  
die hun kind Jezus kwamen eren. 

Alles begrijpen viel niet mee, zelfs niet voor die twee. 
Want Jezus, de Zoon van God,  

bleek de lang verwachte Redder,  
door Hem kunnen wij nu verder. 

Ja, het was voor die drie een bijzonder begin, 
wat stond hen nog te wachten als gezin? 
Wij allen mogen de Heer ook ontmoeten 

en Hem vol dankbaarheid begroeten. 
Zijn voorbeeld volgen: liefdevol leven, 

dat zal ons echt vreugde geven! 
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Activiteitenoverzicht december 2022 
 
 

datum tijd: soort viering: voorganger: 
za.3 dec 19:00u Woord- en Gebedsviering Paul Goossens 

zo.4 dec 09:30u Eucharistieviering  
 

wo 7 dec 09:00u Kerkwerk  

do.8 dec 15:30u Kinderclub! verhaal over kerstmis met kerstknutselen 
(bij Verheggen op nr 142) 

za.10 dec 19:00u Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn 
zo.11 dec 09:30u Woord- en Communieviering Elly van Rooden 

 
do.15 dec 10:00u traditionele kerst-samenkomen voor onze ouderen op 

de pastorie o.l.v. Marino den Haan, opgeven via 
secretariaat tel.nr. pastorie 

za.17 dec --- ivm Kerst aan de Amstel, geen viering 

zo.18 dec 09:30u Woord- en Communieviering Rob Mascini 
17-18 dec  Event: Kerst aan de Amstel, voor programma zie: 

www.vriendenurbanuskerknes.nl 
za.24 dec 21:00u Nachtmis, Eucharistieviering  

 

zo.25 dec 09:30u 1e kerstdag, Woord- en 
Comm.viering 

Elly van Rooden 

ma.26 dec 10:00u 2e kerstdag Gezinsviering,  
Woord-en Communieviering 

Elly van Rooden 

za.31 dec  geen viering  

zo.1 jan  Eucharistieviering + 
nieuwjaarsreceptie 
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zang:  organist: lector: misdienaar: koster: 

 Peter Overdijk Jos den Haan Jeroen Maurice 
St. Cecilia Peter Overdijk Margaret 

Timmermans 
Ab, Cock Huub 

     

 
 

    

 Peter Overdijk Jos den Haan  John 

St. Cecilia Peter Overdijk Marino den 
Haan 

Cock, Ab ?? 

 
 
 

    

     
St. Cecilia Peter Overdijk Cilia Krak Ab, Cock Huub 

 
 

    

gelegenheidskoor Peter Overdijk Paul 
Goossens 

Alle 
misdienaars 

Huub 

St. Cecilia 
 

Peter Overdijk Cilia Krak Cock, Ab Huub 

 Peter Overdijk kinderen Maicah, 
Cilia 

Maurice 

     
samenzang   Cock, 

Matthijs 
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Activiteiten in het cluster 
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Misintenties, weekend 3 en 4 december 
Carla van den Berg-Fontijn 
Cees Andriessen 
Dorus en Leny Schrama 
Jaap Kooijman 
Kees Fontijn 
Nico de Jong 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Overleden familie Erkelens-Lambalk 
Jo Markwat-van Tol - jaarmis 
Jan Markwat 
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn 
Peet van Tol - jaarmis 
Greet van Tol-Bouwman en overleden zoon Matthieu 
Piet van Rijn 
Ria van Braak-van Rijn 
Wim Jacobs 
 
 
 
 
Misintenties, weekend 10 en 11 december 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Carla van den Berg-Fontijn 
Dorus en Leny Schrama 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie 
Henk de Dood - jaarmis 
Jaap Kooijman 
Kees Fontijn 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden ouders Johan en Lien Bouwman-Leurs en zoon Jos 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo Zeinstra 
Voor het slagen van een operatie 
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Misintenties, weekend 17 en 18 december 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Carla van den Berg-Fontijn 
Dave de Laat 
Dorus en Leny Schrama 
Jan Andriessen 
Kees Fontijn 
Nico de Jong 
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Piet en Nel de Dood-Oudshoorn 
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo 
Uit dankbaarheid 
 
 
 
 
Misintenties, kerstdagen 24 en 25 december 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Ben en Brenda Overes 
Carla van den Berg-Fontijn 
Cees Andriessen 
Cees Stolwijk 
Cornelis Wesselingh  
Dorus en Leny Schrama 
Edwin Houtkamp 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie 
Jaap Kooijman 
Kees Fontijn 
Marcel van Amsterdam 
Martin Groen 
Nico de Jong 
Nicolaas Nieuwendijk 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden ouders Johan en Lien Bouwman-Leurs en zoon Jos 
Overleden familie Compier-Blommesteijn 
Overleden familie Fronik-Hartsink 
Overleden familie Schrama-Kooijman 
Overleden familie Van den Berg-Blom  
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Overleden ouders Verheggen-Raadschelders 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Jan en Nel Pronk-van der Lee 
Overleden ouders Gerard en Francien Koeleman-Rekelhof 
Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan 
Overleden ouders Henk en Rie de Dood-de Jong 
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn 
Patrick Fronik 
Peet en Greet van Tol-Bouwman en overl.zoon Matthieu 
Sjaak van Tol 
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo 
Theo Bouwman 
Theo Zeinstra 
Overleden ouders Van Amsterdam-van Leeuwen 
Overleden ouders Veenhof-Soppe 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, 2e kerstdag, 26 december 
Overleden ouders Henk en Rie de Dood-de Jong 
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn 
Wies Hogeveen-Janmaat 
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KERST KNUTSELEN MET DE KINDERCLUB..... 
  
 

 
 
 
Hallo Allemaal, 
 
Donderdag 8 december zijn jullie van 15.30 - 16.30 uur weer van 
harte welkom op de Kinderclub!  
Eerst kun je naar het mooie kerstverhaal luisteren en kijken, welke 
met het speciale theatertje verteld zal worden. Daarna gaan we iets 
gezelligs maken voor de Kerstdagen!  
 
Waar: bij de familie Verheggen, naast de kerk.                                           
Uiteraard zijn jullie broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes ook 
van harte welkom!                                 
 
Aanmelden: wel graag van tevoren bij Elly i.v.m. het klaarleggen van 
de materialen:                                               
email:  pmmvanrooden@hetnet.nl 
 
Tot dan, groetjes,  
 
het Kinderclub-team.  

  

mailto:pmmvanrooden@hetnet.nl
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Afgelopen donderdagmiddag 17 november was er weer een gezellige 
Kinderclub bijeenkomst, er was zo’n geweldige opkomst dat we er 
zelfs stoelen bij moesten zetten! Eerst werd het mooie verhaal over 
Jona de profeet verteld en daarna zongen we het leuke lied:          
 
Jona, Jona, ga naar Ninevé, maar daar zwom een vis in zee 
Die lustte Jona al te graag, drie dagen zat hij in zijn maag 
Daar riep hij 'Heer, U zij geloofd, ik zal doen wat ik heb beloofd′ 
En de vis zwom pijlsnel naar het strand, en spuugde hem aan land. 
 
Uiteraard mocht tot slot nog een leuke knutsel over Jona en de walvis 
gemaakt worden! Met elkaar kunnen we terugzien op een zeer 
geslaagde middag.  
Graag tot donderdagmiddag 8 december bij het kerstknutselen bij de 
familie Verheggen,                               
groetjes van het Kinderclub team! 
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Koorleden in het zonnetje gezet 
 
Afgelopen zondag, 20 november, op de feestdag van Sint Cecilia, 
beschermheilige van zangkoren, werden de koorleden bedankt voor hun 
inzet. Elke week repeteren èn zingen in de zondagse viering! Als uiting van 
onze dank kregen zij allemaal een mooie roos. 

 
 

  



 25 

  
 

 
Tweede Kerstdag, maandag 26 december:  

 
 
Is weer de traditionele gezinsviering om 10 uur 

ook daarbij zijn groot en klein van harte uitgenodigd,  
het wordt een mooie gezinsviering waarin de traditionele 
kerstliedjes gezongen worden en een mooi kerstspel 
opgevoerd wordt. 
 
Als je wilt mag je verkleed als engeltje of herdertje hieraan 
deelnemen, voor de viering kun je je aanmelden in de 
sacristie. 
 
Na de viering is er een gezellig samenzijn met koffie, thee, 
limonade en wat lekkers in de pastorie! 
 
Wij hopen jullie allemaal te mogen begroeten. 
Alvast fijne feestdagen en een Gezegend Nieuw Jaar 
gewenst! 
 
Groetjes, Klein Urbanus en het Kinderclub-team. 
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Update over onze Oekraïense gasten 
 
 
Vanaf april hebben wij onze pastorie opengesteld voor de 
opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Van alle kanten kwam 
hulp om dit mogelijk te maken en we zijn er trots op dat we onze 
gasten zo snel een tijdelijk thuis konden bieden.  
 
In het hele proces hebben we intensief contact onderhouden 
met de gemeente Amstelveen. Onze zorgen over de 
energierekening hebben wij gedeeld met de coördinator 
particuliere initiatieven Petra Beurskens. Zij heeft dit heel 
serieus genomen en is er voortvarend mee aan de slag gegaan. 
Zo heeft ze het voor elkaar gekregen dat we indien nodig 

subsidie mogen aanvragen bij de 
gemeente. Gelukkig hebben we 
een lange nazomer gehad en 
echt koud is het nauwelijks 
geweest, dus vooralsnog lijken 
we een heel eind te komen met 
de bijdrage voor de 
energierekening van de 
bewoners zelf. Het is echter goed 
om te weten dat de gemeente zo 

met ons meedenkt en bereid is te ondersteunen! 
 
Niet alleen vanuit de gemeente Amstelveen komt hulp. Ook 
Cordaid heeft ingestemd met een verzoek van ons om de initiële 
kosten voor de opvang te vergoeden. Een fantastisch gebaar!!! 
We vonden in deze organisatie ook oprechte interesse in hoe 
we het hebben aangepakt. 
 
En als klap op de vuurpijl kwam er hulp van de Rabobank 
Amstel en Vecht. We kennen deze vestiging al vanuit de Rabo 
Club Support actie, waar de Stichting Vrienden van de 
Urbanuskerk al behoorlijke donaties heeft gekregen. De   
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betrokkenheid van deze bank is buitengewoon. We hebben 
bezoek gekregen van Christèl Zweet, die heel belangstellend 
was naar het wel en wee van onze gasten. Christèl was zeer 
onder de indruk van wat wij als kleine gemeenschap voor elkaar 
hebben gekregen. Zij heeft ons daarom de weg gewezen om 
“een steuntje in de rug te krijgen”.  
We hadden nog wel wat zaken op ons verlanglijstje staan. 
Vanwege het intensief gebruik willen we graag een 
energiezuinige wasmachine. De bewoners hadden ook nog een 
paar wensen, waaronder een magnetron, een laptop voor een 
van de schoolgaande kinderen en een kleine tafel om aan te 
studeren. Al deze zaken kunnen we realiseren dankzij de hulp 
van de Rabobank Amstel en Vecht. Binnenkort krijgen we 
symbolisch de cheque overhandigd en zullen we het officieel 
vieren.  
 
Ons streven is altijd geweest om de kosten van de opvang niet 
ten laste te laten vallen van de parochie. Hiermee hebben we 
dat doel meer dan bereikt. 
 
U kunt zich voorstellen dat we als HAP-team buitengewoon in 
onze nopjes zijn met al dit positieve nieuws. De recente 
berichten uit Oekraïne stemmen niet tot vreugde en een 
oplossing lijkt soms zover weg. In dat licht is het fijn dat we een 
beetje verlichting kunnen brengen aan onze gasten, die velen 
al in hun hart gesloten hebben. Laten we vooral met hen in 
gedachten het “vrede op aarde” laten klinken met kerst. 
 
Het HAP-team 
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Stichting Vrienden van de  
Urbanuskerk 

te Nes aan de Amstel 
 
 

Kerst aan de Amstel nieuwe stijl 
Houd onze website in de gaten voor de laatste info 

 

Online en live Kerstveiling 

Vanwege het enorme succes van afgelopen jaren organiseren we ook nu 

een kerstveiling. Zowel online (tot 16 december 20:00 uur) als live op 
zaterdag 17 december om 17:00 uur. Kijk snel op onze website en biedt 

op al het leuks wat wordt aangeboden en kom naar de live-veiling! 

 

Kerstpakketten 
Wij vullen ons kerstpakket met medewerking van onder andere Brouwerij 

Wessie, de Wijnschuur, Slagerij Woorts, Sluis-Zicht, Firma Ruizendaal, 

Rinus Verheggen, Blue Rivet en Floral Charm. Het kerstpakket wordt 

geleverd in onze Vrienden-Urbanus-tas. Kosten 30 euro. Bestellen 
kerstpakket met uw adres en telefoonnummer: 

kerstpakket@vriendenurbanuskerknes.nl.  

 

Amaryllissen 
De prachtige superkwaliteit amaryllissen worden ook dit jaar ter 

beschikking gesteld door Floral Charm. De ranke lange stelen met grote 

bloemen worden per doos van 10 stuks geleverd in rood of wit. Kosten; 

30 euro per doos. Uiterlijk dinsdag 13 december bestellen met 
vermelding kleur via amaryllis@vriendenurbanuskerknes.nl 

 

Kersttrui-dorps-evenement zaterdag 17 december 

Zie onze flyer en website voor meer informatie. Trek uw leuke foute 
kersttrui aan en doe mee met de activiteiten en gezelligheid.  

Aanvang 14:00 uur. Tot 17:00 uur kunt u uw bestelde (kerstpakketten, 

amaryllissen en veilingkavels) tegen betaling (contant of pin) afhalen.  

Om 17:00 uur start de live-veiling onder leiding van veilingmeester Peter 
 

Kerstconcert zondag 18 december 14:00 uur 

Na twee jaar uitstel komt de Amsterdamse Tramharmonie weer naar ons 

toe! Een geweldig kerstconcert met meezingers! Vanaf 12 jaar 10 euro 
entree, tot 12 jaar gratis.  

 

Tot Kerst aan de Amstel!  

mailto:kerstpakket@vriendenurbanuskerknes.nl
mailto:amaryllis@vriendenurbanuskerknes.nl
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Parochievergadering 
R. Verheggen Kerkhof / Sint Barbara 
Amsteldijk-Z 142 tel.: 06-53304282 / 0297-582709 
1189 VL Nes a/d Amstel email: rencverheggen@gmail.com 
of: Frank Wesselingh tel.: 06-53691688 
 frank.wesselingh@hetnet.nl 
 
E. van Rooden Commissie zieken en bejaarden 
 tel. 0252-517592 
 
E. Timmermans notulist parochieteam-vergaderingen 
Aan de Zoom 26 tel.: 0297-530697 
1422 MC Uithoorn 
 
M. den Haan tel.: 0297-582165 
De Oude Visscher 20 
1189 WP Nes a/d Amstel 
 
W. Rijnbeek verzorging vervoer naar kerk 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 
A. Blokker kopij Urbanesklanken 
Nessersluis 18d email: agnes@nessersluis.net 
3646 AD Waverveen tel.: 0297-582482 
 
K. Rijnbeek technische dienst 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 
Stichting Vrienden Urbanuskerk 
Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl 
Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes 
Voorzitter: Peter Overdijk  
 
Koorrepetitie St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur 
 Inl. A.van Schaik, tel.: 0297-582992 
 
Begrafenisver. St Barbara Inl. R.Verheggen, 06-53304282 
 email: rencverheggen@gmail.com 
 
Begrafenisonderneming 
DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht 0297-893073 
UItvaartcentrum Bouwens A’veen 020-6471212 
Uitv.centr.Rob van de Velde V’veen 0297-583448  

mailto:rencverheggen@gmail.com
http://www.vriendenurbanuskerknes.nl/
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Stichting Vrienden van de  
Urbanuskerk 

te Nes aan de Amstel 
 

 

Jaarkalender 2023 Nes aan de Amstel! 
 

Een pracht december cadeau-
idee; een unieke jaarkalender 

2023 met per maand een 

andere geweldige 

landschapsfoto van Nes aan 
de Amstel.  

De foto’s zijn gemaakt en 

geselecteerd door Koen 

Boelrijk.  
 

De kalender (A3-formaat) 

verkopen we voor 15 euro 

zolang de voorraad strekt.  

In combinatie met een 
kaartenset is de prijs 20 euro.  

 

 

 
De set van 5 gevouwen 

ansichtkaarten (A6) met 

enveloppen, inclusief onze 

grote Vrienden Urbanus-
bedankkaart (A5) is nog 

verkrijgbaar en afgeprijsd naar 

8 euro.  

 
Gratis bezorging in Nes aan de 

Amstel, Amstelveen en 

Waverveen, daarbuiten 

brengen we de porti extra in 
rekening. Bestellen? Stuur een 

e-mail met uw bestelling en uw 

adres aan Monique de Bruin of 

bel 06-23259298. 

penningmeester@vriendenurbaneskerknes.nl 

mailto:penningmeester@vriendenurbaneskerknes.nl
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