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Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel 
 
Pastorie / Amsteldijk-Z 145 
Parochiesecretariaat 1189 VL Nes a/d Amstel 
 tel.: 0297-582232 
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur. 
Email urbanusparochienes@gmail.com 
Website www.urbanusparochienes.nl 
 
Diensten zaterdag 19.00 uur 
 zondag 09.30 uur 
 
Pastoraal team 
 

Pastoor Marco Cavagnaro tel.: 0297-564638 
Kapelaan Darek Karwowski tel.: 0297-564638 
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592 
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063  
 
Parochieteam 
 

Pastoor M. Cavagnaro voorzitter 
 
J. Fontijn vice-voorzitter 
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532 
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com 
 
J. Sibum penningmeester 
tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com 
 
H. Pronk teamlid 
Veldweg 8b tel.: 06-29584878 
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl 
 
C. Groen-van den Helder teamlid 
Kamerlingh Onnesstraat 76 tel.: 06-30720749 
1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl 
 
Bankgegevens 
Voor betalen misintenties: 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL22 RABO 0392 3534 07 
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur: 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL41 INGB 0000 5783 72  

mailto:urbanusparochienes@gmail.com
mailto:john.fontijn69@gmail.com
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Beste medeparochianen, 
 
 
         nze stoere, prachtige Urbanuskerk stond de afgelopen tijd 
in het middelpunt van de belangstelling! Uiteraard als Godshuis 
waar we steeds samenkomen om met elkaar ons geloof te 
belijden, te vieren en te gedenken. Én als Rijksmonument welke 
haar deuren opende en toegang verschafte aan vele 
enthousiaste belangstellenden tijdens verschillende 
evenementen om al het moois binnen haar muren én daarbuiten 
te tonen. Het weekend van 11 en 12 juni was 
helemaal een bijzondere. Zo kwam de 
Spaanstalige gemeenschap al eind van die 
zaterdagmiddag bijeen om te vieren, in het 
Spaans. Bijzonder, gezien de belangstelling 
hiervoor vanuit de verre omgeving. Deze 
vieringen worden maandelijks gehouden en laten 
een vaste groep belangstellenden zien. Kort daarna kwam de 
familie Fontijn tijdens de reguliere zaterdagavonddienst bij 
elkaar, voorafgaand aan de reünie die die avond later werd 

gehouden. Eerst samen gedenken: de 
dierbare familieleden die zijn ontvallen, een 
kaars opsteken, de overledenen eren met een 
lach en een traan. Mooi om dan zo samen te 
zijn met de familie en vaste parochianen in die 
inspirerende omgeving...  
De dag daarop vierde de familie Kempers hun 

60-jarige huwelijksfeest met familie, vrienden, parochianen én 
het prachtige koor uit Tiel. Ook dit werd een bijzonder en 
feestelijk samenzijn in een zeer goed bezette kerk. Het feest 
was eigenlijk nog niet voorbij of de eerste 
bezoekers stonden al bij de deuren te 
dringen voor het volgende spektakel: 
Amstellanddag, waarbij de St.Urbanus 
haar deuren opende voor de vele 
belangstellenden die haar interieur   
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kwamen bewonderen en/of de stoute schoenen hadden 
aangetrokken om de klim via smalle trappen in de toren naar 
boven te maken. Om daar aangekomen, van het wijde uitzicht 
over het polderlandschap en de meanderende Amstel te 
genieten. Dat dit 2 jaar lang niet mogelijk was geweest vanwege 
de epidemie was duidelijk zichtbaar: de aantallen bezoekers 
waren overweldigend! De vergelijking met Schiphol werd snel 
gemaakt ;-) Gelukkig hadden wij wel voldoende vrijwilligers om 
alles in goede banen te leiden... Het terras van Saartje bleek 
ook een groot succes met de heerlijke aardbeien, cake en 
andere lekkernijen. De dames, gekleed in stijl, liepen de hele 
dag het vuur uit hun sloffen. Complimenten voor de stichting 
Vrienden en de vrijwilligers die deze dag organiseerden en 
mogelijk maakten! Al met al alleen dit weekend al rond de 500 
blije en tevreden bezoekers in en om onze St.Urbanuskerk.  
Het is een perfect 
voorbeeld hoe deze 
verschillende zaken 
plaats kunnen 
vinden onder een en 
hetzelfde dak. En 
wellicht zijn 
bovenstaande 
voorbeelden ook 
een idee voor u als 
parochiaan, mocht u 
ook een reünie, 
verjaardag, jubileum of iets anders willen organiseren en vieren: 
samenkomen in de St.Urbanuskerk blijkt een mooie start en/of 
aangelegenheid te zijn voor feestelijkheden en activiteiten. We 
horen altijd graag als parochieteam en denken en helpen graag 
met u mee om e.e.a. te organiseren. Het is precies hoe we onze 
toekomst zien en willen vormgeven: Geloven, gedenken, 
verenigen, vieren: in een inspirerende omgeving samenkomen 
waar het fijn is ‘te zijn’ en er plaats is voor iedereen!  
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Als we het hebben over het verenigen onder 1 dak: “Onze” 
gasten uit de Oekraïne verblijven inmiddels al een flink aantal 
weken op de pastorie. Waar het initieel even wennen en 

aanpassen was om zo 
samen gebruik te maken van 
de verschillende ruimtes en 
voorzieningen in het 
gebouw, zo bijna 
vanzelfsprekend gaat het 
nu. Het blijkt prima samen te 
gaan, het wonen en de 
parochiële activiteiten: er is 
veel onderling contact met 
de parochianen en 
vrijwilligers. Er wordt zelfs al 
Nederlands geleerd door de 
Oekraïense kinderen. 
Hilarisch om te zien als ze 
het lied “Hoofd, schouders 
knie en teen, knie en teen...” 
uit volle borst zingen én 

uitbeelden... Tijdens het dorpsfeest (17/18/19 juni jl.) willen ze 
ook graag van de partij zijn bij de diverse activiteiten die zijn 
georganiseerd, uiteraard proberen diverse parochianen hen ook 
enthousiast te krijgen voor de slop- en slootrace... (Helaas geen 
foto’s gezien dit schrijven op 16juni). Soms zijn ze ook aanwezig 
bij een van de zondagsvieringen. Best knap, als je bedenkt dat 
ze de Nederlandse taal nog niet machtig zijn ofwel bijna niets 
begrijpen van hetgeen gezegd wordt. Maar de rituelen zijn 
herkenbaar; ze vinden het dan fijn om deze samen met ons te 
ondergaan en mee te doen. Mooi om te zien en te ervaren!  
 
Betreffende de kerktoren: ook daar kunnen we een nieuwe 
“gast” verwachten! Vodafone heeft enkele maanden geleden 
het verzoek aan ons gedaan of zij, net als de bestaande 
gebruiker T-Mobile, hun antennes voor mobiele telefonie in de  
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toren mogen plaatsen. Hier zijn we zeer blij mee, aangezien dit 
een constante, substantiële inkomstenbron oplevert voor de 
komende 15 jaar. Daarmee kunnen we weer een vervolg geven 
aan het noodzakelijke onderhoud aan kerkgebouw en pastorie. 
De afsluitende werkzaamheden aan het priesterkoor, 
waaronder het vele papierwerk, 
zijn recent afgerond. Tot grote 
tevredenheid kunnen we 
stellen, gezien de kwaliteit van 
de geleverde en vele werken 
die zijn uitgevoerd. Ofwel we 
kunnen vooruit gaan kijken naar 
het volgende noodzakelijke 
onderhoudsproject! Daar gaan 
we binnenkort als team, met als 
leidraad het inspectierapport 
van 2021 waarin de 
onderhoudstoestand van kerk 
en pastorie staat beschreven, 
een knoop over doorhakken. 
Vervolgens kunnen we deze 
plannen samen met de deskundigen gaan uitwerken en de 
benodigde fondsen gaan verwerven. De stichting Vrienden 
staat al weer onvermoeibaar in de startblokken en is reeds 
begonnen met allerlei acties: Geweldig!!!! Ook het succes wat 
werd behaald bij de verschillende overheden die de St.Urbanus 
een warm hart toedragen en ruimhartig subsidies verstrekten, 
smaakt naar meer... We houden u absoluut op de hoogte over 
het volgende onderhoudsproject.  
 
Er staan voor de komende maanden een aantal zeer bijzondere 
vieringen op de agenda! Het wordt feestelijk, uniek, 
gedenkwaardig, speciaal... 
Zo zal er op 03 juli een speciale gezinsviering worden 
gehouden, waarbij het thema ‘Einde schooljaar’ centraal zal 
staan. We hopen dat er weer veel kinderen aanwezig kunnen   
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zijn om er met elkaar 
een gedenkwaardige 
en mooie viering van te 
maken. Ook Klein 
Urbanus zal weer van 
zich laten horen en 
zien. Iedereen is 
uiteraard van harte 
welkom. En...is er een 
‘Einde schooljaar’ 
viering, dan natuurlijk 

ook een ‘Begin schooljaar’ viering!  Schrijft u deze maar alvast 
in uw agenda op: 04 september.  
Op 28 augustus vieren we groot feest: medeparochiaan Ruud 
Goedknegt bereikt dan de respectabele leeftijd van 90 jaar! En 
dat wil hij heel graag met ons vieren. Net als 10 jaar geleden wil 
hij een speciale feestelijke viering organiseren, waarin o.a. de 
‘Krönungsmesse’ van Mozart ten gehore wordt gebracht. Het 
belooft opnieuw een gedenkwaardig samenzijn te worden! 
Kijken we iets verder in de agenda, belooft 11 september een 
unieke dag te worden, waarbij zowel religieuze als 
monumentale waarden elkaar ontmoeten en verenigd worden. 
Allereerst een première: die dag komen we voor de eerste keer 
met álle regioparochies samen onder de (laten we hopen) 
blauwe hemel om met elkaar groots te vieren, zingen, bidden, 
samen te zijn. Zo zal van elke parochie ook een koor aanwezig 
zijn. Alleen dat wordt al genieten! Uiteraard volgt nog meer 
informatie over deze openluchtmis, maar zet deze datum alvast 
in uw agenda. Dan vervolgens, diezelfde dag direct aansluitend 
aan de mis, opent de St.Urbanus wederom haar deuren voor 
het publiek tijdens de jaarlijkse Monumentendag. Het thema is 
dit keer ‘Duurzaamheid’. Ook hier in een volgende Klanken 
meer over.   
Wat eveneens wat verder weg lijkt, maar waar we u nu al over 
willen berichten is een speciale viering welke reeds eerder, op 
veler verzoek en met succes, in andere parochies van onze   
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regio werd gehouden: Een 
‘Algemene Ziekenzalving 
viering’. In eerste instantie zult u 
wellicht denken: dat is toch het 
laatste sacrament welke je 
ontvangt als je dit aardse leven 
bijna gaat verlaten, waarom 
voor mij? Deels waar, echter dit 
sacrament is vooral bedoeld als 
steun en ter bemoediging 
wanneer daar behoefte aan is, 
voor zowel zieken als 
gezonden. Het bewust worden en zijn van de soms broze 
momenten van het leven en dat God er dan voor je zal zijn, als 
bron voor rust en innerlijke vrede. Hebben we daar niet allemaal 
wel eens behoefte aan wanneer de gezondheid tegenzit? 
Verderop in deze Urbanesklanken kunt u hier meer over lezen. 
 
Juli en augustus, de zomermaanden bij uitstek, zijn voor ons 
allen de maanden dat we even een stapje terugdoen. Rust 
inbouwen, erop uit trekken om te ontdekken, te genieten, 
dichtbij of verder weg. Dat gaan wij als parochieteam ook doen. 
Maar echt ver weg zijn we nooit! U kunt ons sowieso altijd 
bereiken via de mail urbanusparochienes@gmail.com (goed om 
te weten: het oude mailadres van Telfort wordt niet meer 
gebruikt en/of gelezen) of in geval van meer en/of directe 
urgentie via de vermelde telefoonnummers in de omslag van de 
Urbanesklanken. We hopen dat u een mooie zomertijd 
tegemoet gaat en we zien u graag weer veilig en uitgerust terug 
na uw vakantie in en rondom de St.Urbanus! 
 
Graag tot de Urbanesklanken van september,  
 
Met hartelijke groet,  
 
Uw parochieteam.  

mailto:urbanusparochienes@gmail.com
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Misintenties, weekend 2 en 3 juli  
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Dorus Schrama 
Kees Fontijn 
Martin Groen - jaarmis 
Nellie Schrama - jaarmis 
Nico de Jong 
Overleden ouders Johan en Lien Bouwman-Leurs en zoon Jos 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Jan en Nel Pronk-van der Lee 
Overleden ouders Gerard en Francien Koeleman-Rekelhof 
Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan 
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn 
Piet van Rijn 
Ria van Braak-van Rijn 
Wies Hogeveen-Janmaat 
Wim Jacobs 
Pastoor Leo Timmermans 
Voor steun aan alle dokters, verpleegkundigen en hulpdiensten 
 
 
 
Misintenties, weekend 9 en 10 juli 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Cees Andriessen 
Dorus Schrama 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Jan Markwat - jaarmis 
Jo Markwat-van Tol  
Kees Fontijn 
Kors van Rijn 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden ouders Johan en Lien Bouwman-Leurs en zoon Jos 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Overleden ouders Henk en Rie de Dood-de Jong 
Sjaak van Tol 
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo 
Theo Bouwman 
Theo Zeinstra 
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Misintenties, weekend 16 en 17 juli 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Conny Wesselingh 
Dave de Laat 
Dorus Schrama 
Jan Andriessen 
Kees Fontijn 
Nico de Jong 
Overleden familie Mesman-van der Laan 
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Voor alle ongelukken van het afgelopen jaar: veel sterkte 
 
Misintenties, weekend 23 en 24 juli 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Brenda Overes 
Cees Stolwijk 
Dorus Schrama 
Edwin Houtkamp 
Kees Fontijn 
Nico de Jong 
Nicolaas Nieuwendijk 
Overleden familie Compier-Blommesteijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Peet en Greet van Tol-Bouwman en overleden zoon Matthieu 
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo 
Voor een mooie verjaardag 
 
Misintenties, weekend 30 en 31 juli 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Cees Andriessen 
Dorus Schrama 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Kees Fontijn 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden ouders Verheggen-Raadschelders 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo Zeinstra 
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Misintenties, weekend 6 en 7 augustus  
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Ben Overes 
Dorus Schrama 
Kees Fontijn 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden ouders Johan en Lien Bouwman-Leurs en zoon Jos 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn 
Piet van Rijn 
Ria van Braak-van Rijn 
Wim Jacobs 
Om liefde en geduld in deze wereld 
 
 
 
Misintenties, weekend 13 en 14 augustus 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Cees Andriessen 
Dorus Schrama 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Jan Andriessen 
Kees Fontijn 
Kors van Rijn 
Nico de Jong 
Overleden familie Erkelens-Lambalk 
Overleden familie Mesman-van der Laan 
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan 
Overleden ouders Henk en Rie de Dood-de Jong 
Piet en Riet den Haan en overleden dochter Rita 
Sjaak van Tol 
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo 
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Misintenties, weekend 20 en 21 augustus 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Conny Wesselingh 
Dorus Schrama 
Edwin Houtkamp 
Kees Fontijn 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden ouders Johan en Lien Bouwman-Leurs en zoon Jos 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Peet en Greet van Tol-Bouwman en overleden zoon Matthieu 
Theo Zeinstra 
 
 
 
Misintenties, weekend 27 en 28 augustus 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Cees Andriessen 
Dave de Laat 
Dorus Schrama 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie 
Jos en Arie Schrama - jarmis 
Kees Fontijn 
Nico de Jong 
Overleden ouders Verheggen-Raadschelders 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo 
Uit dankbaarheid 
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Vieringen in het cluster 
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Activiteitenoverzicht juli-augustus 2022 
 

 

 
Kapelaan Darek: 10 juli - 14 aug met vakantie 
Pastoor Marco: 14 aug - 11 sept met vakantie  
 
 

  

datum: tijd: soort viering: voorganger: 
za.2 jul 19:00 Woord- en Gebedsviering Marino den Haan 
zo.3 jul 09:30 Woord- en Communieviering, tevens: 

gezinsviering, thema: einde schooljaar 
Elly van Rooden 

za.9 jul 19:00 Woord- en Gebedsviering Paul Goossens 
zo.10 jul 09:30 Woord- en Communieviering Elly van Rooden 
za.16 jul 19:00 Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn 
zo.17 jul 09:30 Eucharistieviering  
za.23 jul 19:00 Woord- en Gebedsviering Marino den Haan 
zo.24 jul 09:30 Woord- en Communieviering 

 
Elly van Rooden 

za.30 jul 19:00 Woord- en Gebedsviering Elly van Rooden 
zo.31 jul 09:30 Woord- en Communieviering Elly van Rooden 
za. 6 aug 19:00 Woord- en Gebedsviering Marino den Haan 
zo. 7 aug 09:30 Eucharistieviering 

 
 

wo 10 aug 09:00 Kerkwerk  
za.13 aug 19:00 Woord- en Gebedsviering Paul Goossens 
zo.14 aug 09:30 Woord- en Communieviering Elly van Rooden  
ma.15 aug 11:00 Maria tenhemelopneming Zevenhoven  
za.20 aug 19:00 Woord- en Gebedsviering Elly van Rooden 
zo.21 aug 09:30 Woord- en Communieviering Elly van Rooden 
za.27 aug 19:00 Woord- en Gebedsviering Maurice ovb 
zo.28 aug 10:00 Eucharistieviering ivm 90e verjaardag 

Ruud Goedknegt 
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zang:  organist: lector: misdienaar: koster: 
 Peter Overdijk   Maurice/John 
Zomerzang 
 

Peter Overdijk Kinderen Maicah, Cilia John 

 Peter Overdijk  Jeroen Maurice 
Zomerzang Peter Overdijk Cilia Krak Ab, Cock Ab/Cock 
 Ria Kempers Jos den Haan  Maurice 
Zomerzang Ria Kempers Paul Goossens Jeroen Huub 
 Ria Kempers Jos den Haan  Joop/Maurice 
Zomerzang Ria Kempers Margaret 

Timmermans 
Cock, Matthijs Huub 

 Peter Overdijk   J/M/J ? io  
Zomerzang Peter Overdijk Marino den Haan Ab, Cock Ab/Cock 
 Peter Overdijk   John 
Zomerzang Peter Overdijk Margaret 

Timmermans 
Ab, Cock Huub 

     
 Peter/Ria? Jos den Haan  J/M/J ? io 
Zomerzang Peter/Ria? Marino den Haan Cock, Matthijs Huub 
     
 Peter/Ria?   J/M/J ? io 
Zomerzang Peter/Ria? Paul Goossens Jeroen Huub 
 Peter Overdijk Jos den Haan  John 
regiokoor De Ronde Venen 
zingt de Krönungsmesse 

Cilia Krak Ab, Cock Huub 
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Openluchtviering op zondag 11 september 2022 om 10.00 uur in Nes a/d Amstel 
Alle 5 parochies van onze regio komen dan samen om op deze zondag elkaar te 
ontmoeten in een gezamenlijke viering. Voorgangers pastoor Marco en kapelaan 
Darek. Een unieke gebeurtenis. Het thema zal zijn: “SAMEN”. 
Geweldig toch, in de open lucht in verbondenheid met elkaar. Midden onder Gods 
hemel! 
Uit elke parochie zal een koor de viering opluisteren, er is samenzang en we 
vergeten ook de kinderen niet. Ze zullen hun eigen kinderwoorddienst hebben en 
later in de viering een toepasselijk lied ten gehore brengen. Kortom zeer de moeite 
waard om naar deze unieke gebeurtenis te komen. 
We vinden het heel belangrijk dat alle vaste parochianen vervoer hebben om 

dit mee te maken. 

In de weekenden voor 11 september zal er in elke parochie daarom met 
intekenlijsten gewerkt worden voor als u vervoer nodig hebt, of dat u parochianen 
mee kunt nemen in uw auto. Opgave kan ook via het secretariaat of op de 
voorafgaande zondagen na de viering in de hal van de kerk. 
Wij hopen elkaar als parochianen van een en dezelfde regio dan te ontmoeten. 
WELKOM! 
 
R.K. REGIO AMSTEL-WESTEINDER, 
Aalsmeer, Kudelstaart, De Kwakel, Uithoorn, Nes a/d Amstel 
 
 
 
TER INSPIRATIE 
 

 “Er zijn momenten waarop mijn tuin me versteld doet staan”, schrijft Sue Stuart-
Smith in haar boek: “Tuinieren voor de geest”. Ze vertelt over een drukke morgen: 
“Ik stapte het huis uit, en liep naar de vrieskast in de schuur, en zo kwam ik langs 
het bed met riddersporen naast het tuinpad. Toen ik de laatste plant had bereikt, 
viel mijn oog op een van de iriserende blauwe bloemen aan de hoogste stengel – 
alle stengels hadden bloemen in allerlei verschillende tinten blauw, maar aan deze 
stengel was dat het diepst en het rijkst – en het licht viel er dwars doorheen. 

Intense kleuren trekken de aandacht. Ze 
zeggen: “Kijk eens! Kijk  eens goed!” En dat 
deed ik. 
     Ik tuurde recht in het oog van die bloem. 
Tussen de zachtjes heen en weer wiegende 
planten raakte ik helemaal verdiept in die 
ene bloem, en die gewaarwording ging 
vergezeld van het merelgezang in de heg. 
Mijn gedachten, die net nog alle kanten op 
gingen, kwamen tot rust. Een vredig gevoel  
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verbreidde zich door mijn hele lijf, en van daaruit over de heg, en vervolgens over 
de veldleeuweriken die hoog boven me zingend rondvlogen. Die vogels waren er 
de hele tijd al geweest. Hoe had ik ze niet kunnen opmerken? Hoe had ik zo doof 
kunnen zijn voor hun zang?”. 
Wellicht herken je het. Zo’n moment van zien, soms even. Een genadig moment, 
waarin het Onzichtbare, zichtbaar wordt, waarin je een diepe verbondenheid 
ervaart met je directe omgeving. Het gebeurt zomaar. Soms even in je tuin, op je 
balkon, op wandeling in de natuur, of zittend op een terras met uitzicht op het 
water. 
Ze vertelt verder: “En méér dan dat: dit moment komt telkens weer bij me op, deels 
omdat het zo’n openbaring voor me was, en deels ook vanwege de waarschuwing 
die erin lag. Het herinnerde me eraan dat ik niet moest vergeten om aandacht te 
besteden aan de schoonheid om me heen”. 
Deze onverwachte momenten van zien soms even, gaan met je mee, ze laten je de 
diepte van je bestaan zien, ze herinneren je aan de schoonheid om je heen. Ze 
blijven je bij. 
Sue Stuart-Smith. Tuineren voor de geest. Hoe we gelukkiger worden van zaaien, 
wieden en snoeien. Amsterdam 2020. pag.151-152. 
 
Elly van Rooden. 
 

 
De stilte der natuur 

 
De stilte der natuur heeft veel geluiden 
en is toch vol van rust voor ziel en zinnen 
die druppelt zacht en ongemerkt naar binnen 
tot in ons hart een zilv'ren toon gaat luiden 
gelijk met haar. Als we dan weer beginnen 
te denke' aan wereld-dinge' en ze te duiden 
merken we dat een kracht, als die van kruiden 
in ons gekome' is en ons kalm doet minnen. 
 
Er zijn nu veel, die dit geluid nooit horen; 
zij missen het aandachtige en het tere 
als wie als kind geen moeder heeft gehad. 
Maar de tijd die komt zal mensen weer leren 
gelukkig te zijn onder haar akkoorden 
en drijven uit hun bloed de koorts der stad. 
 
HENRIËTTE ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK 
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Collectes   
De gekleurde ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk 
zullen plaatsvinden in het weekend van 2 en 3 juli en in het 
weekend van 6 en 7 augustus.  
De zomercollecte voor de MIVA zal in het weekend van 27 en 
28 augustus plaatsvinden. 
 
Collectes 
weekend  21 + 22 mei 295,80 
weekend  28 + 29 mei 213,60 
weekend   4 +  5 juni 432,60 
weekend 11 + 12 juni 653,50 

 
Kerkbalans 
Beste mensen, de stand op 20 juni bedraagt € 9.023,32.   
Een aardig begin, ofwel 36% van het streefbedrag voor dit jaar. 

Alle gulle gevers van harte bedankt. 
Van een aantal parochianen en andere geïnteresseerden, die 
in het verleden al in mei of juni hun bijdrage leverden, hebben 
we tot op heden helaas nog niets ontvangen.  
Wij verzoeken u om na te zien of u dit bent vergeten en vragen 
u om uw bijdrage spoedig over te maken onder het motto:  

”Doe dit vooral vandaag,  
dan kunt u het morgen niet vergeten’’ 

Zoals u weet kunnen wij de parochie slechts draaiende houden 
als wij samen zorgdragen voor een solide financiële 
ondersteuning. 
Ook willen wij u graag attenderen op de mogelijkheid om, via 
een schenkingsakte gedurende 5 jaar, een vast bedrag te 
schenken.   
Hierdoor ontvangt u, middels de inkomstenbelasting, een flink 
deel van uw schenking terug. Sinds enige jaren kan dit zelfs 
zonder tussenkomst van een notaris geregeld worden.  
Voor informatie over schenkingen kunt u terecht bij: 
John Fontijn en Joop Sibum.   
 

De contactgegevens vindt u op pag. 2 van de Urbanesklanken.  
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†  

‘ In het huis van Mijn Vader is ruimte voor velen ’.  
 

Joh. 14,2 
 

Dankbaar voor wie hij was en wat hij voor ons zal blijven betekenen, 
geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze 

zorgzame, toegewijde en hardwerkende vader, schoonvader en opa 
 

Petrus Antonius Maria Woorts 
 

Piet 
 

Amsterdam   Abcoude 
  2 maart 1937   31 mei 2022 

 
Truus Woorts-Broek 

 

Op dinsdag 7 juni is in de parochiekerk HH. Cosmas en Damianus te 
Abcoude tijdens de Eucharistie ten uitvaart welke werd gecelebreerd 
door Piets zoon, Bisschop Herman Woorts, op indrukwekkende wijze  
afscheid van hem genomen waarna Piet lopend is begeleid naar zijn 
laatste rustplaats op het rk gedeelte van Alg. Begraafplaats ‘t Geinhoff.  
 
In Nes aan de Amstel herinneren wij Piet als een diepgelovige, in de 
mens geïnteresseerde man met een uitgesproken mening die, graag en 
goed, uit volle borst meezong met de gezangen. 
 
Moge Piet na een godsvruchtig, liefdevol en werkzaam leven nu 
rusten in het huis van God zijn schepper in wie hij zo vertrouwde.   
 
Het parochieteam wenst Truus zijn vrouw, de kinderen, schoon- en 
kleinkinderen en al diegenen die hem zo lief hebben veel sterkte toe 
bij het verwerken van het verlies van deze zo bijzondere man. 
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Donderdagmiddag  9 juni was alweer de seizoens-afsluiting van onze 
Kinderclub,  dank zij het mooie weer mochten we weer veel 
kinderen in ‘De Pluktuin’ begroeten. Eerst werden er vazen 
geschilderd, daarna mochten de kinderen bloemen gaan plukken, 
om dit in de vaas te zetten, na afloop gingen zij met hun mooie 
creaties op de foto. We kunnen weer terugzien op een zeer 
geslaagde middag! Uiteraard veel dank aan de vrijwilligers die daar 
aan bijgedragen hebben!     

 
 

     
  



 22 
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Slob- en slootrace 
De uitdaging was groot, de aanmoediging nog groter… Een van 
onze Oekraïnse bewoners in de pastorie, Sasha, werd door 
menig parochiaan aangemoedigd mee te doen aan de slob- en 
slootrace tijdens het feestweekend. Hij ging ervoor! En eindigde 
op de 3e plek, een geweldige prestatie!! Zie de foto’s voor een 
impressie.  
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Maandag 15 augustus, gaat u mee naar de Mariagrot in Zevenhoven? 
Het is een traditie dat op deze bijzondere Mariadag, Maria 
Hemelvaart, er een openluchtviering is in Zevenhoven. Nog nooit 
meegemaakt? Het is echt bijzonder. U kunt met de fiets komen, de 
auto of met de bus (of lopend natuurlijk, het is bijna 10 km). 
Aanvang 11.00uur, daarna is er in de prachtige ontmoetingsruimte 
koffie/thee/limonade. Neemt u uw eigen boterhammen mee, dan kunt 
u na afloop nog een gezamenlijk rozenkransgebed meebidden bij de 
grot. Welkom! 
 
Marlies van der Lelij 
 
 
 
 
Op zaterdagavond 9 juli zal het vormsel door vicaris Bruggink 
worden toegediend aan zes vormelingen uit onze regio. Wat mooi 
dat deze tieners en jongeren zich bewust op de weg van het geloof 
willen begeven. 
Niet meer een alledaags gebeuren in onze parochies. En wat fijn 
zou het zijn als u dit aan hen zou willen laten blijken. We zeggen 
vaak makkelijk:  De jeugd heeft de toekomst, maar vragen we 
onszelf wel eens af:  wat zou ík voor de tieners en jongeren kunnen 
betekenen om hen mee te nemen op hun (ontdekkings) reis in het 
katholieke geloof? 
Wat zou het mooi zijn als u  9 juli bij hun vormselplechtigheid 
aanwezig zou kunnen zijn. Om hen te laten ervaren dat ze ertoe 
doen, dat ze bíj de parochies horen en dat zij eens het stokje van 
ons over mogen nemen. Steun hen deze avond maar steun hen nog 
vele jaren. De heilige Geest wil wel in hen werken, nu wij nog. 
 
Vormelplechtigheid op 9 Juli 2022 in de Burght in Uithoorn. Aanvang 
19.00 uur. 
 
Pastoor Marco Cavagnaro 
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Online Midzomersessies 
(info over julie-sessies staat in de Urbanesklanken van juni) 
 

Augustus: Jezelf aanvaarden: durven leven vanuit geloof  
van Romano Guardini 
Guardini scheef dit mooie essay vanuit de zorg hoe een 
gelovig mens zijn bestaan kan beleven in de wereld van 
vandaag, die gekenmerkt wordt door wetenschap en 
macht over zowel de dingen als over anderen. Hoe te 
geloven in een wereld waarin de mens zichzelf steeds 
meer centraal stelt?  
Vanuit de existentiële ervaring van het er-zijn bouwt 
Guardini een confronterende theologie die ons 
oproept om de wereld Godwaardig te houden, ook 

omdat dit de enige weg is naar een menswaardige wereld. Een pittig essay 
waarbij je elke zin soms drie keer moet lezen. 
N.b. Dit boek veronderstelt enige inzicht in het christelijke geloof en is 
gericht op medegelovigen. 
 

Wanneer: Online ontmoetingen via Zoom op maandag 1 en 8 augustus 
van 20.00 tot 22.00u. 
Kosten voor de midzomersessies. 
Vrede kun je leren: 15 euro.  / Jezelf aanvaarden: 10 euro.  
Van uw bijdrage gaat 50% naar Pax Christi, de grootste vredesorganisatie 
van Nederland en de andere 50% naar de RK-parochies van de 
samenwerkingsverbanden Amstel-Westeinder en de Zaanstreek. 
 

Hoe kun je meedoen? 
- Meld je aan door een mail te sturen naar diakenjeroen@kpnmail.nl 

en geef aan voor welke leesgroep je wilt inschrijven (Vrede kun je 
leren of Jezelf aanvaarden). 

- Na inschrijving krijg je een bevestiging en een betalingsverzoek. Na 
het ontvangen van de betaling is uw aanmelding definitief.  

- Koop of leen het boek op tijd.  
- Drie weken voor de eerste bijeenkomst krijg je per mail een 

leesschema en andere gegevens ter voorbereiding op de online 
ontmoetingen. 

Diaken Jeroen Hoekstra  

mailto:diakenjeroen@kpnmail.nl
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Stichting Vrienden van de  
Urbanuskerk 

te Nes aan de Amstel 
 

 

Amstellanddag zeer geslaagd 
 

Zondag 12 juni hebben we een 

geweldige Amstellanddag 

beleefd. Op deze zonovergoten 
dag ontvingen we veel bezoekers 

voor bezichtiging van de kerk en 
het torenklimmen, met als toetje 

een supermooi uitzicht over 

Amstelland. De cake met aard-
beien vanuit Saartjes historische 

keuken ging schoon op.  
Dank aan alle vrijwilligers en 

bezoekers! 

 

 
 

Open Monumentendag 
 

Noteer zondag 11 september alvast in uw agenda. Op deze Open 

Monumentenzondag ontvangen we u weer graag voor 
bezichtiging, torenklimmen en bij mooi weer Saartjes terras.  

Voor de tussentijd wensen we u een mooie zomer toe. 

 

Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl 

Email: info@vriendenurbanuskerknes.nl 

Bankrekeningnummer: NL53 RABO 0302 3740 00  
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Parochievergadering 
R. Verheggen Kerkhof / Sint Barbara 
Amsteldijk-Z 142 tel.: 06-53304282 / 0297-582709 
1189 VL Nes a/d Amstel email: rencverheggen@gmail.com 
of: Frank Wesselingh tel.: 06-53691688 
 frank.wesselingh@hetnet.nl 
 
E. van Rooden Commissie zieken en bejaarden 
 tel. 0252-517592 
 
E. Timmermans notulist parochieteam-vergaderingen 
Aan de Zoom 26 tel.: 0297-530697 
1422 MC Uithoorn 
 
M. den Haan tel.: 0297-582165 
De Oude Visscher 20 
1189 WP Nes a/d Amstel 
 
W. Rijnbeek verzorging vervoer naar kerk 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 
A. Blokker kopij Urbanesklanken 
Nessersluis 18d email: agnes@nessersluis.net 
3646 AD Waverveen tel.: 0297-582482 
 
K. Rijnbeek technische dienst 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 
Stichting Vrienden Urbanuskerk 
Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl 
Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes 
Voorzitter: Peter Overdijk  
 
Koorrepetitie St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur 
 Inl. A.van Schaik, tel.: 0297-582992 
 
Begrafenisver. St Barbara Inl. R.Verheggen, 06-53304282 
 email: rencverheggen@gmail.com 
 
Begrafenisonderneming 
DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht 0297-893073 
UItvaartcentrum Bouwens A’veen 020-6471212 
Uitv.centr.Rob van de Velde V’veen 0297-583448  

mailto:rencverheggen@gmail.com
http://www.vriendenurbanuskerknes.nl/
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Nesser feestweekend 
Het weekend van 17, 18 en 19 juni was het, na 2 jaar niet 
kunnen organiseren, eindelijk weer tijd voor feest in het dorp. 
De gehele Nes kwam tezamen op het veld achter en naast de 
kerk, waarbij er veel activiteiten waren georganiseerd. Ook hier 
gezelligheid, verbroedering en ontmoeting. Als parochie 
droegen we ons steentje bij met torenklimmen. Er was daarbij 
nog een bijzondere gast: burgemeester Poppens uit 
Amstelveen bracht een bezoek aan het dorpsfeest en had ook 
zijn sportieve schoenen aangetrokken om de tocht naar boven 
in de toren te maken. Hij vond het prachtig! Niet alleen het 
uitzicht en het interieur van de kerk, ook de saamhorigheid, het 
gemeenschapsdenken en -doen van zowel de dorps-
gemeenschap als de parochiegemeenschap. Na het 
torenklimmen, waarbij medeorganisator van het dorpsfeest Cilia 
Verheggen en voorzitter van de Vriendenstichting Peter 
Overdijk aanwezig waren, mengde de burgemeester zich onder 
de feestgangers tijdens de dorpsmaaltijd.  
 
Wederom een zeer geslaagd weekend voor dorp en parochie! 
 
Uw parochieteam 
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