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Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel 
 
Pastorie / Amsteldijk-Z 145 
Parochiesecretariaat 1189 VL Nes a/d Amstel 
 tel.: 0297-582232 
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur. 
Email urbanusparochienes@gmail.com 
Website www.urbanusparochienes.nl 
 
Diensten zaterdag 19.00 uur 
 zondag 09.30 uur 
 
Pastoraal team 
 
Pastoor Marco Cavagnaro tel.: 0297-564638 
Kapelaan Darek Karwowski tel.: 0297-564638 
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592 
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063  
 
Parochieteam 
 
Pastoor M. Cavagnaro voorzitter 
 
J. Fontijn vice-voorzitter 
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532 
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com 
 
J. Sibum penningmeester 
tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com 
 
H. Pronk teamlid 
Veldweg 8b tel.: 06-29584878 
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl 
 
C. Groen-van den Helder teamlid 
Kamerlingh Onnesstraat 76 tel.: 06-30720749 
1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl 
 
Bankgegevens 
Voor betalen misintenties: 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL22 RABO 0392 3534 07 
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur: 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL41 INGB 0000 5783 72  
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Beste medeparochianen, 
 
 
         en van de vieringen in de afgelopen maand mei had als 
thema ‘Liefhebben’. Het onderwerp komt ook regelmatig terug 
in de vieringen, in de lezingen, zelfs in de liederen die we 
zingen. Het klinkt als iets vanzelfsprekends, als iets heel 
gewoons. Maar is dat het ook? Hoe vaak zeggen we eigenlijk 
tegen elkaar: “Ik heb je lief”? Binnenskamers, tegen de eigen 
partner, kinderen of naaste familie komt het nog vrij makkelijk 
over de lippen. Maar stelt u zich eens voor dat u in de kerkbank 
zit en u tegen de medeparochiaan die naast u zit, spontaan 
zegt: “ik heb je lief”. Naast de drempel die u wellicht zelf moet 
nemen, zal ook die persoon naast u zich wellicht afvragen: 
“Waar komt dit nu weer vandaan” of “waar heb ik dit aan te 
danken?” of, iets minder enthousiast: “Wat wil je van me?”. Best 
wel ontluisterend in het laatste geval, want het was, zo konden 
we vernemen uit het evangelie van datzelfde weekend: ‘...Een 
nieuw gebod geef ik u: gij moet elkaar liefhebben; zoals Ik u heb 
liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben...’. Het waren de 
woorden van onze lieve Heer Jezus. Als een opgave aan zijn 
leerlingen, onderling, én een opdracht om deze te verspreiden 
onder de mensen. Zelf was Hij daarin het sprekende voorbeeld: 
Zijn onvoorwaardelijke liefde naar alle mensen en in het 
bijzonder naar diegenen die buiten de boot vielen, de 
verstotenen, die niet 
hoorden bij de rest, is 
breed beschreven in het 
evangelie. Zijn omgang 
met juist de melaatsen, 
de overspelige, de 
armen van geest, de 
zondaren van die tijd 
zijn sprekende 
voorbeelden van 
werkelijk liefhebben.  
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Daar kan iedereen vandaag de dag een voorbeeld aan nemen! 
Liefde is veelomvattend en maakt geen onderscheid, het sluit 
alles en iedereen in. Ja, iedereen!!!  
 
Liefhebben als werkwoord kan vele vormen aannemen, het laat 
zich niet vastleggen in definities. Het is zoveel meer: Naast 
intimiteit ook het houden van je werk, je omgeving, de natuur, 
het kunnen accepteren dat de ander anders is dan jezelf, of het 
bereid zijn klaar te staan voor je medemens. Het kwam tijdens 
de viering van 30 april/01 mei ook terug, in de voorbereiding 
naar dodenherdenking en Bevrijdingsdag: Onze 
medeparochiaan Jan Compier deed een inspirerende 
voordracht over Hein Kooijman, priester (Hij ging voor tijdens 
zijn eerste Heilige Eucharistieviering in onze St.Urbanuskerk) 
en verzetsheld, waarin hij verhaalde over de daden van deze 
bijzondere man, een held. Hoe hij als pastoor zich verzette 
tegen de Nazi’s, hun ideologie en hun praktijken tegen de Joden 
en andere minderheden en daardoor uiteindelijk in 
concentratiekamp Dachau belandde. Uit liefde voor zijn 
medemens werd hij opgepakt, afgevoerd, weggestopt, 
vernederd en gemarteld.  

Datzelfde geldt ook 
voor Titus Brandsma, 
Karmeliet. Hij werd op 
15 mei jl. 
Heiligverklaard door 
Paus Franciscus. Zijn 
verhaal is bijzonder en 
aangrijpend. Ook hij 
verzette zich in WOII 
tegen de overheersing 

en onderdrukking van de medemens. De verhalen van 
tijdgenoten en medegevangenen over hem zijn zeer lovend en 
prijzenswaardig: hoe hij mensen wist te troosten en te verbinden 
op een nuchtere, eenvoudige wijze. Zijn Godsgeloof was 
rotsvast en steunde hem in alles wat hij deed, waarbij niet de  
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moraal of de theologie maar juist de ervaring centraal stond. In 
een toespraak als hoogleraar aan de universiteit van Nijmegen 
in 1932 sprak hij over gevaarlijke ideologieën (wat een 
vooruitziende blik!) waarin oog voor het individu verdwenen is 
ten koste van een ideaal die geheel vastligt, die als waarheid 
wordt gebracht en die het collectief dient. Ofwel als een blok 
beton onwrikbaar en onveranderlijk, toen en nu. Terwijl, zo was 
zijn overtuiging, Gods liefde in ons allen woont, overal aanwezig 
is en ons daardoor vormt en steeds veranderd. In het goede. 
Waar we ons overigens niet altijd van bewust zijn, maar 
waardoor we wel in staat zijn om boven onszelf uit te groeien en 
het goede te doen naar 
mens en omgeving. En als 
de werkelijkheid dan 
anders is als verwacht of 
gehoopt, ook hierin Gods 
liefde zien te vinden. Het 
klinkt als liefhebben in de 
praktijk, nietwaar?  
Uiteraard konden de 
nazi’s met hun rassenleer 
als ideologie dit alles niet 
waarderen (understatement!). Toen Titus Brandsma, in 
samenspraak met toenmalig aartsbisschop de Jong, langs 
directies en hoofdredacteuren van katholieke dagbladen ging 
om bij hen aan te dringen geen Nazipropaganda meer te 
plaatsen, was dit de druppel die bij hen de emmer deed 
overlopen: Hij werd opgepakt en werd uiteindelijk via 
Scheveningen en Amersfoort naar concentratiekamp Dachau 
afgevoerd. Daar hield hij in 1942 een voordracht aan zijn 
medegevangenen, reeds sterk verzwakt, waarin hij 
bovenstaande onder woorden bracht door hen een perspectief 
voor te houden waarbij zelfs in de donkerste uitzichtloosheid het 
licht van de liefde scherper kan schijnen... Staat u daar maar 
eens bij stil.... 
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Ziek en totaal verzwakt komt Titus in de ziekenbarak terecht, 
waar hij op 26 juli sterft aan alle ontberingen en verwondingen. 
Titus Brandsma, een heilige. Ofwel een persoon waar we allen 
een voorbeeld aan kunnen nemen. Zijn denken en doen kunnen 
we heel goed vertalen naar de huidige tijd, waar we ook in onze 
directe omgeving veelal geconfronteerd worden met onwrikbare 
ideologie en denkbeelden, die het individu of gemeenschap niet 
zien en zelfs kwaad doen. Waar alleen oog is voor de eigen 
organisatie, richting en regels, welke consequent voorrang 
krijgen en uitgevoerd worden, ook vanuit een richting waar we 
dit misschien juist niet verwachten... 
 
In de viering van 22 mei, waarin Jeroen Hoekstra voorging, is 
eveneens extra aandacht gegeven aan Titus Brandsma. Een 
mooi initiatief om speciaal aandacht te schenken aan deze 
voorbeeldfiguur voor ons allen. 
 

In een eerder schrijven werd 
verteld over de Synode 
(=Kerkelijke vergadering) 2021-
2023, mondiaal opgeroepen vanuit 
het Vaticaan en lokaal 
georganiseerd door onze 
bisdommen. Deze vond plaats in 
februari jl. waarin u als parochiaan 
en gelovige u visie kon geven op 
de thema’s: ‘Vieren’, 

‘Medeverantwoordelijk voor missie’ en ‘Dialoog in Kerk en 
samenleving’. Deze 3 thema’s komen voort uit de zorg van de 
Nederlandse bisschoppen over de kwetsbaarheid van de kerk 
en het Christendom in ons land en samenleving én de hoop dat 
geloof en kerk in onze streken toekomst en voortgang zal 
kennen. Onlangs is het verslag van deze bijeenkomst 
verschenen. Met veel aanbevelingen, opmerkingen en 
geconstateerde pijnpunten. We mogen constateren dat deze op 
z’n minst opzienbarend te noemen zijn... Enkele passages uit   
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dit verslag willen we u niet onthouden. Betreffende de 
gemeenschappen: “... het samen vieren, samen bidden, samen 

zingen en het ervaren van 
gemeenschap zijn 
kernwoorden, waarmee het 
geloof houvast geeft en ons 
overeind houdt in het leven 
in goede en in slechte tijden. 
Daar loopt het begrip 
‘verbinding’ als een rode 
draad doorheen, met 
sociale cohesie als de 
basis...” en “...Zoek actief 
naar nieuwe manieren om 

jongeren te bereiken”, “Houd verbinding met de maatschappij”, 
“vooral voor de ouderen waarvan niet verwacht kan worden dat 
zij meegaan naar een andere locatie, moet gezocht worden 
naar oplossingen zodat zij zich niet in de steek gelaten voelen 
door de kerk”.  
Ook inhoudelijk op de vieringen 
waren er opmerkingen en 
aanbevelingen: “De diaconie moet 
een volwaardige plaats in de liturgie 
krijgen”, “Bevorder de diversiteit van 
vieringen zoals charismatische cq 
themavieringen, of meer gericht op 
het Woord”, “Graag meer aandacht 
voor een preek met vertaalslag naar 
het gewone leven, die je mee naar 
huis neemt en betere uitleg van de 
lezingen”, “het wordt als 
onbegrijpelijk ervaren dat het 
uitreiken van de Heilige Communie 
door leken, waar dit jarenlang wel mocht, nu niet meer mag in 
bepaalde bisdommen”, “onbegrip geldt ook voor liederen en 
tafelgebeden die ineens verboden werden”.   
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Er was ook het nodige te horen over 
de Kerkorganisatie: “Bisschoppen 
en pastores moeten meer actief 
communiceren, vooral luisteren en 
verbinding maken tussen de basis 
en het bisschoppelijk beleid, in een 
hartelijke dialoog met meer warmte, 
en niet van boven-af met strak 
hanteren van regels.”, “Er zou 
iemand benoemd moeten worden, 
met gezag en charisma, die o.a. 
voor de media centraal 
aanspreekpunt is namens de Kerk, 
om juist die verbinding tussen kerk 

en samenleving vorm te geven.”, “Meer aandacht en ruimte voor 
de plaats en rol van de vrouw in de kerk, o.a. in het ambt. De 
paus lijkt hierin meer met zijn tijd mee te gaan dan de 
Nederlandse bisschoppen.”, “Meer aandacht voor de lokale 
gemeenschappen, niet uitsluitend gericht op fusies en 
financiën”, “we moeten niet sluiten, maar bijbouwen!”, “Als 
gevraagd wordt om het geloof uit te dragen, missionair en in 
dialoog met anderen, maak ons dan ook 
medeverantwoordelijk.”, “Het celibaat past niet meer in deze 
tijd.”, “De houding ten opzichte van 
homoseksualiteit staat lijnrecht 
tegenover de boodschap van ons 
geloof en de betekenis van het woord 
‘katholiek’: universeel, door Christus 
gezonden tot de gehele mensheid, 
voor alle mensen van alle tijden”.  
Ook een aantal opmerkingen om zelf 
in de spiegel te kijken: “gelovigen 
moeten zelf ook letterlijk in beweging 
komen en open durven staan voor 
nieuwe wegen”, “Waar kerken in de 
omgeving met elkaar kunnen   
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samenwerken en/of samengaan, 
zou de opzet van onderlinge 
pelgrimage actief bevorderd 
moeten worden.”, “Organiseer 
activiteiten als een pelgrimage 
naar diverse kerken met per kerk 
een onderdeel (van activiteit)”, “de 
ervaring dat er zich nog steeds 
veel mensen enthousiast inzetten 
voor de kerk en actief vorm willen 
geven aan hun geloof. Het samen 
in gesprek blijven op deze manier 
mag veel vaker gebeuren en moet 
dan ook zeker een vervolg 
krijgen”. Vanuit onze 

contactpunten in de wijdere omgeving konden we vernemen dat 
er soortgelijke geluiden te horen waren bij dezelfde 
bijeenkomsten in andere regio’s en bisdommen. Vanuit de 
bisdommen zal er een samenvattend document van deze 
verslagen worden opgesteld, welke naar Rome gestuurd gaat 
worden waarin deze geluiden kenbaar worden gemaakt 
namens de Nederlandse Kerkprovincie. De eindvergadering 
vindt tenslotte plaats in 2023 in Rome. Laten we erop hopen dat 
onze bevindingen, aanbevelingen en opmerkingen grond 
vinden en een vervolg. Niet alleen dan in Rome, maar vooral 
ook lokaal en nu!  
 
Komende maand staan er weer een aantal mooie vieringen en 
feestelijke gebeurtenissen op de agenda! We hopen dat u dan 
ook van de partij bent. Allereerst: Het feest van de Heilige Geest 
ofwel Pinksteren. Op 09 juni vindt de afsluiting plaats van de 
maandelijkse Kinderclub! Team Elly gaat even pauzeren 
gedurende de zomermaanden, maar staan daarna in het 
nieuwe seizoen weer fris in de startblokken. Deze “laatste” is 
altijd een extra feestelijk samenzijn voor de kinderen. Kom 
allemaal!! Dan op 12 juni een dubbel feest: allereerst om 10uur  
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een Eucharistieviering waarin we, na 2 jaar uitstel door Corona-
maatregelen, mede het 60-jarig huwelijksjubileum vieren van 
Ria en Leo Kempers. Een prachtige en bijzondere mijlpaal! 
Speciaal zal voor deze gelegenheid het koor Uit Tiel, waar Ria 
vele jaren heeft gezongen, de zang en muziek verzorgen tijdens 
de viering. Namens de parochie: Ria en Leo, van harte 
gefeliciteerd met jullie jubileum!! Aansluitend aan deze viering 
zal, ook na 2 jaren van afwezigheid, de lokale Amstellanddag 
weer worden gehouden. Eindelijk weer torenklimmen, voor de 
liefhebbers lekkere cake met aardbeien snoepen, en vooral 
genieten van de omgeving. Voor het volledige programma kunt 
u terecht verderop in deze Urbanesklanken. U allen van harte 
welkom!!! 

Liefde geven en liefde 
ontvangen: het gaat in vele 
vormen en we hebben het 
allemaal nodig. Fijn om te 
delen en te krijgen, al is het 
in de praktijk voor de een 
wat makkelijker dan voor de 
ander. Echter: Zonder liefde 
is het leven niet leefbaar, is 

de mens, maatschappij en de gemeenschap als los zand, 
zonder houvast, richtingloos... Liefhebben is een werkwoord: 
We moeten ons daar voor blijven inzetten. Daar hebben we 
vanuit het verleden én in het heden goede voorbeeldfiguren 
voor die ons daarbij helpen en richting geven. Jezus was de 
grondlegger en gaf ons de opdracht. Laten we Zijn voorbeeld 
blijven volgen voor een liefdevolle, maakbare en gedragen 
toekomst. 
 
Graag tot de Urbanesklanken van juli-augustus,  
 
Met hartelijke groet,  
 
Uw parochieteam.    
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Beste parochianen,  
 
In mijn laatste artikel heb ik jullie over de heiligverklaring van Titus Brandsma verteld. 
Dat is inmiddels op 15 mei te Rome gebeurd. Ik wil nog even bij de grootheid van 
deze mens stil staan. Hijs is veelzijdig geweest: karmeliet, docent, journalist, 
hoogleraar, rector, priester. De schrijver Godfried Bomans – alumnus van de 
Radboud universiteit waar Titus lesgaf – beschreef hem als “een mysticus met een 
treinabonnement”. Hiermee bedoelde hij dat Titus tegelijkertijd spiritueel 
hoogbegaafd was en ook in staat om eenvoudig met zijn medemens om te gaan. Zijn 
gezondheid was altijd zwak, en dat maakt het nog wonderbaarlijk hoe hij al zijn 
activiteiten heeft kunnen verrichten. Misschien de mooiste manier om hem te 
herinneren is het gedicht dat hij in de gevangenis van Scheveningen schreef: 
 
"Gij, o Jezus, zijt bij mij 
Ik was U nimmer zo nabii. 
Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet.  
Uw bijzijn maakt mij alles goed". 
 
Hier blijkt dat het belangrijkste voor Titus de nabijheid met Jezus was. Titus en Jezus 
waren één. Het is steunend op de kracht van de Heer dat Titus als zijn activiteiten 
heeft kunnen verrichten. Titus ergerde zich ook aan de goddeloosheid van zijn tijd, 
die hij met een sterke bewoording “neopaganisme” noemde (d.b. een nieuwe vorm 
van heidendom). Hij had hierin een vooruitziende blik: hij zag hoe de wereld om hem 
heen zich steeds meer van God verwijderde. Toch was zijn houding nooit negatief, 
integendeel! In een bekende overweging van 1936 bij gelegenheid van het feest van 
Sint Willibrord, wees hij de “kuur” voor de goddeloosheid van zijn tijd aan – een 
“kuur” die ook voor onze tijd van toepassing is: “ondanks het nieuwe heidendom de 
liefde lijkt te weigeren, de geschiedenis leert ons dat wij met de liefde ook deze 
nieuwe vorm van heidendom zullen overwinnen”. Hiermee bedoelde hij dat de 
liefde de enige kracht is die in staat is om de boze krachten van het kwaad te 
overwinnen.  
 
Vandaag leven wij in een gepolariseerde wereld: iedereen moet voor een “partij” 
kiezen, en eenheid wordt door het gevoel van een “gemeenschappelijke vijand” 
gecreëerd. Titus geloofde integendeel – samen met de gehele katholieke kerk – dat 
de echte eenheid niet door een “gemeenschappelijke vijand” komt, maar door een 
“gemeenschappelijke Vader”. 
 
De geest van liefde is een geest van eenheid. Binnenkort zullen wij Pinksteren vieren, 
het feest van de Geest. Soms lijkt de Geest ongrijpbaar te zijn, en heel moeilijk om 
erover iets te zeggen. Toch is de Geest een andere naam voor de Liefde, die God is.  
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Titus geloofde dat de wereld die ver van God verwijderd is, ooit door de 
aantrekkingskracht van de liefde terug naar God zal keren.  “Blijf bij mij, bij mij, Jezus 
zoet. Uw bijzijn maakt mij alles goed". Jezus zal ons de weg van de liefde leren, de 
weg die naar de Vader leidt. Laten wij met Pinksteren de geest van liefde vragen, die 
al onze onenigheden en strijden zal overwinnen.  
 
Zalig Pinksteren, pastoor Marco 
 
 
 
Jij (van Marinus van den berg) 
 
Jij kunt een schouder zijn 
voor de mens in verdriet en verlorenheid. 
Jij kunt een arm zijn om een mens heen in de kou. 
Jij kunt een licht zijn voor een mens struikelend in donker. 
Jij kunt een vuur zijn voor een mens verkild in het leven. 
 
Soms zoekt een mens: wie kan ik zijn, wie mag ik zijn. 
Soms vraagt een mens: zal ik gemist worden 
zal iemand om mij huilen voor wie ben ik belangrijk? 
 
Hoe moet je leven als je geen uitnodiging ontvangt 
als je voelt: zonder mij zou alles gelijk blijven 
als je niet merkt dat er iemand is 
die op jou wacht die naar jou omziet. 
 
Kunnen wij elkaar laten voelen: 
jij mag er zijn, jij bent goed , 
jij kunt een schouder zijn jij kunt een arm zijn 
kunnen we elkaar laten voelen: 
ik ben een schouder voor jou 
ik ben een arm om je heen 
een licht op je levenspad: 
er zal minder eenzaamheid zijn.      
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TER INSPIRATIE 
 
Stel dat je na je dood één herinnering mee mag nemen, welke kies je dan? 
Een verrassende vraag, vind je niet? Een vraag die je uitdaagt en uitnodigt 
om bij stil te staan. Deze vraag staat centraal in het boek: Je leven in één 
herinnering van Jacky van de Goor. Deze vraag heeft Jacky van de Goor 

aan honderden mensen gesteld: aan bejaarden en 
studenten, aan directeuren en daklozen, aan 
christenen, moslims en atheïsten. Hun 
antwoorden vertellen je over de zin van het leven. 
Daar ligt de kern van deze vraag. 
Neem er eens de tijd voor om de vraag naar die 
ene herinnering in jouw leven te beantwoorden. 
Misschien weet je meteen welke herinnering voor 
jou het meest belangrijk is. Wellicht moet je je 
herinnering opgraven en ligt ze diep in je 

verborgen. Is het een mooie herinnering, of een pijnlijke, een alledaagse, 
of juist een bijzondere? 
Die ene herinnering, die voor jou zo belangrijk is, laat iets wezenlijks van je 
zien, zegt Van de Goor in haar boek, waarmee je de toekomst in wilt gaan. 
“Ze roept je ergens toe op, geeft je richting. Door het over die herinnering 
te hebben, ontdek je zin, verruim je je perspectief en verbind je je met iets 
of iemand. Het helpt je om keuzes te maken; het geeft je zin om nieuwe 
stappen te zetten. 
In het boek vind je herinneringen aan grootse momenten, zoals geboorte, 
huwelijk, een wereldreis. Het kan ook gaan om schurende en pijnlijke 
herinneringen rond ziekte, verlies en dood. Of om zoiets simpels als het 
plukken van korenbloemen. 
Het boek nodigt uit om stil te staan bij die ene belangrijke herinnering van 
jou en je de vraag te stellen: Wat zegt deze herinnering jou? Je wordt op 
weg gezet, uitgenodigd tot nieuwe stappen, je ontdekt wat wezenlijk is, is 
jouw leven. 
 
Jacky van de Goor, Je leven in één herinnering. Een verrassende zoektocht 
naar zin. Utrecht 2021. 
 
Elly van Rooden.  
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                Hallo Allemaal, 
donderdag 9 juni om 15.30 uur is alweer de laatste Kinderclub van 
dit seizoen... Uiteraard is het weer een verrassing wat we met elkaar 
gaan doen.... maar hopelijk hebben 
we net zulk mooi weer als vorig in de 
Pluktuin. 
Wel even van tevoren aanmelden, 
zodat we niemand teleur hoeven te 
stellen...! 
Tot dan, groetjes Kinderclub Team.  
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Vieringen in het cluster 
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Activiteitenoverzicht juni 2022 
 
 

datum: tijd: soort bijeenkomst: voorganger: 

za.4 jun 19:00 u Woord- en Gebedsviering 
 

Maurice Fontijn 

zo.5 jun 09:30 u Woord- en Communie-viering 
Pinksteren 

Rob Mascini 

ma.6 jun 11:00 u 2e Pinksterdag regionale viering in de Burght 

do.9 jun 15:30 u Kinderclub! Thema: afsluiting met verrassing 

za.11 jun 19:00 u Woord- en Gebedsviering fam. Fontijn 
reünie 

Elly van Rooden 

zo.12 jun 10:00 u Eucharistie/jubileum viering bgv 60-
jarig Huw.feest van Leo en Ria 
Kempers 

Pastoor Adolfs 

zo.12 jun 11-17 u Amstellanddag door vrienden van Urbanus: zie 
Urbanesklanken voor het programma 

wo 15jun 09:00 u Kerkwerk  

za.18 jun 19:00 u Woord- en Gebedsviering Marino den Haan 

zo.19 jun 09:30 u Eucharistieviering 
 

 

za.25 jun 19:00 u Woord- en Gebedsviering Maurice ovb/Elly? 

zo.26 jun 09:30 u Woord- en Communieviering 
 

Elly van Rooden 
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zang:  organist: lector: misdienaar: koster: 

 Peter Overdijk Jos den Haan John John/ 
Maurice 

St.Cecilia Peter Overdijk Margaret 
Timmermans 

Maicah, 
Cilia V. 

Huub 

     

     

 Peter Overdijk 
 

Maurice/Cefas   John 

koor uit  
Tiel 

Peter Overdijk Marino den 
Haan 
 

Ab, Cock Huub 

  
 

   

     

 Peter Overdijk Jos den Haan  John 

St.Cecilia Peter Overdijk Cilia Krak Cock, 
Matthijs 

Huub 

 Peter Overdijk   John 

St.Cecilia Peter Overdijk Marino den 
Haan 

Ab, Cock Huub 
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Misintenties, weekend 4 en 5 juni  
Kees Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Wim Jacobs 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Dorus Schrama 
Marcel van Amsterdam 
Nico de Jong 
Overleden ouders Johan en Lien Bouwman-Leurs 
Jos Bouwman - jaarmis 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Jan en Nel Pronk-van der Lee 
Overleden ouders Gerard en Francien Koeleman-Rekelhof 
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn 
Piet van Rijn 
Ria van Braak-van Rijn 
Uit dankbaarheid 
 
 
 
Misintenties, weekend 11 en 12 juni 
Jan Andriessen 
Kees Fontijn 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Ben Overes 
Dorus Schrama 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie 
Kors van Rijn 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden familie Mesman-van der Laan 
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Roeleveld-Fontijn 
Sjaak van Tol 
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo 
Theo Zeinstra 
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Misintenties, weekend 18 en 19 juni 
Kees Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Cees Andriessen 
Cornelis Wesselingh  
Dave de Laat 
Dorus Schrama 
Edwin Houtkamp 
Henk de Dood 
Nico de Jong 
Overleden ouders Johan en Lien Bouwman-Leurs en zoon Jos 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan 
Peet en Greet van Tol-Bouwman en overl.zoon Matthieu 
Piet en Annie Schrama-Kooijman 
Piet en Riet den Haan en overleden dochter Rita 
Voor een gezond bedrijf 
 
 
 
Misintenties, weekend 25 en 26 juni 
Kees Fontijn 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Dorus Schrama 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden ouders Verheggen-Raadschelders 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Patrick Fronik - jaarmis 
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo 
Theo Zeinstra 
Wies Hogeveen-Janmaat 
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Collectes   
Pinksteractie, de collecte in de Week van de Nederlandse Missionaris 
wordt in het pinksterweekend van 4 en 5 juni gehouden.  
De gekleurde ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal hierdoor 
plaatsvinden in het weekend van 11 en 12 juni 
 
Opbrengst collectes 

weekend  23 + 24  april 275,55 
weekend           1 mei  461,95 
weekend    7 +  8 mei 368,55 
weekend  14 + 15 mei 412,10 

 
Week Nederlandse Missionaris  
Gedreven door hun geloof en naastenliefde zetten missionarissen en 
missionair werkers zich in voor de meest arme en kwetsbare mensen 
in de samenleving. Eén keer per jaar zetten wij hen zelf in het 
middelpunt. Dat doen wij tijdens de Pinksteractie van de Week 
Nederlandse Missionaris (WNM). 
Van 28 mei t/m 5 juni wordt de campagne gevoerd voor het werk en 
welzijn van deze bevlogen en bezielde mannen en vrouwen, zodat zij 
zich kunnen blijven inzetten voor anderen. Steun pater Dick 
Zwarthoed en missionair werker Frans van Kranen en al die anderen 
die zich inzetten voor hun medemens, want zij zijn altijd bezig met de 
strijd tegen armoede, onrecht en uitsluiting. 
Namens de missionarissen en missionair werkers: heel hartelijk dank 
voor uw onmisbare steun! 
Ook kunt u helpen door uw bijdrage over te maken naar: 

NL30RABO 0171 2111 11 
tnv. Week Nederlandse Missionaris, Den Haag. 

U kunt meer over de actie lezen in de folders die op de bekende 
plekken vóór- en achter in de kerk voor u klaarliggen. 

Voor verdere informatie bezoekt u de website:  
www.weeknederlandsemissionaris.nl 

 
Geloof in Geluk: Workshops, lezingen, tentoonstelling en  

rondleidingen in de Bavo 
Op de bekende plekken achter in de kerk vindt u de folders over deze 
interessante onderwerpen die gedurende de komende maanden in de 
Bavo gaan plaatsvinden.    
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Verdere informatie kunt u vinden op: 
www.koepelkathedraal.nl/ geloof-in-geluk 

 
Communie voor hen die aan huis gebonden zijn 
Als u de communie graag thuis wilt ontvangen kunt u zich opgeven 
via het secretariaat. In overleg met u wordt dan een afspraak gemaakt 
wanneer het mogelijk is de communie thuis te ontvangen.  
 

 

  

Openluchtviering

zondag 11 september 10 uur
Thema:

Samen
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Online Midzomersessies  
Midden in de zomer houden we twee 
leesgroepen: één in juli over het boek 
‘Vrede kun je leren’ en één in augustus 
aan de hand van het boek ‘Jezelf 
aanvaarden: durven leven vanuit 
geloof’. De bijeenkomsten zijn online  
dinsdagavond (juli) of maandagavond (augustus) via Zoom, dus 
je kunt ook meedoen vanaf het vakantieadres.  
 
Midzomersessie in de maand juli 
Vrede kun je leren van David van Reybrouck en Thomas 
D'Ansembourg 

Een gelukkig mens pest niet, begaat geen 
aanslagen, radicaliseert niet, krijgt geen burnout 
enzovoort. Een gelukkig mens is in vrede met 
zichzelf en anderen. Om in vrede te zijn is het 
belangrijk om te werken aan je innerlijk: 
zelfkennis, rust, beheersing, mededogen enzovoort.  
David van Reybrouck en Thomas D'Ansembourg 
schreven dit essay over innerlijke vrede om ons te 

leren die weg te gaan: Wie vrede kent, die vrede brengt.  
N.b. Dit boek is niet specifiek gericht of geschreven vanuit een christelijke 

levensovertuiging. 
Wanneer: Online ontmoetingen via Zoom op dinsdag 12, 19 en 26 
juli van 20.00 tot 22.00u. 
 
 
Meer info volgt in het juli-augustus nummer van de Urbanesklanken. 
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Stichting Vrienden van de  
Urbanuskerk 
te Nes aan de Amstel 
 
 
 

Jaarverslag 2021 
 
Ons jaarverslag, inclusief jaarrekening en de verklaring van de 
kascommissie staan gepubliceerd op onze website. Wij nodigen u 
van harte uit deze op onze website te lezen. Ondanks de corona-
beperkingen is ons stichtings-jaar geweldig verlopen; we hebben 
114.137 euro uitgegeven aan het groot onderhoud van het glas-
in-lood van het priesterkoor, maar als gevolg van vele giften en 
de fantastische opbrengst van onze kerstactie (veiling, 
kerstpakketten en amaryllissen) is ons vermogen slechts 52.729 
gedaald. 
Wij danken de kascommissie; Rinus van ’t Schip en Ab Rijnbeek 
voor hun inzet en natuurlijk alle gulle donateurs die dit resultaat 
mogelijk hebben gemaakt! 
 

Nieuw spaardoel 
 
Nu de ramen van het priesterkoor in volle glorie hersteld zijn, 
verplaatsen we ons spaardoel een stukje door naar de zuidgevel. 
Daar bevinden zich de drie grote indrukwekkende ramen met de 
Martelaren van Gorkum; een typisch beeld van de 2e helft van de 
19e eeuw toen 19 martelaren heilig werden verklaard door Paus 
Pius IX. De drie ramen zijn van grote historische waarde en 
prachtig om te zien. Neem eens de tijd om ze te bewonderen. 
 
Peter Overdijk, voorzitter            Monique de Bruin, penningmeester 
Marc van Lammeren, secretaris              Vincent Blom, bestuurslid 
 
 
Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl 
e-mail: info@vriendenurbanuskerknes.nl 
Bankrekeningnummer: NL53 RABO 0302 3740 00  
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Goede Vrijdag of Hemelvaart 
We lopen met elkaar de weg van Pasen naar Pinksteren. Van het grote 
wonder naar ‘en nu jullie (met Onze hulp)!’ Tussendoor vieren we 
Hemelvaart. Hemelvaart is een beetje een apart hoogfeest. Het valt 
immers op donderdag, buiten de cyclus van de zondagen waarop we 
gewoon zijn om naar de kerk te gaan. Zo wordt het een lang vrij weekend 
voor veel mensen.  
 
Op blote voeten 
Hemelvaart is onlosmakelijk verbonden met die leuke, maar ook aparte 
traditie van het dauwtrappen. Vroeger was dauwtrappen een processie bij 
het ochtendgloren. Maar wist u dat dauwtrappen al een oude gewoonte 
is, waarbij mensen op Hemelvaartsdag heel vroeg opstaan om een 
wandeling te maken in de natuur. Op blote voeten! De dauw op het gras 
zou namelijk een helende werking hebben. Maar helende werking of niet, 
dit moet je toch een keer gedaan hebben, al dan niet op blote voeten! 
 
Grote feesten in het perspectief van een mensenleven 
Soms hoor je mensen zeggen: ‘Dat was mijn Goede Vrijdagervaring.’ Of 
‘toen kon het pas echt Pasen worden in mijn leven’. De grote 
gebeurtenissen in de bijbel ervaren we in het klein in ons eigen leven. Een 
heftig dieptepunt ervaren we soms als onze eigen Goede Vrijdag. Als we 
daar een tijd later op terugkijken, zien we dat vanuit dat dieptepunt zich 
een nieuw perspectief ging aftekenen. Dat er een onverwachte deur 
openging, een nieuw levenspad gekozen werd. Iets dat lijkt op een 
persoonlijk Pasen. En ik dacht bij mijzelf, hoe past Hemelvaart in dit 
plaatje? 
 
Afscheid 
Hemelvaart is een gebeurtenis in het leven van de leerlingen die best 
heftig geweest moet zijn. Ze hebben wat meegemaakt met hun vriend en 
leraar Jezus. In korte tijd van de hoogste piek naar het diepste dal. En dan 
het wonder, het grote wonder van de opstanding. Van oneindige vreugde 
naar langzaam begrijpen welke weg ze met elkaar hebben gelopen en wat 
dit betekent voor ieder van hen en voor heel de wereld. Maar na veertig 
dagen komt dan toch het onvermijdelijke afscheid. Jezus gaat hen 
verlaten.   
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In het diepst van mijn gedachten 
Ook deze gebeurtenis van afscheid nemen maken we allemaal mee. In het 
sterven van de ander, waarbij wij erop vertrouwen, geloven, dat dit geen 
definitief afscheid is. Maar ook een kind dat uit huis gaat, een familielid of 
vriend die verhuist, een liefde die je verlaat. Het is allemaal afscheid 
nemen en je leven is daarna anders, minder volledig, minder compleet, 
leeg misschien. In het diepst van je gedachten kun je hieronder lijden. 
Denk je soms, daar kom ik nooit meer overheen: maak je Goede Vrijdag 
van iets dat Hemelvaart kan zijn. 
 
Terwijl Hij hen zegende, werd Hij ten hemel opgenomen  
Goede Vrijdag heeft een wonder nodig: helende vergeving, een nieuw 
licht… Een Pasen. Hemelvaart heeft genoeg aan zegen. De ervaring van 
Hemelvaart is dankbaarheid, je gezegend voelen. Dat de tijd die je samen 
hebt mogen doorbrengen, het samen wandelen op je levensweg, een 
gezegende tijd was. Er verandert iets, een nieuwe tijd breekt aan, waarin 
je meeneemt alles wat je samen hebt gedaan en meegemaakt en hoe je 
dat heeft gevormd tot wie je nu bent. Met al die zegen ga je op weg, om 
die zegen verder te brengen, verder uit te bouwen. In het diepst van je 
gedachten ben je dankbaar, voel je je gezegend en klaar om vooruit te 
kijken. Dat is Hemelvaart.  
 
Zo leren kijken 
Anders kijken naar dezelfde gebeurtenis: is het een Goede Vrijdag of 
ervaar je het als Hemelvaart? Kan iedereen dat, Hemelvaart zien in de 
dingen? Ja! Is het makkelijk? Nee. Maar zelfs in het diepst van je 
gedachten hoef je het niet alleen te doen. Tien dagen na Hemelvaart 
ontvangen we allemaal de Geest van wijsheid. Zo kan de ervaring van 
Hemelvaart in ieders leven van gezegende betekenis zijn, steeds opnieuw. 
Daar hoef je niet voor op blote voeten om zes uur in de ochtend door het 
bos te wandelen. Al heeft dat zijn eigen charme. 
 
Diaken Jeroen Hoekstra 
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Verbinding maken, verbonden zijn! 
Een pastorale visie. 
 
Het pastoresteam van ons 
samenwerkingsverband, bestaande uit de 
priesters Marco Cavagnaro, Darius 
Karwowski, catechiste Elly van Rooden en 
diaken Jeroen Hoekstra, heeft de taak op zich 
genomen om haar pastorale visie op papier 
te zetten. Deze visie is in het voorjaar 
besproken tijdens de ontmoeting van de 
leden van de parochieteams. In dit artikel 

willen we nu ook u als parochiaan hierover bijpraten. 
 
Waarom een pastoresvisie? 
Het antwoord is eenvoudig: het is goed om met elkaar de gedachten te 
ordenen en aan het papier toe te vertrouwen. Dan ontstaat er ruimte om 
deze ideeën te delen en hierover in dialoog te gaan. Op de achtergrond 
speelt natuurlijk ook de situatie van de kerk mee: Dat er minder mensen 
zich gelovig noemen en de gelovigen minder naar de kerk gaan. In het 
voorjaar zijn de parochieteams gestart met het houden van bijeenkomsten 
met parochianen over de toekomst van de lokale kerk, de lokale 
gemeenschappen en het kerkgebouw. Van het pastoresteam mag 
verwacht worden dat zij een pastorale visie geven op deze vragen van 
onze tijd. Deze visie hebben wij gevonden in ons thema: verbinding 
maken, verbonden zijn.   
 
Woorden van dankbaarheid en waardering 
Allereerst willen de pastores hun dankbaarheid en waardering uitspreken 
voor de vele, vele vrijwilligers met wie wij samen werkzaam mogen zijn in 
de kerk. Meer dan ooit zijn we samen kerk en het is alleen dankzij al die 
vrijwilligers dat wij levende en inspireerde kerkgemeenschappen hebben 
waar mensen zich thuis voelen. Dank jullie wel, lieve vrijwilligers! 
En we zijn dankbaar voor al die mensen die betrokken zijn bij onze 
gemeenschappen: of u nu elke week komt of maar zo af en toe. Het is voor 
u dat wij dit mooie werk mogen doen. Het feit dat wij samen op weg  
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mogen zijn in de voetsporen van de Heer, vervult het pastoresteam met 
dankbaarheid en grote vreugde.  
 
Verbinding maken, verbonden zijn 
Deze woorden zijn het thema van onze visie. Een geloofsgemeenschap op 
zichzelf, mist de rijkdom die te vinden is in verbinding. Kijk eens hoe de 
wereld samenkomt onder de geelblauwe vlag van de Oekraïne. Dat is 
inspirerend! Daar wordt gebouwd aan een nieuwe wereld. Zo willen wij 
kerk zijn in ons samenwerkingsverband: Verbinding maken en verbonden 
zijn! 
Het gaat over onze gemeenschappen die elkaar steeds opnieuw opzoeken, 
omdat het kerk zijn in de volle breedte eigenlijk niet meer alleen kan. Het 
is verbinding maken tussen de verschillende groepen in onze 
gemeenschappen, zoals kinderen, jongeren en jonge gezinnen. Zij die 
minder leeftijdsgenoten vinden in de lokale gemeenschappen 
bijeenbrengen met gezinnen en jongeren in dezelfde omstandigheden uit 
de andere parochies. Verbonden willen we zijn met de lokale samenleving: 
een plek zijn waar je rust en stilte kunt vinden. Onze stem laten horen als 
het gaat om het helpen van elkaar. Een lichtje zijn als duisternis onze 
samenleving overvalt. Een kritische noot laten horen vanuit ons geloof als 
het gaat over het omgaan met de aarde, gerechtigheid voor de armen en 
de zorg voor elkaar. Ook oecumenische samenwerking is een vorm van 
verbondenheid, waarbij geloofsgemeenschappen elkaar opzoeken en 
inspireren. Bij dit alles willen we benadrukken: Niets wat van waarde is in 
de gemeenschappen willen wij met onze visie verloren laten gaan. Maar 
we vragen aan iedereen: wees niet bang om het oude los te laten, zodat 

het nieuwe kan groeien.  
 
Dienen, delen, leren en vieren 
Het kerkelijke veld kan met deze vier woorden worden 
beschreven. Dienen gaat over gemeenschap zijn en 
aandacht hebben voor elkaar. Delen is de aandacht die 

van ons uitgaat naar iedereen die hulp nodig heeft, binnen of buiten de 
parochiegemeenschap. Leren is alles wat te maken heeft met groeien in 
geloof doordat we ons samen in het geloof verdiepen. En vieren zijn al die 
momenten waarop we samen de vreugde van het evangelie delen, op 
zondag of door-de-week.   
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Dienen  
Wat heb jij nodig? Dat is de vraag die wij willen stellen aan onze ouderen, 
waarvoor wij een naaste willen zijn, heel dichtbij. Het is de vraag die wij 
stellen aan mensen om ons heen, parochianen en niet parochianen, om 
iedereen bij te kunnen te staan, te helpen groeien in spiritualiteit en in de 
vragen des leven. Dat doen we door elkaar te inspireren en de mooie 
verhalen te delen uit ons geloof en uit onze levenservaring. Zo willen wij 
pastores dienaar zijn voor iedereen die onze hulp en steun kan gebruiken. 
En er is de vraag: Wat kun jij doen? Dit is een vraag aan u, aan alle 
parochianen. Kerk zijn we pas als iedereen meedoet. Dat betekent ruimte 
maken, uitnodigend zijn, waarderen en inspireren. Leerling van Jezus zijn is 
vrijwilliger zijn. Samen de kerk dragen en voor alle talenten ruimte maken. 
Samen dienaar zijn van allen! 
Welk geluid laat jij horen? is een vraag voor de koren. Zoveel vreugde om 
te zingen en mee te zingen. Kom koren, maak verbinding, verrijk al onze 
gemeenschappen en zing over vrede en vreugde! En geef ons gelegenheid 
om mee te zingen, want zingen is dubbel bidden. 
 
Delen 
De vrede is ver… we voelen allemaal het verdriet en voelen mee met de 
ellende die de Oekraïners wordt aangedaan. We willen iets doen, iets 
laten zien van saamhorigheid, omzien naar elkaar. Hier vinden wij mensen 
elkaar, in het steunen, inzamelen, 
verdelen, beschikbaar stellen, omzien 
naar elkaar. Wat we hier zien wereldwijd, 
willen we lokaal ook doen. En we dromen 
dat het ons net zo verbindt als de 
Oekraïne nu. In de diaconie kunnen we 
pas echt laten zien hoe wij als 
gemeenschappen zijn: mensen geschonken aan elkaar, die omzien naar de 
ander in nood. In de diaconie worden we werkelijk één gemeenschap! 

 
Leren 
Leren, ook wel catechese genoemd, is niet vertellen hoe het zit, maar 
leren over de vreugde. Over de weg die Jezus ons toont, die Jezus is, een 
weg die vervulling, zin, geluk kan brengen als je met hem op weg wilt 
gaan. Catechese is samen op weg: elkaar inspireren. We hebben dat in de   
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visie helemaal uitgewerkt. Altijd vanuit die ene gedachte: verbinding 
maken, verbonden zijn. Want daar gaat het om. Om kinderen die Jezus 
ontmoeten in elkaar, om geliefden die Gods liefde zien in de ogen van de 
ander, om jongeren die gelijken vinden in het samen op weg. Ja, wij weten 
hoe moeilijk het is om die stap te maken, om te erkennen dat lokaal de 
groep te klein is en er zo te weinig verbinding is. Zelfs wij pastores vinden 
het moeilijk. Maar als we te krampachtig vasthouden, weghouden van 
elkaar, zal het ons ontglippen. Laten we onze rijkdom delen, tonen dat er 
geen grenzen zijn tussen ons: wij geloven dat we dan vruchten zullen 
dragen die ons allen te goede komen. 

Vieren 
We eindigen onze visie met vieren, met liturgie. Omdat liturgie zo vastzit 
aan allerlei regels, de regels van de kerk. Wij voegen onze eigen wensen 
daar vaak nog bij en maken er bijna eigen regels van. En dat doen wij uit 
liefde voor onze parochianen, voor onze vrijwilligers, voor onze kerk als 
thuis. Echter, verbinding maken is ook in de liturgie van belang. Soms 
immers is samen vieren veel mooier, fijner en meer inspirerend. En soms is 
het ook noodzakelijk, omdat er niet voldoende voorgangers beschikbaar 
zijn.  
Ik neem u mee in onze gedachtegang van kerst tot Pasen. Vooraf willen we 
zeggen: wij begrijpen dat het een moeilijke stap is om van de vertrouwde 
kerk naar de buren te gaan. Onhandig zelfs: voor ouderen die het reizen 
lastig vinden. Voor als je je kind moet brengen naar een kerk verderop. 
Maar voor moeilijk, onhandig en lastig zijn oplossingen, praktische 
oplossingen als we maar willen met elkaar.  
Zoomen we in op kerstmis en met name de kerstavond, dan is dat de 
avond waarop vele mensen ontmoeting zoeken met elkaar en het 
kerstkindje in de kerk. Wij zien dat als het moment waarop de lokale 
samenleving, het dorp, de kerkgemeenschap en de kerk elkaar ontmoeten 
en inspireren. Dat willen we vieren zo dicht mogelijk bij huis en dus in de 
eigen kerk, open en uitnodigend voor iedereen die de weg naar ons weet 
te vinden in de kerstnacht. Reizen we door naar Pasen en met name de 
Paaswake, dan komen we bij de belangrijkste viering van het jaar. De 
viering waarin door de duisternis van goede vrijdag en stille zaterdag heen 
het licht ontvlamt, het wonder gebeurt. Een viering die we groots willen 
vieren, met veel mensen, meerdere koren. In verbondenheid en dus liever   
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niet met een klein groepje in elke kerk. Voor alle bijzondere vieringen op 
de weg van kerst naar Pasen geldt hetzelfde idee: soms juist lokaal in 
aansluiting bij lokale tradities. Soms op een paar plekken, praktisch en in 
verbondenheid. Soms juist op één plek als teken van verbinding: feestelijk 
en vol vreugde met elkaar. 

Tot slot 
Is dit de oplossing voor het probleem van onze kerk of onze 
kerkgemeenschappen? Nee, vast niet. Als u dat had verwacht, moeten wij 
u teleurstellen. Wat is het dan wel: een 
hand die we naar u uitstrekken, een 
dialoog die wij op gang brengen, een 
manier van kijken die we samen met u 
willen verfraaien en blijven ontwikkelen. 
Als we één ding geleerd hebben, dan is 
het wel dat de toekomst onvoorspelbaar 
is. Het enige dat wij hebben is dit moment en elkaar en samen op weg te 
blijven in zijn spoor. Het enige wat we hebben zijn onze mooie 
gemeenschappen: de plek waar wij bouwen aan vreugde, eerbied, 
vriendschap, omzien naar elkaar en vrede…  
Jezus leert ons steeds opnieuw te delen met elkaar. Moge onze visie 
daartoe een nieuwe uitnodiging zijn om ons kerk zijn ook te leren delen! 

 Marco, Darek, Elly en Jeroen 
  Pastoresteam Amstel tot Westeinder 

Reageren? Neem contact op met een van de pastores. 
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Parochievergadering 
R. Verheggen Kerkhof / Sint Barbara 
Amsteldijk-Z 142 tel.: 06-53304282 / 0297-582709 
1189 VL Nes a/d Amstel email: rencverheggen@gmail.com 
of: Frank Wesselingh tel.: 06-53691688 
 frank.wesselingh@hetnet.nl 
 
E. van Rooden Commissie zieken en bejaarden 
 tel. 0252-517592 
 
E. Timmermans notulist parochieteam-vergaderingen 
Aan de Zoom 26 tel.: 0297-530697 
1422 MC Uithoorn 
 
M. den Haan tel.: 0297-582165 
De Oude Visscher 20 
1189 WP Nes a/d Amstel 
 
W. Rijnbeek verzorging vervoer naar kerk 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 
A. Blokker kopij Urbanesklanken 
Nessersluis 18d email: agnes@nessersluis.net 
3646 AD Waverveen tel.: 0297-582482 
 
K. Rijnbeek technische dienst 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 
Stichting Vrienden Urbanuskerk 
Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl 
Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes 
Voorzitter: Peter Overdijk  
 
Koorrepetitie St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur 
 Inl. A.van Schaik, tel.: 0297-582992 
 
Begrafenisver. St Barbara Inl. R.Verheggen, 06-53304282 
 email: rencverheggen@gmail.com 
 
Begrafenisonderneming 
DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht 0297-893073 
UItvaartcentrum Bouwens A’veen 020-6471212 
Uitv.centr.Rob van de Velde V’veen 0297-583448  



 32 

Stichting Vrienden van de  
Urbanuskerk 
te Nes aan de Amstel 
 

 
Amstellanddag zondag 12 juni 

 
Natuurlijk doen wij, 
samen met het 
parochieteam, mee met 
Amstellanddag. Deze dag 
is opgezet door Stichting 
Beschermers Amstelland 
en in totaal openen 56 
locaties de deuren 
waarvan maar liefst 7 in 
Nes aan de Amstel! Erg 
leuk om een fietstocht te 
maken en diverse 
locaties te bezoeken. 
 
Na ruim 2 jaar is het 
voor het eerst weer 
mogelijk de kerktoren te 
beklimmen, een 
belevenis op zich, met 
als toetje een 
fenomenaal uitzicht over 
Amstelland! Zorg voor 
goed schoeisel en 

klimmers moeten minimaal 1,20 lang zijn. Kosten; 2 euro pp, per 
gezin maximaal 5 euro. Verder is de kerk uitgebreid te 
bezichtigen en bent u van harte welkom op Saartjes terras voor 
een drankje en overheerlijke cake met verse aardbeien en 
slagroom. Onze Saartjes laten de historische keuken natuurlijk 
graag zien. De ansichtkaartenset met prachtige foto’s van Koen 
Boelrijk is voor 10 euro verkrijgbaar. 
Kom dus gezellig langs, we zien u graag! 


