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Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel 
 
Pastorie / Amsteldijk-Z 145 
Parochiesecretariaat 1189 VL Nes a/d Amstel 
 tel.: 0297-582232 
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur. 
Email urbanusparochienes@gmail.com 
Website www.urbanusparochienes.nl 
 
Diensten zaterdag 19.00 uur 
 zondag 09.30 uur 
 
Pastoraal team 
 

Pastoor Marco Cavagnaro tel.: 0297-564638 
Kapelaan Darek Karwowski tel.: 0297-564638 
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592 
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063  
 
Parochieteam 
 

Pastoor M. Cavagnaro voorzitter 
 
J. Fontijn vice-voorzitter 
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532 
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com 
 
J. Sibum penningmeester 
tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com 
 
H. Pronk teamlid 
Veldweg 8b tel.: 06-29584878 
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl 
 
C. Groen-van den Helder teamlid 
Kamerlingh Onnesstraat 76 tel.: 06-30720749 
1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl 
 
Bankgegevens 
Voor betalen misintenties: 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL22 RABO 0392 3534 07 
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur: 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL41 INGB 0000 5783 72  
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mailto:john.fontijn69@gmail.com
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Beste medeparochianen, 
 
      
           fscheid nemen, dat is wat centraal stond in de maand 
september. Op 19 september nam England afscheid van haar 
overleden vorstin, Queen Elizabeth II. Deze was rechtstreeks te 
volgen op televisie. Indrukwekkend om te zien hoe velen, 
verenigd in verdriet, haar de laatste eer bewezen. Traditie en 
ceremonie stonden voorop gedurende de vele momenten van 
afscheid nemen, van de 
entree in de kathedraal 
tot de optocht door de 
straten van Londen. 
Een van de momenten 
die bijbleef waren de 
woorden van de 
Aartsbisschop over het 
leven van de koningin: 
haar hele leven 
toegewijd aan God en vaderland. Zo memoreerde hij hoe ze aan 
het begin van haar koningschap de kathedraal binnen kwam en 
éérst knielde voor het hoogaltaar, voor God, en daarna pas 
zitting nam op haar troon. God stond voor haar, toen en 
gedurende haar regeerperiode, altijd centraal. God dienend, die 
haar steun en richting gaf, 70 jaren lang. Daarmee ook het 
voorbeeld voor haar onderdanen, het volk.  Het was een dag 
van verdriet, veel emotie, van dankbaarheid en vol van 
herinneringen. Waar de kerk centraal stond en het Instituut haar 
rol van verbinding maken, oppakte. En dat is dan ook England: 
‘The Queen is dead, long live the King’, ofwel het was ook een 
dag van feest en hoop en vooral continuïteit. Want het 
koningshuis, ‘the Crown’, gaat door. Het instituut stopt niet. Als 
een rode draad door de tijd zorgt het voor stabiliteit, geeft het 
richting en houvast.  
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In eigen huis namen we in september ook afscheid van 2 
dierbare parochianen. Hun namen staan met eerbied vermeld 
verderop in deze Urbanesklanken. Wat daarbij opviel is 
vergelijkbaar met hetgeen hierboven staat beschreven: het 
samenkomen van de familie, de vrienden, de parochianen, 
verenigd in verdriet, vol dankbaarheid en gedragen door de vele 
mooie herinneringen aan de dierbare overledene. Verenigd in 
de St.Urbanuskerk waar een mooi en dierbaar afscheid 
plaatvond in een tot in de puntjes verzorgde 
afscheidsceremonie. Het is die centrale plek waar we de 

verdrietigste en mooiste momenten van 
ons leven meemaken, waarbij er 
verbinding is tussen elkaar door het 
cement van eenheid in emotie en met het 
geloof als dragend fundament. Als een 
rode draad.  

 
Begin september kwamen de 5 parochies uit onze regio bijeen 
voor een gezamenlijke openluchtviering. Daarbij waren alle 
kerkgebouwen gesloten zodat er samen gevierd kon worden. 
Het was een groot succes gezien de aantallen verenigd op het 
basketbalveldje achter de kerk. Een mooie viering, waarin 
verbinding met natuur voel- en hoorbaar was. Aansluitend was 
er de monumentendag, waarbij de aanwezigen zich 
verzamelden in de St.Urbanus voor een boeiende presentatie 
van de vele symboliek die ons kerkgebouw rijk is. Verenigd, 
waarbij de waarde van zowel de regio, samen in geloof, als de 
individuele parochie, het belang van de 
eigen gemeenschap, werd gevoeld en 
aanwezig was. Daarbij mengden de 
regioparochianen zich met de bezoekers 
van de monumentendag, wat bijzondere 
momenten van ontmoeting opleverde 
tussen de diverse aanwezigen. Voor een 
verslag zie de bijdrage verderop in deze 
Klanken.   
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En dan opnieuw een gevoel van 
afscheid wat zich opdrong toen 
op 10 september jl. de 
bestuursleden van de vele 
kerken uit alle hoeken van ons 
bisdom bijeenkwamen voor een 
presentatie door de 
vertegenwoordigers van het 
bisdom Haarlem-Amsterdam. 
Daar waar de Bisschoppelijke, 
synodale brief vanuit Nederland 

aan Rome nog hoop gaf voor onze Kerk in katholiek Nederland, 
werd dit een ontmoeting van ontgoocheling, tegenstrijdigheid, 
onbegrip en grote teleurstelling. Er was geen boodschap van 
eenheid, van een rode draad, van continuïteit, van hoop en 
verbinding. Dit keer geen dankwoord voor alle vrijwilligers die 
zich inzetten voor kerk en geloof. Geen woorden van 
bemoediging. Er werd duidelijk gemaakt dat de overgrote 
meerderheid aan parochies niet vitaal zijn, er onvoldoende 
financiën zijn, er onvoldoende gewerkt wordt aan de missionaire 
opdracht, er intern te weinig aan onderricht/catechese/ 
geloofsvorming wordt gedaan. Ofwel: vele parochies falen en 
moeten daarom dicht door op te gaan in een groter verband. 
Ofwel: er blijven 28 kerken open en er komen 37 steunpunten. 
99 kerken gaan dicht en moeten worden verkocht, waarbij de 
opbrengst van de eigen gebouwen 
en bezittingen, door het bisdom 
ingeschat op €700.000,- per kerk 
gemiddeld, grotendeels terugvloeit 
naar ‘het geloofs-Instituut’. Om dit 
proces te versnellen worden er 
geen Bisschoppelijke Machtigingen 
voor werkzaamheden en 
investeringen aan het eigen 
kerkgebouw en bezit meer 
verstrekt en worden er   
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“...facilitators...” ofwel procesbegeleiders aan de kerkbesturen 
toegevoegd. Bovenstaande is een opsomming van de feiten 
welke zijn verzameld en verwerkt in statistieken en 
gepresenteerd door het bisdom. De visie en het beleid van ons 
bisdom moet naar onze mening nu met u worden gedeeld, 
aangezien we hier allemaal mee te maken hebben en het dan 
wel zo eerlijk is dat u weet wat er speelt. 
 
De bovenstaande beleidsvoornemens van ons bisdom stellen 
ons (en de vele parochies binnen de bisdom grens) gelijk voor 
diverse dilemma’s. Om te beginnen met de gebouwen en 
bezittingen: onze kerk en pastorie zijn Rijksmonumenten. Door 
de tijd financieel volledig opgebracht door en ondergebracht bij 
de eigen parochianen, 
zonder enige bijdrage 
vanuit de kerkelijke 
overheid. Hierop rust de 
wettelijke verplichting om 
onderhoud te (blijven) 
plegen. Daarvoor worden 
mede door de Rijksdienst 
voor het Cultureel 
Erfgoed, de burgerlijke 
overheid, subsidies verstrekt om onderhoudswerkzaamheden 
en daarmee instandhouding van de gebouwen mogelijk te 
maken. Ofwel we zouden tegen de Nederlandse wet ingaan als 
we hiermee zouden stoppen. (Overigens bleek bij de laatste 
ronde van subsidie-verdeling dat de kerken op de laatste plaats 
stonden. Ook wij hebben dit keer voor de kerk geen subsidie 
gekregen. Wel voor het woonhuis, zijnde de pastorie, maar dit 
terzijde).  
Dan de geloofsgemeenschap: Deze neemt middels het trekken 
van een lineaire, rechte lijn in aantallen mensen af naar het 0-
punt als er niets gebeurd, aldus het bisdom. De parochianen 
worden, na sluiting van de eigen kerk, gedwongen om zich naar 
een centrale locatie te begeven om daar het heiligste der   
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heiligste te vieren, de Eucharistie. De praktijk is echter 
weerbarstiger. Slechts 5% geeft hieraan gevolg, óf omdat ze 
simpelweg niet in staat zijn, óf de afstand te groot vinden. 
Doordat zij de Eucharistie niet meer kunnen bijwonen en het 
Kerkelijk leven hen zo ontzegd wordt, is het onvermijdelijke 
gevolg het ontstaan van zielennood bij grote aantallen mensen. 
Hierover staat duidelijk beschreven in het canoniek (=kerkelijk) 
recht, dat dit voorkomen moet worden. Werk aan de winkel voor 
ons allen!  

In de presentatie, maar ook in 
het pastoraal beleidsplan, wordt 
gesproken over het opnieuw 
vormen en onderrichten van de 
parochianen. Dit “bijspijkeren 
van ontbrekende kennis” gaat 
gebeuren middels o.a. een 
alpha (=basis) cursus, via 
continue geloofsleer voor en na 
de vieringen, via catechese ter 

voorbereiding op het ontvangen van de sacramenten, via 
vormingstrajecten voor jongeren, lezingen, workshops, 
cursussen etc. Om zo de missionaire opdracht die we samen 
hebben naar de omliggende omgeving goed te kunnen 
uitvoeren. Waarmee we als het ware worden gevormd tot 
theologie-studenten en actieve beroeps-zendelingen. Een rol 
die normaliter juist door de pastores, pastoraal medewerkers, 
catechisten en de geestelijkheid worden vervuld die daar 
middels een gedegen scholing immers veel beter voor zijn 
uitgerust. En het volk daar wegwijs in maakt.  
 
Laten we met bovenstaande dilemma’s ook realistisch zijn: als 
een parochie geen bezoekende parochianen meer heeft en de 
financiën niet meer toereikend zijn voor het voortbestaan, kan 
een parochie niet langer bestaan en is sluiting of fusie de 
werkbare oplossing. Maatwerk is daarbij het kernwoord én de 
werkwijze.  
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We zijn onderdeel van een 
Wereldkerk. Wat we nu echter zien 
gebeuren is dat de Kerk in NL zich 
zichtbaar aan het terugtrekken is en 
zich vormt tot een onneembaar 
bastion, onbenaderbaar voor de 
buitenwereld, de deuren 
dichtgespijkerd. Waar de enige taal 
die gesproken wordt die van het 
canoniek recht is. Een plan van 
aanpak is noodzakelijk om 
teruggang in geloof, in aantallen 
parochianen en gelovigen, in 
priesters, tegen te gaan. De lineaire 
lijn naar beneden moet worden 
omgebogen. De vlucht naar vóren is 
daarbij veel heilzamer en zal meer en 
betere vruchten afwerpen. Ook in de 
eigen parochie wordt daar reeds 
hard aan gewerkt, door het creëren 
van toekomstplannen voor onze 
geloofsgemeenschap en omgeving.  
 

De vergelijking doet zich voor met het Engelse Koningshuis. Zij 
zag als vertegenwoordiging van een wereldrijk de behoefte van 
een veranderende, anders opererende wereld en samenleving 
en paste zich hierop aan door zelfbestuur van de eerdere 
koloniën mogelijk te maken en samen te smeden tot een 
Commonwealth. Met een centrale rol voor Engeland zelf, 
waardoor heden ten dage het koningshuis nog steeds een 
hoofdrol speelt en daarmee relevant blijft, zo bleek ook weer 
tijdens de uitvaart van Elizabeth. Ook de Kerk moet zich 
aanpassen aan een veranderende wereld en zich zeker niet 
terugtrekken uit het straatbeeld, door meer toegankelijkheid te 
betrachten. Ook in de landen om ons heen gaan de kerken niet 
zomaar dicht, maar blijven entree bieden, voor iedereen. Nog is   
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het licht in de tempel niet gedoofd, zo schreef Rob Mascini. Het 
brandt nog! De boodschap van het Evangelie helpt ons en is 
juist in deze tijden van onzekerheid en hectiek, kéihard nodig, 
en biedt daarmee juist kansen. Laat die boodschap dan ook zien 
en horen, op zoveel mogelijk plaatsen zoals de paus 
voorschrijft, opdat de mensen steun en richting kunnen ervaren 
en beleven!! Jezus zei: ik ben het licht, de waarheid en het 
leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij. Hij liet het in de 
praktijk zien hoe liefdevol met elkaar om te gaan, hoe er te zijn 
voor de ander, hoe te leven met elkaar. Laten we doen wat Hij 
ons zegt en Zijn boodschap in de praktijk brengen, samen, mét 
en vóór elkaar!!!  
 
 

Waar we zeker geen 
afscheid van nemen: 
komende maand is 
Missiemaand. We gaan 
de jaarlijkse inzameling 
houden voor de 
voedselbank, waarbij de 
ingezamelde producten 

weer op het altaar worden uitgestald. Ook uw eigen oogst telt 
daarin mee. Dus start met inzamelen en neem het mee naar de 
kerk. In het weekend van 22&23 oktober zal ook de 
wereldwinkel weer aanwezig zijn waar u allerlei producten kunt 
aanschaffen: een mooi product voor een eerlijke prijs. Ook Klein 
Urbanus gaat z’n best doen om een steentje bij te dragen. Op 
een leuke en originele manier. 
 
Voor de jongsten onder ons is er deze maand ook weer de 
Kinderclub! Gezellig knutselen, luisteren naar de mooie, 
leerzame verhalen met uiteraard iets lekkers...Van harte 
aanbevolen!  
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Afscheid nemen doet pijn. Voorkomen kunnen we het vaak niet. 
Maar áls we dit kunnen doen, moeten we alles inzetten om dit 
mogelijk te maken. Maatwerk en vernieuwing zijn dan op z’n 
plaats om kerk te zijn in deze tijd. Met continuïteit en de 
combinatie van onze wereldse instituten en geloof als belangrijk 
fundament behouden we richting, hoop, vastigheid en 
instandhouding van menselijke normen en waarden. Een 
noodzakelijkheid om als mens samen door te kunnen en te 
overleven in een steeds veranderende, onrustige wereld. Dat 
vraagt aanpassing van álle betrokken partijen, om zo een 
gedragen richting en daarmee oplossing mogelijk te maken voor 
de problemen die er zijn. Daar werken we als parochieteam heel 
hard aan. Toekomst!!! 
 
Graag tot de Urbanesklanken van november,  
 
Met Hartelijke groet,  
 
Uw parochieteam.    
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Ken je dat gevoel? 
Video uitnodiging: https://youtu.be/rgr3YFKSph4 of scan 
de QR-code. 
Ken je dat gevoel? Dat je denkt: ‘Hoe kunnen we christen 
zijn en tegelijk vluchtelingen in de kou laten staan, wapens 
sturen naar oorlogsgebied, onaardig zijn tegen iemand 
omdat je zelf een slechte dag had?’ Of dat je denkt: die 
regels van de kerk – dit moet zo, dat moet zus – past dat nog wel bij wat ik 
geloven wil? Helpt het me of beperkt het mij?  
Dit zijn vragen die horen bij levensfasen, bij groeien op de weg van het 
geloof. Een beter mens worden doe je elke dag een stukje meer en in elke 
levensfase weer anders. Als mens, maar ook als (mondiale) samenleving: 
van de familie is het allerbelangrijkste tot meevoelen met mensen aan de 
andere kant van de wereld, mondiale verbondenheid. 
Over dit groeien gaan de avonden die wij hebben samengevat onder de 
titel: ‘geloven groeit!’ Dominee Joep Dubbink en diaken Jeroen Hoekstra 
organiseren een serie van vijf gespreksavonden, geïnspireerd op het boek 
‘God 9.0’, waarin we met elkaar de verschillende manieren van kijken en 
bijbehorende geloofsinzichten verkennen.  
Voor wie? 
Voor iedereen die geloven ziet als een persoonlijke spirituele reis. 
Voor iedereen die uitgedaagd durft te worden om met frisse blik te kijken 
naar zijn of haar eigen geloofsopvattingen van vroeger en nu. 
Voor iedereen die het gevoel heeft dat zijn of haar denken over het geloof 
botst met andere persoonlijke waarden of manier van leven. 
Structuur van de avonden 
De avonden beginnen met een introductie van het thema van de avond 
aan de hand van een kort college m.b.v. powerpoints, video’s, kunst, 
verhalen e.d. Daarna volgt een gestructureerde uitwisseling, waarbij we 
delen vanuit onze eigen levenservaring. 
Avond 1: Rationaliteit en geloofsvertrouwen. 
Avond 2: Opgroeien.  
Avond 3: Geel bewustzijn  
Avond 4: Visioen en mystiek.  
Avond 5: God is ieder ogenblik nieuw.  
Aanmelden 
U kunt zich aanmelden voor de gespreksgroep door een mail te sturen   

https://youtu.be/rgr3YFKSph4
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naar bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl (opgeven voor 15 
september). Het verdient de aanbeveling om de hele cyclus te volgen.  
U hoeft het boek ‘God 9.0’ niet te lezen: het is geen gesprekgroep over het 
boek. De gespreksavonden gaat door vanaf acht inschrijvingen. Maximaal 
aantal deelnemers is twaalf. 
Deelname is gratis. 
Wanneer? Waar?  
Donderdag 29 september - 6 oktober -3-10-17 november, steeds in De 
Schutse, De Merodelaan 1, 20.00 – 21.30u 

 
 
 
 
Kijk vooruit en blijf vertrouwen  
Pandemie, oorlog, armoede 
Kyrie Eleison, Heer, ontferm u 
Klimaatverandering, vluchtelingen in de kou  
Kyrie Eleison 
Corruptie, politieke dwaasheid, ongelijkheid 
stijgende prijzen, ziekte, sterven en eenzaamheid. 
Kyrie Eleison, Heer, ontferm U.  
Ik wil uw dag niet verpesten door zoveel mogelijk ellende op te noemen, maar 
het zijn allemaal problemen waar u en ik mee te maken hebben. Problemen 
waartoe we ons moeten verhouden, die om een antwoord vragen, een 
mening, een actie, om doen en helpen, om bijstaan, om verandering. 
En toch, het is vaak ook te groot en moeilijk te overzien. Dat de problemen u 
en mij soms te veel worden. Dat we alleen de duisternis nog zien, de moed 
verloren, geen hoop, geen licht, geen zicht meer op het paradijs. Dat je denkt: 
Nee, niet ook dat nog, nee, niet nu, niet hier, dat kunnen we er niet bij 
hebben. Wie te veel de duisternis van de wereld toelaat in zijn hoofd en hart, 
vind zichzelf terug in duisternis. In sombere gedachten, moedeloosheid, angst 
en twijfels. 
En toch: blijf vertrouwen. Vertrouwen wil vaste grond zijn, tegen depressie, 
angst en twijfel in. Tegen die kant van de wereld die ons alleen duisternis 
voorschotelt en apocalyptisch ons einde voorspelt. Tegen al die dingen waar 
je bang voor kunt zijn. 
Weet je, die angst, die kan ons verlammen. Onze grootste gave is meteen 
onze grootste valkuil. We kunnen onszelf bang maken voor wat wij denken   
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dat er gaat gebeuren. Bang voor dingen die niet meer zijn dan beelden in ons 
hoofd. Geconfronteerd met de problemen van onze tijd, bouwen we beelden 
van angst in ons hoofd voor wat komen gaat en zo maken we onze duisternis 
groter en groter. We dreigen dan te verdrinken, zoals Petrus die lopende op 
het water ineens beelden voor zich ziet van ondergang en verdrinking. Angst 
verlamde hem. Zo kan angst ons verlammen als wij het vertrouwen opgeven. 
Angst voor een uitkomst, een toekomst die alleen in ons hoofd bestaat. Angst 
die zo groot kan worden dat we de uitgestoken hand niet eens meer 
opmerken. 
Of het is twijfel. Twijfel aan onszelf: zijn we niet te klein, te zwak, te oud, te 
onbeduidend om enig verschil te maken? Of twijfel over de wereld: de wind te 
hard, de golven te hoog, de Heer te veel op afstand? Zal hij ons de hand wel 
toe kunnen steken en ons opnieuw redden? 
Daarom: blijf vertrouwen. Vertrouwen op de ander. Hij die anders is dan jij en 
toch zo op jou gelijkt. Degene die je dragen kan of die jij kan dragen. Bij wie je 
vreugde vindt en soms verdriet. Iemand op wie je kunt vertrouwen. En dat we 
samen tot zoveel meer in staat zijn. 
Vertrouwen op God, de grote Ander. Hij die ons leven letterlijk draagt. Op 
Hem mogen wij voor eeuwig ons vertrouwen schenken. Hij is immers de 
Vader bij wie de deur altijd openstaat. De moeder die ons troosten zal en 
bemoedigend toespreken. De bron van voortdurende vrede en liefde en ja, de 
bron van ons eigen vertrouwen. 
Het is blijf vertrouwen als keuze, tegen angst, tegen depressie en 
doemdenken. Vertrouwen als rationeel overwogen, als diep van binnenuit je 
hart, vanuit je gevoel, vanuit je weten, denken, voelen, dat ondanks alles, 
ondanks alles, de wereld mooi is en goed. Dat jij waardevol bent, de moeite 
waard en dat jij kunt werken aan dat visioen van vrede, vriendschap en 
verzoening. Dat ondanks alles het goede, mooie, schone en ware, ’t Hemelse 
licht onder onze voeten, groeit en zal blijven groeien tegen alle duisternis is. 
Dat is blijf vertrouwen.  
 
Dus: Kijk vooruit en blijf vertrouwen 
in een wereld vol onzekerheid. 
 
Diaken Jeroen Hoekstra 
 

  



 14 

Misintenties, weekend 1 en 2 oktober 
Annie Veenhof // Lenie van der Laan 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Dorus en Leny Schrama 
Gijs Honselaar 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Martin Groen // Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden ouders Johan en Lien Bouwman-Leurs en zoon Jos 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Piet Schrama - jaarmis 
Piet van Rijn // Kees Fontijn 
Ria van Braak-van Rijn // Wim Jacobs 
Rie Baas-Oudshoorn – jaarmis 
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa 
 
 
 
Misintenties, weekend 8 en 9 oktober 
Gijs Honselaar // Lenie van der Laan 
Annie Veenhof // Cees Andriessen 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Dorus en Leny Schrama 
Henk de Dood // Kees Fontijn 
Overleden ouders Verheggen-Raadschelders 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Sjaak van Tol // Nico de Jong 
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo 
Theo Zeinstra // Wies Hogeveen-Janmaat 
 
 
 
Misintenties, weekend 15 en 16 oktober 
Dorus en Leny Schrama 
Gijs Honselaar // Annie Veenhof 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Conny Wesselingh // Dave de Laat  
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Jan Andriessen // Kees Fontijn 
Lenie van der Laan // Nico de Jong 
Marcel van Amsterdam // Patrick Fronik 
Overleden ouders Johan en Lien Bouwman-Leurs en zoon Jos 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan 
Vrede en liefde voor elkaar 
 
 
 
Misintenties, weekend 22 en 23 oktober 
Gijs Honselaar // Annie Veenhof 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Cees Andriessen // Edwin Houtkamp 
Dorus en Leny Schrama 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Kees Fontijn // Lenie van der Laan 
Nico de Jong // Theo Zeinstra 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Peet van Tol en overleden zoon Matthieu 
Greet van Tol-Bouwman - jaarmis  
Rie de Dood-de Jong - jaarmis 
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo 
 
 
 
Misintenties, weekend 29 en 30 oktober 
Lenie van der Laan // Annie Veenhof 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Dorus en Leny Schrama 
Gijs Honselaar // Kees Fontijn 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Jan en Nel Pronk-van der Lee 
Overleden ouders Gerard en Francien Koeleman-Rekelhof 
Overleden ouders Henk en Rie de Dood-de Jong 
Uit dankbaarheid  
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Activiteitenoverzicht oktober 2022 
 
 

datum: tijd: soort viering: voorganger: 
vrij.30 sep 14:00u herdenkingsdienst Toos Fontijn Elly v. Rooden 
za.1 okt. 14:00u Algemene Ziekenzalving  Marco, Darek, 

Elly 
za.1 19:00u Woord- en Gebedsviering Marino den Haan 
zo.2 09:30u Eucharistieviering  
za.8 19:00u Woord- en Gebedsviering Paul Goossens 
zo.9 09:30u Eucharistieviering 

 
 

do.13 15:30u Kinderclub! Thema: Noach  
za.15 19:00u Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn 
zo.16 09:30u Diaconale zondagsviering Jeroen Hoekstra 
wo 19 09:00u Kerkwerk  
za.22 19:00u Woord- en Gebedsviering, thema- 

weekend: 
Elly van Rooden 
& 

zo.23 09:30u Oogstdankdag & wereldwinkel, 
meer info in Voorwoord 

Maurice Fontijn 

za.29 19:00u Woord- en Gebedsviering Marino den Haan 
zo.30 09:30u Eucharistieviering  
di.1 nov 19:00u Allerheiligen, Regionale viering 

Uithoorn 
 

wo.2 nov 19:00u Allerzielenviering: namen worden 
voorgedragen op het kerkhof, 
lichtceremonie 

Elly v. Rooden 

wo.2 nov 19:30u  Aanvang van de dienst in de Kerk  
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zang:  organist: lector: misdienaar: koster: 
 Peter Overdijk   John 
St.Cecilia Peter Overdijk 

 
   

 Peter Overdijk Jos den Haan  Maurice 
St.Cecilia Peter Overdijk Marino den Haan Maicah, Cilia Huub 
 Ria Kempers   Joop 
St.Cecilia Ria Kempers Margaret 

Timmermans 
Cock, 
Matthijs 

Huub 

     
 Ria Kempers   Maurice 
St.Cecilia Ria Kempers Paul Goossens Jeroen Huub 
     
 Peter Overdijk 

 
  John 

St.Cecilia Peter Overdijk 
 

Maurice Fontijn Maurice Maurice 

 Peter Overdijk Jos den Haan  Joop/Maurice? 
St.Cecilia Peter Overdijk  Cilia Krak Ab, Cock Huub 
  

 
   

St.Cecilia Peter Overdijk 
 
 

Maurice Fontijn Maurice/John John/Maurice 

     
 

  



 18 

Activiteiten in het cluster 
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Collectes   
De ritselcollecte voor onze Urbanuskerk en de Wereldmissiedag voor 
de kinderen vindt plaats in het weekend van 1 en 2 oktober.  
Op 22 en 23 oktober (Missiezondag) is de collecte bestemd voor de 
Wereldmissiemaand 
 
Collectes 
weekend 20 + 21 augustus 237,20 
weekend 27 + 28 augustus 836,05 
weekend   3 +   4 september  300,00 
Openluchtviering  11 september  1013,75 
zondag         +  18 september  241,60 

 
Communie voor hen die aan huis gebonden zijn 
Als u de communie graag thuis wilt ontvangen kunt u zich opgeven 
via het secretariaat.  
 

 

Je moeder blijft je moeder zo eigen en vertrouwd. Je wilt haar niet 
graag missen omdat je van haar houdt. Maar eens komt de dag  
dat je haar moet laten gaan. Je verstand zegt dat het goed is,  

maar in je ogen blinkt een traan. 
 
Met veel verdriet omdat zij niet meer bij ons is maar terugkijkend op 

zoveel herinneringen, geven wij u kennis van het plotseling 
overlijden van onze moeder, schoonmoeder en oma.  

 

Johanna Gerarda Veenhof - Compier  
 

15 juni 1939    2 september 2022  
 

Weduwe van Joop Veenhof 
 

Op vrijdag 9 september hebben wij tijdens de uitvaartplechtigheid in 
onze St. Urbanuskerk afscheid van haar genomen en haar begeleid 
naar haar laatste rustplaats op ons parochiekerkhof ”Vreedenhof”. 
Moge zij, nu samen met Joop haar man die zij zo liefhad, rust vinden 
in de eeuwige liefde van God haar Schepper. 
Wij wensen de kinderen, schoon- en kleinkinderen en al de anderen 
die haar nu moeten missen veel sterkte toe bij het verwerken van 
het verlies.  
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Kerkbalans 
Beste mensen, zoals u in het voorwoord al heeft kunnen lezen 
verschijnen er donkere wolken boven de parochies in ons bisdom. 
 
Wij, als Urbanusparochie, mogen ons tot op heden financieel gezond 
noemen maar om gezond te blijven hebben wij de ruimhartige bijdrage 
van u allen hard nodig.  Wij kunnen de parochie slechts draaiende 
houden als wij samen zorgdragen voor een solide financiële 
ondersteuning.   
 
Helaas blijft de opbrengst dit jaar tot nog toe enigszins achter t.o.v. de 10 
achter ons liggende jaren.  De stand op 20 september is: € 14.651,70 
Een aardig bedrag maar…. pas 59% van het benodigde streefbedrag 
voor dit jaar. 
 

Alle gulle gevers van harte bedankt ! 
 

Waarschijnlijk komt dit doordat we van een aantal parochianen en andere 
bij onze Sint Urbanuskerk betrokken geïnteresseerden, die in het 
verleden hun bijdrage leverden, tot op heden nog niets ontvangen. Wij 
vragen u dan ook om na te zien of u dit bent vergeten en vragen u om 
uw bijdrage spoedig over te maken onder het motto:  

  Doe dit dan vooral vandaag, 
 zodat u het morgen niet kunt vergeten !  

 

Ook willen wij u graag attenderen op de mogelijkheid om, via een 
schenkingsakte gedurende 5 jaar, een vast bedrag te schenken.   
Hierdoor ontvangt u, middels de inkomstenbelasting een flink deel van 
uw schenking terug. Dit kan zelfs, zonder tussenkomst van een notaris, 
worden geregeld.  
 
Voor informatie over schenkingen kunt u terecht bij: 
John Fontijn en Joop Sibum.   
De contactgegevens vindt u bladzijde 2 van de Urbanesklanken 
 
Geloof in Geluk:  
Tentoonstelling en rondleidingen in de Bavo. Op de bekende plekken 
achter in de kerk vindt u de folders over deze interessante onderwerpen 
die u nog tot 23 oktober in de Bavo kunt bezoeken.    
 

Informatie vwb openingstijden etc. kunt u vinden op: 
www.koepelkathedraal.nl/ geloof-in-geluk 
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Het zal mij benieuwen… 

 
Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend,  

geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve man,  
onze vader, schoonvader en trotse opa 

 
Gijs Honselaar 

 
27 juli 1941     13 september 2022 

 
Moge Gijs na een lang en werkzaam leven nu veilig zijn thuisgekomen 

in het huis van Onze Lieve Heer. 
 

Op zaterdag 17 september hebben wij onder grote belangstelling in 
onze St. Urbanuskerk afscheid van hem genomen. 

 
Gijs was een vriendelijke en in mensen geïnteresseerde man. Als een 
van de tuinmannen steeds bezig met de pastorietuin en het onderhoud 
van de begraafplaats. Ook droeg hij vele jaren zijn steentje bij als drager 
van de begrafenisvereniging St Barbara.   
Met zijn onuitputtelijke energie was hij altijd bezig, maar als je hem 
tegenkwam was hij wel altijd in voor een praatje.   
Het zal wennen zijn nu hij is overleden en je hem, als geboren Zwarte 
Katter, niet regelmatig meer zult tegenkomen in het dorp of rond de kerk. 

 
Gijs: bedankt, je was een topper! 

 
Wij wensen Joke zijn vrouw, de kinderen schoon- en kleinkinderen,  
ja allen die hem nu zo zullen missen, veel sterkte toe bij het verwerken 
van dit verlies.   
 
De crematie heeft op maandag 19 september in stilte plaatsgevonden. 
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Wereldmissiemaand 
 
”Microkrediet: opstap naar een zelfstandig leven” 
 
Dag en nacht rijden de vuilniswagens naar de grootste vuilstortplaats van 
Nairobi, Dandora. Daar lossen ze het stinkende afval van de 
miljoenenstad. Honderden mensen, onder wie veel vrouwen en kinderen, 
zoeken in het vuilnis naar bruikbare spullen zoals plastic, papier of 
etensresten. 
 
Pater Andrew Wanjoni wil de mensen graag helpen om een leven buiten 
de afvalberg van Dandora op te bouwen. Hij is Comboni-missionaris en 
leidt de parochie Kariobangi Parish, dichtbij de enorme vuilstortplaats. 
De parochie beidt veel sociaal-pastorale programma’s aan, zoals hulp 
aan straatkinderen, hulp bij het afkicken van drugs en het verlaten van 
een bende, maar bijvoorbeeld ook advies aan zwangere vrouwen. 
 
Pater Andrew werkt samen met een lokale organisatie die een 
microkredietprogramma voor alleenstaande vrouwen met kinderen in het 
leven heeft geroepen. Felicitas Lenan doet aan dit programma mee. Ze 
heeft jarenlang op de vuilnisbelt gewerkt. Toen ze 15 jaar was, stierf haar 
moeder en bleef ze alleen achter met haar 9-jarig broertje. Van toen af 
moest ze voor hem zorgen. “We verzamelden plastic flessen en papier”, 
vertelt ze. “Daarmee verdiende ik genoeg om te kunnen overleven.” 
 
Tegenwoordig leidt de nu 19-jarige Felicitas Lenan een 
microkredietgroep, zij zegt: “dit heeft mijn leven compleet veranderd”. 
Elke week komen 20 vrouwen bij elkaar en leggen wat geld opzij. Zo 
kunnen ze binnen hun groep gemakkelijk een lening krijgen om daarmee 
een klein bedrijfje te beginnen. 
 
Laten wij als Urbanusparochie deze vrouwen helpen om een beter leven 
te kunnen beginnen door ruimhartig bij te dragen in de collecte voor de 
Wereldmissiemaand welke wordt gehouden in het weekend van 23 en 
24 oktober. 
 

Bezoek de site voor verdere info: www.missio.nl/microkrediet 
U kunt ook regelrecht doneren op:  NL65 INGB 0000 0015 66 

t.n.v. Missio Wereldmissiemaand ’s-Hertogenbosch 
  

http://www.missio.nl/microkrediet
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TER INSPIRATIE 
 
“Als je de wereld voor jezelf kunt benoemen en 
kunt zeggen: daar staan margrieten, dat is 
fluitenkruid, dat zijn klaprozen, dan zie je zoveel 
meer.”, zegt Marjoleine de Vos in haar boekje:  
“Je keek te ver. Een wandeling”.  
 
Dagelijks maakt zij een wandeling vanuit haar huis in het Noord-
Groningse Zeerijp. In het boekje lopen we met haar mee door het 
Groningse land. Ze vertelt: “Ik zie nu wel meer aan het landschap en 
aan de dorpen en dan is er ook meer te beleven. … Soms komen hier 
mensen op bezoek en die zien helemaal niks. Geen wolkenlucht, 
geen muur van kloostermoppen, niks. Door gewoon uit je doppen te 
kijken, weet je binnen de kortste keren een heleboel te 
onderscheiden”.  
 
Ze citeert een kort gedicht van K. Schippers: “Als je goed om je heen 
kijkt, zie je dat alles gekleurd is”. Al wandelend kijk je met haar mee, 
leer je het landschap lezen en zie je de bloemen langs de weg.  
Al wandelend word je ook deelgenoot van haar mijmeringen over 
het veranderend landschap, het verschil tussen stad en platteland, 
over verlies en sterfelijkheid en andere grote thema’s die al lopend 
door het landschap in haar hoofd spelen.  
 
Een mooie passage in het boekje vond ik die, waarin ze vertelt, hoe 
ze loopt na te denken over een lezing die ze moet verzorgen rond 
duurzame spiritualiteit. Ze vraagt aan een oude boer, die ze op haar 
wandeling tegen komt: “Kunt u me zeggen: wat maakt het leven de 
moeite waard?” Want dat leek me ineens wel een soort vertaling 
van “duurzame spiritualiteit”: een houding die je vooruit helpt in het 
leven, een kijk op de wereld die het de moeite waard maakt haar te 
zien zoals ze is. De oude man lachte een beetje. “Nou”, zei hij, “dat 
is wel een héél gemakkelijke vraag”. Hij zweeg even en ik vroeg me   
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af of hij eigenlijk wel begrepen had wat ik vroeg. Maar hij zei kalm: 
“Het gaat erom voldoening te hebben in wat je doet en in harmonie 
te leven met je omgeving”. 
 
Al lezend in dit mooie boekje, loop je mee, deel je in haar 
gedachten, grote en kleine, maar ga je vooral meer zien, hier nu. 
Alles is hier. Een oefening om niet te ver te kijken! 
 
Marjoleine de Vos. Je keek te ver. Een wandeling. Amsterdam 2020 
 
Elly van Rooden. 
 
 

 
 
In de herfst 

 
In de herfst verzamelde ik al mijn zorgen 
en begroef ze in mijn tuin. 
En toen april in het land terugkeerde 
en de lente kwam om de aarde te huwen 
groeiden er in mijn tuin fraaie bloemen 
anders dan alle anderen. 
En mijn buren kwamen om ze te zien 
en zeiden allen tot me: 
Wanneer de herfst opnieuw komt 
en je zaad verzamelen kunt, 
wil je ons dan daarvan geven 
opdat wij ook zulke bloemen 
in onze tuinen zullen hebben? 

Uit: Van dag tot dag van Kahlil Gibran 
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Ontmoet de ander! 
Viering diaconale zondag 2022 in ons samenwerkingsverband. 
 
De 6de werelddag van de Armen is dit jaar op zondag 13 november. 
In zijn boodschap bij deze dag nodigt paus Franciscus uit tot meer 
solidariteit en verantwoordelijkheid voor de armen in de 
samenleving. Hij benadrukt dat we allemaal ons geloof in praktijk 
moeten brengen door persoonlijke betrokkenheid. Wij kunnen dit 
niet aan anderen delegeren. De paus merkt op dat de werelddag dit 
jaar komt “als een gezonde uitdaging, die ons helpt na te denken over 
onze levensstijl en over de vele vormen van armoede overal om ons 
heen “. Het gaat niet alleen om materiële armoede, maar juist ook om 
geestelijke armoede die zich uit in depressies en eenzaamheid. In het 
gevoel niet gezien te worden, niet gekend te zijn. Beide vormen van 
armoede groeien vanwege de grote uitdagingen van onze tijd: 
pandemie, oorlog in Oekraïne, toeslagenaffaire en klimaat- en 
energiecrisis. 
De weg uit materiële armoede is samen delen. De weg uit geestelijke 
armoede is elkaar zien, erkennen en waarderen en zelfs liefhebben! 
Daarvoor is het nodig dat wij de eerste stap nemen naar ontmoeting. 
Dat we open staan voor werkelijk contact en we de ander leren zien, 
zonder al die oordelen en veroordelen die ons ego als struikelblokken 
op de weg naar de ander parkeert. In een aantal evangelieverhalen, 
bijvoorbeeld die van de Samaritaanse vrouw bij de put en die van 
Zacheüs, zien we dat Jezus zonder oordelen op de ander afstapt, 
contact maakt en ont-moet! Mogen wij ook leren de ander te zien 
vanuit het perspectief van Jezus en niet vanuit je eigen ogen. Mogen 
wij ook leren de ontmoeting met de ander aan te gaan. 
 
Dit idee is het thema geworden voor onze diaconale vieringen 2022: 
Ontmoet de ander. De afgevaardigden van de werkgroepen PCI in 
ons samenwerkingsverband hebben dit samen met diaken Jeroen 
Hoekstra uitgewerkt in een prachtige viering. Een viering met 
teksten, gebeden en liederen die inspireren, uitdagen en aan het 
denken zetten.   
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In alle woord- en communievieringen zal diaken Jeroen Hoekstra 
voorgaan en wordt hij bijgestaan door een of twee leden van de 
plaatselijke caritasgroep. In de Emmausparochie is er een 
eucharistieviering waar pastoor Marco of kapelaan Darek en Jeroen 
samen voor zullen gaan.  
 

Schema van de diaconale vieringen in onze parochies 
Zondag 16 oktober: 9.30 uur Nes aan de Amstel 
zondag 30 oktober: 9.30 uur Aalsmeer 
Zondag 30 oktober: 11.00 uur Kudelstaart  
zondag 13 november: 9.30 uur De Kwakel  
Zondag 13 november: 11.00 uur Uithoorn 
 
Wij nodigen u en jou van harte uit om elkaar in deze vieringen te ont-
moeten. Kom, je bent welkom. Laat je inspireren! 
Namens de werkgroep, 
Wil Kraan 
Jeroen Hoekstra 
 
 
 
 

 

 
 
Een pleidooi voor een open kerk 
Rob Mascini over zijn nieuwe boek. 
Woensdag 30 nov 20.00u Zaandam 
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Van de Bestuurstafel 

Parochiebladen oktober 2022 
 
Beste parochianen en belangstellenden  
van Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel en 
Uithoorn, 
 
We hebben 2 berichtjes voor u: 
 

Energiekosten 

 
De sterk gestegen energiekosten zijn het gesprek van de dag en 
raakt ons allemaal. Dit heeft ook een grote impact op de financiën 
van de vijf parochies in onze regio. Sommige parochies hebben het 
relatieve geluk van een nog lopend contract met vaste prijzen, maar 
een aantal van deze contracten lopen bijna af en dan zullen we 
overgaan naar hoge en variabele tarieven. In het regiobestuur 
hebben we met elkaar gesproken over deze situatie en 
mogelijkheden om onze (gezamenlijke) energiekosten zoveel 
mogelijk binnen de perken te houden. Voor een deel is dat mogelijk 
door het alert zijn op stooktijden, ingestelde temperatuur (1 graad 
lager scheelt heel veel stookkosten), dichten van tochtgaten en – 
kieren en het slim plannen van doordeweekse activiteiten. Dat is 
iets wat alle parochies zelf direct kunnen doen. 
 
Daarnaast zijn we als bestuur aan het onderzoeken of het mogelijk is 
om in de komende winter de kerkdiensten van parochies volgens 
een roulatieschema gezamenlijk te doen en daarmee direct ook de   
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stookkosten behoorlijk verminderen. Dit willen we uiteraard goed 
voorbereiden in overleg met pastores, voorgangers en diverse 
groepen vrijwilligers; verdere besluitvorming en communicatie 
hierover volgt op een later moment.  
Naast kostenbesparingen kunnen we met het combineren van 
vieringen ook direct een bijdrage leveren aan het terugdringen van 
gas – en stroomverbruik, wat ook door de overheid van ons allemaal 
wordt gevraagd. Ook de kerken hebben hierin een eigen 
verantwoordelijkheid en het begrip rentmeesterschap kennen wij 
als katholieken ook heel goed. 
 
Nogmaals, dit is nog geen besluit, maar wel een serieuze optie die 
we op dit moment bekijken. Het is ook duidelijk dat als we niets 
doen, de energiekosten een enorme wissel gaan trekken op onze 
resultaten. 
 
 

Openlucht-regio-viering 

 
Eindelijk was het dan zo ver… Na een 
wekenlange voorbereiding kwamen op 
11 september de 5 parochies van de 
Regio Amstel tot Westeinder bij elkaar 
in Nes aan de Amstel voor het vieren 
van een gezamenlijke 
eucharistieviering. Voor die 
gelegenheid waren alle kerken “dicht” 
gegaan. Ook de St.Urbanuskerk in Nes, 
gelegen op slechts een steenworp 
afstand van de plaats waar iedereen 
zich verzamelde, zoals de vice-
voorzitter van het regiobestuur Carlo 
Renne zo mooi verwoorde tijdens de begroeting.  
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Het mooie weer was ‘besteld', zoals organisator Cockie Groen glunderend 
aangaf. De zon kwam net op achter de kerk, wat prachtig licht gaf op het 
veld waar bijna 400 parochianen zich hadden verzameld.  
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Alles was tip top van tevoren geregeld, iedereen was er helemaal klaar 
voor. Toen de priesters en acolieten arriveerden, kon de feestelijke viering 
beginnen.  
 
Het was een heerlijkheid daar zo te zitten en de dienst mee te maken, de 
aanwezigen genoten met volle teugen. Niet op z’n minst door de muzikale 
begeleiding van organist en 5 koren die de viering prachtig opluisterden. 
Het frisse groen, de zonneschijn, het gekwetter van de vogels, het zorgde 
voor een sprookjesachtige sfeer op de achtergrond die men niet snel zal 
vergeten… 
Na afloop openden de deuren van de St.Urbanuskerk zich om de 
aanwezigen haar innerlijke schoonheid te tonen. Voor velen een eerste 
keer. De voorzitter van de stichting ‘Vrienden van de Urbanuskerk’ deed 
vervolgens een zeer informatief en onderhoudend verhaal over onze 
‘hippe’ kerk van die tijd, haar vele symboliek en de bijzondere 
interieurdetails. Onder het genot van koffie, thee en een krentenbol werd 
het genieten voor de goed gevulde banken. Na afloop bleef het lang 
gezellig, waarbij de parochianen zich niet alleen met de regio-mensen, 
maar ook met de bezoekers van Monumentendag welke ook die dag 
plaatsvond, konden mengen. Een mooie mix waarbij velen elkaar na lange 
tijd weer eens ontmoetten. 
We kunnen absoluut spreken van een zeer geslaagde dag door een mooie 
viering, met veel ontmoeting en gezelligheid. Er werd al gesproken over 
‘volgend jaar weer…”. Bij deze ook dank aan alle vrijwilligers van de regio 
die deze dag mogelijk hebben gemaakt! 
Voor de foto's kunt u kijken op: https://bit.ly/openlucht 
 

Pastoor Marco 
Carlo Renne 
Miranda van Rijn 
Julia Oostveen 
Hans Pronk 
secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com  
06-50 963 187 
Secretaris R.K. Regio Amstel-Westeinder 
Aalsmeer-De Kwakel-Kudelstaart-Nes aan de Amstel-Uithoorn  

https://bit.ly/openlucht
mailto:secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com
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Parochievergadering 
R. Verheggen Kerkhof / Sint Barbara 
Amsteldijk-Z 142 tel.: 06-53304282 / 0297-582709 
1189 VL Nes a/d Amstel email: rencverheggen@gmail.com 
of: Frank Wesselingh tel.: 06-53691688 
 frank.wesselingh@hetnet.nl 
 
E. van Rooden Commissie zieken en bejaarden 
 tel. 0252-517592 
 
E. Timmermans notulist parochieteam-vergaderingen 
Aan de Zoom 26 tel.: 0297-530697 
1422 MC Uithoorn 
 
M. den Haan tel.: 0297-582165 
De Oude Visscher 20 
1189 WP Nes a/d Amstel 
 
W. Rijnbeek verzorging vervoer naar kerk 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 
A. Blokker kopij Urbanesklanken 
Nessersluis 18d email: agnes@nessersluis.net 
3646 AD Waverveen tel.: 0297-582482 
 
K. Rijnbeek technische dienst 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 
Stichting Vrienden Urbanuskerk 
Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl 
Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes 
Voorzitter: Peter Overdijk  
 
Koorrepetitie St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur 
 Inl. A.van Schaik, tel.: 0297-582992 
 
Begrafenisver. St Barbara Inl. R.Verheggen, 06-53304282 
 email: rencverheggen@gmail.com 
 
Begrafenisonderneming 
DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht 0297-893073 
UItvaartcentrum Bouwens A’veen 020-6471212 
Uitv.centr.Rob van de Velde V’veen 0297-583448  

mailto:rencverheggen@gmail.com
http://www.vriendenurbanuskerknes.nl/
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Stichting Vrienden van de  
Urbanuskerk 

te Nes aan de Amstel 
 
 

Open Monumentendag groot succes! 
Open Monumentendag op 12 september was een succes. Het was 

prachtig weer en direct na de drukbezochte openlucht-mis schonken wij 
koffie met een krentenbol in de kerk. Peter vertelde daarbij een leuk 

verhaal over de bouwstijl en vele bezienswaardigheden. We hebben 

daardoor nog nooit zoveel bezoekers op Monumentendag in de kerk 

mogen verwelkomen. Daarna kon de kerktoren beklommen worden en 
was natuurlijk Saartjes terras en historische keuken in de pastorie 

geopend. Ook nu had de cake met aardbeien en slagroom gretig aftrek. 

Bedankt vrijwilligers en bezoekers! 
 

    
 

Kerst aan de Amstel 
Ons volgende evenement wordt Kerst aan de Amstel op 17 en 18 

december. Noteer de datum dus alvast in uw agenda. Volgende maand 
hoort u meer! 

 

Peter Overdijk, voorzitter                  Monique de Bruin, penningmeester 

Marc van Lammeren, secretaris         Vincent Blom, bestuurslid 
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