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Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel 
 
Pastorie / Amsteldijk-Z 145 
Parochiesecretariaat 1189 VL Nes a/d Amstel 
 tel.: 0297-582232 
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur. 
Email urbanusparochienes@gmail.com 
Website www.urbanusparochienes.nl 
 
Diensten zaterdag 19.00 uur 
 zondag 09.30 uur 
 
Pastoraal team 
 

Pastoor Marco Cavagnaro tel.: 0297-564638 
Kapelaan Darek Karwowski tel.: 0297-564638 
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592 
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063  
 
Parochieteam 
 

Pastoor M. Cavagnaro voorzitter 
 
J. Fontijn vice-voorzitter 
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532 
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com 
 
J. Sibum penningmeester 
tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com 
 
H. Pronk teamlid 
Veldweg 8b tel.: 06-29584878 
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl 
 
C. Groen-van den Helder teamlid 
Kamerlingh Onnesstraat 76 tel.: 06-30720749 
1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl 
 
Bankgegevens 
Voor betalen misintenties: 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL22 RABO 0392 3534 07 
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur: 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL41 INGB 0000 5783 72  

mailto:urbanusparochienes@gmail.com
mailto:john.fontijn69@gmail.com
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Beste medeparochianen, 
 
       uur! Dat was het thema van de vieringen half augustus. 
Beide voorgangers in dat weekend verhaalden heel duidelijk 
hoe dit letterlijk en figuurlijk in negatieve én positieve zin 
zichtbaar is in de wereld om ons heen. Ver weg en heel dichtbij: 
In Oekraïne waar de Russische agressor huishoudt in grote 
delen van dit land en jong tot oud niet gespaard wordt. En 
tegelijkertijd Europa en de rest van de wereld onder druk 
worden gezet middels het creëren van voedsel- en 
energieschaarste, met honger en enorme prijsstijgingen tot 
gevolg. En passant wordt ook de nucleaire kaart getrokken en 
bespeeld door beschietingen rondom de grootste kerncentrale 
aldaar. Vuur! Ook zichtbaar in grote delen van Zuid-Europa, 
waar door langdurige droogte en de 
verandering van het klimaat enorme 
bosbranden hele gebieden tot kale, 
zwartgeblakerde velden transformeren, 
de grote machtige rivieren verworden tot 
nietige stroompjes en toekomstige 
oogsten verdorren en verpieteren. Vuur! 
Ook in eigen land zichtbaar waar door 
schaarste van goederen en man/vrouwkracht een enorme 
prijsopdrijving ontstaat met superinflatie als gevolg wat weer 
resulteert in de toename van armoede. Vuur! Ook zichtbaar in 
eigen huis: De leegloop van de kerken doordat mensen de 
boodschap van het Evangelie niet meer verstaan, willen horen 
en zien of volledig murw gebeukt zijn door de vele schandalen 
die rondom de Kerk hangen en zichtbaar worden gemaakt in de 
media. Denk hierbij aan het laatste bezoek van paus Franciscus 
die nederig en oprecht zijn excuses maakte tegenover de 
inheemse bevolking van Canada voor het slaan, misbruiken, 
laten verhongeren en verwaarlozen van kinderen in internaten 
geleid door (vooral) rooms-katholieke organisaties waardoor 
duizenden van hen omkwamen... Welke hij als “...een vorm van 
genocide...” betitelde. Afschuwelijk!!!  
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Bovenstaande is nog maar een kleine greep uit de vele 
gebeurtenissen om ons heen. Genoeg vuur, in negatieve zin, 
omdat het zoveel ellende voortbrengt... Vuur dat uiteindelijk 
moet worden bestreden, want als dit doorgang blijft vinden, zijn 
meer verdriet, ellende, verarming tot zelfs ondergang ons lot. 
Wat zetten we daar dan tegenover?  

Vuur!! Geloof het of niet, maar dat zal de oplossing geven. Vuur 
in de vorm van passie en toewijding, betrokkenheid, 
barmhartigheid en naastenliefde, geloof in zijn puurste vorm 
zoals Jezus als opdracht dit ook liet zien naar zijn leerlingen en 
medemens. Durven de verbinding te maken en gewoon te 
beginnen, klein en groots, veraf en dichtbij. Op de pastorie 
huisvesten we op dit moment 11 gevluchte mensen uit 
Oekraïne. Een veilig dak boven hun hoofd, betrokkenheid en 
steun vanuit onze St.Urbanus-gemeenschap. Het zorgt ervoor 
dat hun situatie draagbaar blijft en, zodra er vrede is, er weer 
gebouwd kan gaan worden aan hun eigen gemeenschap en 
land. Het zijn kleine bouwstenen voor de toekomst, maar samen 
met de vele gelijksoortige ondersteuningen vanuit de hele 
wereld, vormen deze bouwsteentjes uiteindelijk het grote 
geheel tot de oplossing en vrede. Zo ook met de vuren in Zuid-
Europa: door vele landen wordt hulp aangeboden om de 
vernietiging en het verlies te stoppen. Samen maken ze dat dit 
gaat lukken. Meer vurige passie: De voedselbanken, 
particuliere en gemeenschappelijke initiatieven om eten te 
verschaffen aan hen die het niet meer kunnen betalen of 
verkrijgen en zo de honger verdrijven.  
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En dan, vers van de pers, een door innig 
vuur gedreven initiatief vanuit de eigen 
kerkelijke organisatie. Rob Mascini, 
welbekend en zeer geliefd in onze 
geloofsgemeenschap, heeft op vrijdag 
19 augustus zijn boek gelanceerd met 
als toepasselijke titel ‘Nog is het licht in 
de tempel niet gedoofd’. Het vormt een 
vurig pleidooi voor een lokale, open kerk 
als antwoord op de huidige 
problematiek en neergang in de NL-
kerk. Zelf schrijft hij hierover:        
 

“Vandaag verschijnt mijn boek ‘Nog is het licht in de tempel niet 
gedoofd’. Dit nieuwe boek van mij is een reflectie op de 
kerksluitingen die ik zelf heb meegemaakt in Amsterdam, 
Bussum, Den Helder, Uithoorn en Haarlem. Deze kerksluitingen 
hebben veel mensen pijn gedaan, ook mij. Reizend door vele 
landen en terugblikkend in de traditie van onze katholieke kerk 
vraag ik me af of we met het huidige beleid van het sluiten van 
kerken wel op de goede weg zijn. Het past niet bij ons 
katholieken. Ik pleit voor een ‘open’ kerk, diaconaal, spiritueel, 
cultureel. Geen geld hebben en geen priesters hebben zijn geen 
argumenten. Net zomin als we mogen spreken over oude 
mensen als niet vitaal of over te kleine groepen kerkgangers op 
zondagmorgen. Het komt in mijn boek allemaal aan de orde.” 
 
Het sluit naadloos aan bij de visie van het hoofd van de kerk die 
vertegenwoordiging en bereikbaarheid van ons geloof wil zien 
op elke hoek van de straat. Paus Franciscus wil alle gelovigen 
medeverantwoordelijk maken en verantwoordelijkheid laten 
dragen voor hetgeen er in hun kerk gebeurt. Door te vragen hoe 
de gelovige, het volk van God, de toekomst van de Kerk ziet, 
hoe hier invulling aan te geven en daarmee vooral de wijsheid 
en de gedachtes van de mensen zoveel mogelijk gebruikt om 
‘tot een andere toekomst voor de kerk te komen’. Zo zijn er ook  
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 in onze regio bijeenkomsten geweest 
waarin duidelijk en onmiskenbaar werd 
gemaakt dat een andere, meer 
barmhartige en op deze tijd toegesneden 
weg noodzakelijk is. Gooi de deuren 
letterlijk open en laat je zien, iedereen is 
welkom! Op deze manier maken 
belangstellenden bij entree van het 
kerkgebouw al kennis met de Kerk, het 
Evangelie en haar mooie boodschap. 
Houd je 

de 
deuren dicht: leegte, afstand en 
onwetendheid zijn het gevolg... 
Dit vernieuwende proces is 
reeds wereldwijd gaande en 
moet tot resultaat komen in de 
synodale (=samen op weg) 
bijeenkomst in Rome eind volgend jaar. (Over bovenstaande 
zaken is in een eerder voorwoord meer geschreven).  
Het boek van Rob geeft op eigen wijze inzicht in de nu gaande 
processen binnen de Kerk in Nederland, de invulling en 
resultaten hiervan én tenslotte mogelijke antwoorden evenals 
gewenste oplossingen voor de huidige aanpak van neergang en 
de problematiek in onze Katholieke Kerk. Dat dit, net zoals via 
de synodale bijeenkomst, “...alleen kan slagen als de huidige 
groep bisschoppen een andere houding aannemen en naast het 
zijn van herder en leraar, ook leerling kan zijn en de leerling de 
leraar die gehoord mag worden, spreekt dan uiteraard voor 
zich...”, zo spreekt ook de abt van de Abdij van Berne zich 
hierover uit.   
 
U kunt het boek van Rob nu bestellen voor €19,99 via de link  
https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=13589   
Op zaterdag 24 september om 14.00u zal het boek 
gepresenteerd worden in de theologische boekwinkel ‘Het   

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=13589
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Kruispunt’ te Hoofddorp, gelegen naast de Joannes de Doper 
kerk. Hij is daarbij zelf aanwezig en gaat dan graag met u in 
gesprek. Hoe de presentatie eruit zal zien, zal t.z.t. gepubliceerd 
worden op de website van de boekwinkel.  
https://www.boekwinkelhetkruispunt.nl/  Van harte aanbevolen! 
 
De individuele parochiegemeenschap doet ertoe, de Regio doet 
ertoe! Beiden vervullen een belangrijke taak in de zichtbaarheid 
en maakbaarheid van ons dierbare en waardevolle geloof. De 5 
parochies, verenigd in ons regionaal samenwerkingsverband, 
komen op zondagmorgen 11 september om 10.00uur voor een 
gezamenlijke openluchtviering bijeen. Een primeur! We hopen 
dat u ook van de partij bent. De viering zal gehouden worden op 
het (betegelde) basketbalveldje tussen de school en 
Urbanuskerk in. Mocht die ochtend het weer niet meewerken, 
wijken we uit naar ons kerkgebouw waar ook plaats is voor 
velen. Het belooft een mooie en gedenkwaardige viering te 
worden. Graag tot dan! 
 

Diezelfde dag is het ook Open 
Monumentendag in Nederland en 
uiteraard is ons Rijks monumentale 
kerkgebouw weer van de partij. De 
deuren gaan wijd open vanaf 
11.00uur voor rondleidingen, toren 
klimmen en het bewonderen van het 
interieur. Ook kunt u gebruik maken 
van Saartjes terras waar allerlei 
lekkers geserveerd zal worden. De 

organisatie is in handen van stichting ‘Vrienden van de 
Urbanuskerk’. Komt u ook?!! 
 
De kinderen worden uiteraard niet vergeten deze maand. Op 
zondag 04 september is er een gezinsviering, waarin ook Klein 
Urbanus weer van de partij is. Graag willen zij de vieringen met 
out-of-the-box-presentaties levendig, leerzaam en uitdagend   

https://www.boekwinkelhetkruispunt.nl/
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maken voor de aanwezige jongeren. Komen jullie? Graag, we 
hebben jullie nodig!  
 
Op 15 september is er weer Kinderclub!, de eerste van het 
nieuwe seizoen! Voor de jongsten in en rondom de parochie alle 
gelegenheid om gezellig samen te komen en op een 
inspirerende wijze kennis te maken met ons geloof, vergezeld 
van lekkers terwijl er ook nog, altijd populair, uitgebreid kan 
worden geknutseld. Van harte aanbevolen! 
 
Vuur kan vernietigen en veel ellende geven, helaas zien we 
daar nu dagelijks de vele voorbeelden van. Het kan echter ook 
verenigen en mooie zaken tot stand brengen middels het vuur 
van passie en betrokkenheid. In ons geloof geeft het Evangelie 
zo liefdevol aan ons de gewenste inspiratie, verbinding en 
richting in ons dagelijks leven. Daarbij moeten we als katholieke 
gemeenschap open staan voor iedereen, op zoveel mogelijk 
plaatsen, zodat ook iedereen hiervan kennis kan nemen. De 

deuren moeten letterlijk en 
figuurlijk open om in deze 
tijden van onzekerheid, 
vaste bodem en een 
uitgestoken hand te 
bieden. Het is hard nodig, 
zo blijkt. Het proces is 
reeds in gang gezet, nu 
nog de moed om deze 
handschoen op te durven 
pakken...!!!  

 
 
Graag tot de Urbanesklanken van oktober,  
 
Met Hartelijke Groet,  
 
Uw parochieteam.  
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Misintenties, weekend 3 en 4 september 
Lenie van der Laan 
Leny Schrama 
Kees Fontijn 
Wim Jacobs 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Dorus Schrama 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Nico de Jong 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Jan en Nel Pronk-van der Lee 
Overleden ouders Gerard en Francien Koeleman-Rekelhof 
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn 
Piet van Rijn 
Ria van Braak-van Rijn 
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo 
Wies Hogeveen-Janmaat 
Voor steun aan alle dokters, verpleegkundigen en hulpdiensten 
 
 
 
 
Misintenties, weekend 10 en 11 september 
Leny Schrama 
Lenie van der Laan 
Kees Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Cees Andriessen 
Dorus Schrama 
Kors van Rijn 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden ouders Verheggen-Raadschelders 
Overleden familie Zeinstra-Rijpma 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan 
Sjaak van Tol 
  



 10 

Misintenties, weekend 17 en 18 september 
Jan Andriessen 
Kees Fontijn 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Conny Wesselingh 
Dave de Laat 
Dorus Schrama 
Edwin Houtkamp 
Lenie van der Laan 
Leny Schrama 
Nico de Jong 
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overleden familie 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Peet en Greet van Tol-Bouwman 
Matthieu van Tol - jaarmis 
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo 
Voor een gezond gezin 
 
 
 
 
Misintenties, weekend 24 en 25 september 
Kees Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Cees Andriessen 
Dorus Schrama 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Lenie van der Laan 
Leny Schrama 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Henk en Rie de Dood-de Jong 
Theo Zeinstra 
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Dankbaar voor de liefde en zorg waarmee ze ons gedurende haar leven 
heeft omringd, is rustig ingeslapen onze lieve moeder, schoonmoeder, 

oma en overgrootmoeder 
 

Helena Hendrina Johanna Schrama – Koppers 

Leny   
weduwe van Th.P. Schrama (Dorus) † 3 november 2011 

 
Breukelen, 26 juni 1929   Aalsmeer 15 juli 2022 

 
Op donderdag 21 juli hebben wij tijdens de uitvaartplechtigheid in 
onze St. Urbanuskerk afscheid van haar genomen en haar begeleid 
naar haar laatste rustplaats op ons parochiekerkhof  ” Vreedenhof  ”. 
 
Moge zij nu samen met Dorus haar man die zij zo liefhad, rust 
vinden in de eeuwige liefde van God haar Schepper 
 
Wij wensen de kinderen, schoon- en kleinkinderen en al de anderen 
die haar nu moeten missen veel sterkte toe bij het verwerken van het 
verlies 
 
 
Kerkbalans 
Beste mensen, de stand op 20 aug. bedraagt € 13695,02   
Een aardig bedrag maar…. pas 55% van het streefbedrag voor 
dit jaar. 

Alle gulle gevers van harte bedankt! 
 

Zoals u weet kunnen wij de parochie slechts draaiende houden 
als wij samen zorgdragen voor een solide financiële 
ondersteuning.   
Helaas hebben we van een aantal parochianen en andere bij 
onze Sint Urbanuskerk betrokken geïnteresseerden, die in het 
verleden al in mei of juni hun bijdrage leverden, tot op heden 
nog niets ontvangen.   
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Wij vragen u om na te zien of u dit bent vergeten en vragen u 
om uw bijdrage spoedig over te maken onder het motto:  
 

”Doe dit vooral vandaag,  
dan kunt u het morgen niet vergeten’’ 

 

Ook willen wij u graag attenderen op de mogelijkheid om via een 
schenkingsakte gedurende 5 jaar, een vast bedrag te schenken.   
Hierdoor ontvangt u middels de inkomstenbelasting, een flink 
deel van uw schenking terug. Sinds enige jaren kan dit zelfs 
zonder tussenkomst van een notaris geregeld worden.  
 

Voor informatie over schenkingen kunt u terecht bij: 
John Fontijn en Joop Sibum.   
De contactgegevens vindt u op bladzijde 2 van de 
Urbanesklanken 
 
Collectes   
De gekleurde ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk 
zullen plaatsvinden in het weekend van 3 en 4 september  
 
Collectes 
zondag            19 juni 169,50 
weekend 25 + 26 juni 320,95 
weekend   2 +  3 juli 251,10 
weekend   9 + 10 juli 231,40 
weekend 16 + 17 juli 295,55 
weekend 23 + 24 juli 288,70 
weekend 30 + 31 juli 223,60 
weekend   6 +  7 augustus 433,00 
weekend 13 + 14 augustus 271,15 

 
Geloof in Geluk:  Workshops, lezingen, tentoonstelling en  

rondleidingen in de Bavo 
Op de bekende plekken achter in de kerk vindt u de folders over 
deze interessante onderwerpen die gedurende de komende 
maanden in de Bavo gaan plaatsvinden.   
Verdere informatie kunt u vinden op: 

www.koepelkathedraal.nl/ geloof-in-geluk  
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Communie voor hen die aan huis gebonden zijn 
Als u de communie graag thuis wilt ontvangen kunt u zich 
opgeven via het secretariaat.  
 
 

† 

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend en gedaan, geven wij u 
met verdriet kennis van het overlijden van mijn lieve vrouw, onze 
zorgzame moeder, schoonmoeder en oma 
 

Helena Johanna van der Laan – Mesman 
Lenie 

   
Schalkwijk 17 december 1933     Amstelveen 22 juli 2022 
 
 Piet van der Laan 
 
Op woensdag 27 juli hebben wij tijdens de gezongen 
uitvaartplechtigheid in onze St. Urbanuskerk afscheid van Lenie 
genomen en begeleid naar haar laatste rustplaats op ons 
parochiekerkhof ”Vreedenhof”. 
 
Moge zij, nu samen met al degenen uit de familie die haar zijn 
voorgegaan, rust vinden in de eeuwige liefde van God haar Schepper 
op wie zij zo vertrouwde. 
 
Wij wensen Piet haar man, kinderen, schoon- en kleinkinderen en allen  
die haar nu moeten missen veel sterkte toe bij het verwerken van dit 
verlies. 
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Activiteitenoverzicht september 2022 
 
 

datum: tijd: soort viering: voorganger: 

za.3 19:00 u Woord- en Gebedsviering Elly van Rooden 

zo.4 09:30 u Woord- en Communieviering, 
gezinsviering, opening 
schooljaar 

Elly van Rooden 

za.10 19:00 u GEEN VIERING ivm viering 
van morgen 

 

zo.11 10:00 u Eucharistieviering 
OPENLUCHTVIERING Thema: 
"SAMEN", 5 parochies/5 koren. 
Tevens: kindernevendienst 

Darek en Marco 

Na afloop koffiedrinken voor alle aanwezigen binnen in de kerk. Tijdens 
het koffiedrinken zal Peter Overdijk een verhaal vertellen betreffende 
onze kerk, ter inleiding op de Open Monumentendag, welke 
georganiseerd is door de St.Vrienden vd St. Urbanuskerk. 

zo.11 11-17 u Open Monumentendag,  
zie blz 28voor meer info 

 

do.15 15:30 u Kinderclub! Thema: verhaal 
over de 6e dag 

 

za.17 19:00 u Woord- en Gebedsviering Marino den Haan 

zo.18  09:30 u Eucharistieviering  

za.24 19:00 u Woord- en Gebedsviering Paul Goossens 

zo.25 09:30 u Woord- en Communieviering Elly van Rooden 
 
Pastoor Marco: 14 aug - 11 sept met vakantie  
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zang:  organist: lector: misdienaar: koster: 

 Peter Overdijk  Jeroen John 

Kinderen 
 

Peter Overdijk Kinderen Maicah, Cilia John 

 
 

    

5 koren organiste van 
Kudelstaart 

Margaret 
Timmermans 

Alle 
misdienaars 
olv Cock 
 

Huub 

 
 
 
 

    

 
 

    

 
 

    

Maurice Ria Kempers Jos den Haan  Maurice 

St.Cecilia Ria Kempers Cilia Krak Cock, Ab Joop 

Maurice Ria Kempers Jos den Haan  Maurice 

St.Cecilia Ria Kempers  Cock, 
Matthijs 

Joop 
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Activiteiten in het cluster 
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Zoals velen van u wellicht hebben opgemerkt, hebben we in het rooster 
van de septembermaand "een zondag samen" gepland, n.l. 11 september. 
Dit betekent dat er op die dag in geen van de vijf parochies een mis zal 
zijn. We willen de mis gezamenlijk vieren in de openlucht, in een park, bij 
de Urbanusparochie in Nes aan de Amstel. We dachten dat dit de beste 
plaats zou zijn, omdat we in geval van regen in de kerk kunnen schuilen. 
Maar het plan is om een openlucht viering te houden, allemaal samen. Het 
thema is SAMEN.  
Heel opmerkelijk is dat dit initiatief niet van de pastores, noch van het 
bestuur kwam, maar van een aantal parochianen! De grote vraag is: 
waarom zouden we samen moeten vieren? Het antwoord op deze vraag is 
niet eenvoudig. Het is niet eenvoudig omdat wij vijf zeer verschillende 
dorpen zijn - wij hebben verschillende culturen en tradities. Wij voelen ons 
niet thuis als we buiten ons kerkgebouw gaan vieren. Maar tegelijkertijd 
delen we ook veel dingen: we hebben dezelfde voorgangers, en hetzelfde 
bestuur. Alle vijf parochies zijn aan de Rooms Katholieke Kerk gebonden, 
en wij hebben allen dezelfde Paus Franciscus. Maar de vraag blijft: 
waarom moeten we samen gaan vieren? Misschien lijkt het “geforceerd”... 
Misschien lijkt het erop dat we alle parochianen in één grote 
gemeenschap willen laten opgaan. En deze gedachte roept het spookbeeld 
op van kerksluitingen. Maar ik wil u in alle eerlijkheid zeggen dat ik niet 
geloof dat dit ooit zal gebeuren: ik geloof niet dat onze vijf kerken ooit tot 
één grote gemeenschap zullen samengesmolten worden. Wat ik wel 
geloof, en dat is de reden waarom wij samen willen vieren, is dat wij 
geroepen zijn om te getuigen van het feit dat wij één kerk zijn. Getuigenis 
vereist zichtbare tekenen. Het moet zichtbaar zijn dat we verenigd zijn. 
Eenheid is kracht. Zonder eenheid is er geen toekomst. Jonge mensen 
moeten zien dat de kerk een grote, mooie realiteit is. Dat er ook andere 
kinderen zijn, in andere dorpen en andere scholen, die naar de kerk gaan - 
en dat we allemaal samen van dezelfde kerk deel uitmaken.  
Alle families proberen in de zomer hun FAMILIE DAG te organiseren. Deze 
zondag samen - 11 september - zal onze FAMILIE DAG zijn. Families zijn 
ook niet verplicht om (tenminste) één keer per jaar bijeen te komen: ze 
kunnen heel goed thuis eten. Iedereen heeft z'n eigen keuken, z'n eigen 
koelkast en z'n eigen spullen. Maar af en toe moeten ze naar buiten gaan 
om elkaar ontmoeten, en ontdekken dat ze één zijn. Dat zullen we ook op 
11 september doen!  
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Ik denk dat God heel veel van ons houdt, en dat Hij grote plannen voor de 
toekomst van de kerk in Nederland heeft. De toekomst is niet alleen: 
kerksluitingen, minder worden, achteruitgaan... De toekomst van de kerk 
zijn kleine gemeenschappen van mensen die zich door God diep geliefd 
voelen en die zijn Zoon Jezus Christus, die gestorven en verrezen is, willen 
volgen. Gemeenschappen die bezield zijn door de Heilige Geest. Wellicht 
zullen deze gemeenschappen in kerkgebouwen samenkomen, maar ook in 
huizen en misschien zelfs in de open lucht. Het zullen plaatselijke 
gemeenschappen zijn, in dorpen gevestigd, maar bij grote gelegenheden 
zullen ze samen willen zijn. Telkens wanneer zij elkaar ontmoeten, zullen 
zij de aanwezigheid van Jezus, levend, in hun midden voelen. Zij zullen 
Jezus volgen, waar Hij hen ook heen wil brengen.  
Misschien ligt de toekomst nog ver weg en hoeven wij het niet te 
vervroegen. Maar toch gaan wij op 11 september onze FAMILIE DAG 
houden, om de blijdschap van het SAMEN-zijn met Jezus te ervaren. 
Tot ziens op 11 september! 
 
Pastoor Marco Cavagnaro 

 
 
Blijf vertrouwen! 
Ken je dat gevoel… dat je naar het journaal kijkt en denkt: Waar zijn 
ze allemaal mee bezig? Dat een telefoontje slecht nieuws brengt over 
een vriend en jij je de rest van de dag somber voelt. Dat de maand 
nog lang niet voorbij is, maar jouw bankrekening al leeg? Dat de 
kerk liefde en vrede preekt, maar dat onrust leeft in jouw hart, het 
oorlog is soms in je 
hoofd.  
Dat zijn hele menselijke 
gevoelens en gedachten 
die je soms de moed 
doen opgeven. We 
hebben ze allemaal wel 
eens. Ook onze broeders en zusters in de bijbel. Heel sprekend is de 
overmoed en de val van Petrus als hij naar Jezus toe probeert te lopen 
over het meer. Of de jongeling die bedroefd wegliep, nadat hij met   

‘Kijk vooruit en blijf vertrouwen 
in een wereld vol onzekerheid 
Want Gods eindeloze liefde  
is de weg naar vrede en gerechtigheid.’ 
                                                            (Acclamatie) 
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Jezus gesproken had. Vasthouden aan zijn bezit was hem nog zo lief. 
Of Jezus, die de aard van ons mensen kent, en soms moedeloos 
constateert dat het alleen de wondertekenen zijn waarom de mensen 
geloven. 
  De wereld kent duistere kanten en onaangename verassingen. Wij, 
die in Christus geloven, echter mogen zich in Hem verheugen. Ons 
geloof is een warm en blij geloof: Onze God is een Vader bij wie de 
deur altijd openstaat. We kunnen ons keren tot Maria en haar 
liefdevol luisterend oor. Nooit is hulp ver weg. In stil gebed, in het 
aansteken van een kaarsje of in de ontmoeting met een ander of de 
Ander. 
  We hoeven weinig meer te doen dan te vertrouwen: ‘Wie op de 
Heer vertrouwt is gelukkig,’ leert Spreuken ons. ‘Als je op Mij 
vertrouwt ben je als een boom met wortels in de rivier,’ fluistert 
Jeremia ons toe. Vertrouwen is genoeg om vrede te vinden in onszelf 
en weer het goede te zien in de ander en in de wereld.  
  Vertrouwen hebben en houden, in jezelf, in de ander, in het leven, 
in de toekomst, is niet makkelijk, maar doet ons onszelf overstijgen. 
Immers: een klein beetje vertrouwen is genoeg om bergen te 
verzetten. Vertrouwen is de basis van grootse dingen: geloof, 
vriendschap, rechtvaardigheid, liefde en vooral ook vrede.  
Als ik denk aan vertrouwen dan denk ik ook aan verbinding. En wel 

aan verbinding van mensen, met elkaar en met 
de Heer. In het logo hiernaast is vertrouwen 
uitgebeeld. Het is een ontwerp van Dick Amesz. 
Vertrouwen op elkaar is een proces dat steeds 
moet doorgaan en dat we actief moeten 
vormgeven. Daarom heeft de heer Amesz zeven 
omhelzingen weergegeven in het logo. Omdat 
zeven een heilig getal is, dat een cirkel 
rondmaakt, maar ook omdat het zo aanduidt dat 
we voortdurend moeten werken aan vertrouwen.  

Vertrouwen: Heel eenvoudig, maar daarom uiterst moeilijk om vol te 
houden. Dus: Blijf vertrouwen! Vertrouw op de Vader en wees niet 
bezorgd.  

Diaken Jeroen Hoekstra  
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Kloosterweekend in januari  

Opgeven kan tot 15 september. 
Video uitnodiging: https://youtu.be/i9WmfrdZI-Y of 
scan de QR-code. 
Zoek de rust. Vind de stilte. Kom tot jezelf en laat je 
inspireren tijdens ons kloosterweekend. 

Tijdens een kloosterweekend verblijf je met andere parochianen in een 
klooster en leven we mee op het ritme van de broeders of zusters. Tussen 
de gebeden en maaltijden door verdiepen we ons in een bepaald thema. 
Daarnaast is er tijd om stil te zijn, te wandelen en in de omgeving van het 
klooster inspiratie op te doen. 

Waar en wanneer: in het weekend van 20, 21 en 22 januari 2023 gaan wij 
naar de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther. 
Het kloosterweekeinde is van vrijdagmiddag (na 15.00u) tot zondagmiddag 
(rond 13.30u). Verdere info bij diakenjeroen@kpnmail.nl 

 

Encycliek Laudato Si 
Verbonden met de aarde: Pak jij jouw 
verantwoordelijkheid? 
 
Video uitnodiging: https://youtu.be/xKO3DzVo7vI of 
scan de QR-code. 
  
Deze cursus heeft plaats in Uithoorn. U bent van harte welkom. Heeft u 
belangstelling om deze cursus in de Zaanstreek te volgen? Mail dan naar 
Jeroen Hoekstra. Bij voldoende belangstelling organiseren we deze cursus 
ook in de Zaanstreek. 

De uitbuiting en uitputting van de aarde is 
onlosmakelijk verbonden met onze levensstijl. 
Parallel aan de onbalans in ons gebruik van de 
natuur is het onrecht dat wij de allerarmsten op 
deze aarde aandoen.  

Waar – wanneer: dinsdag 13 september van 20.00 – 21.30u, in het 
trefcentrum van De Burght (Potgieterplein 4 in Uithoorn). 
  

https://youtu.be/i9WmfrdZI-Y
mailto:diakenjeroen@kpnmail.nl
https://youtu.be/xKO3DzVo7vI
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Geloven groeit! 
Video uitnodiging: https://youtu.be/rgr3YFKSph4 of scan 
de QR-code. 
Geloven is meer dan ja en amen. Geloven is antwoord 
geven, een relatie zelfs. Zo ontstaat jouw persoonlijke 
verhaal als gelovig mens. Dat persoonlijke 
geloofsverhaal verandert gedurende het mensenleven. 
Het evolueert, wordt volwassen: van de mooie, maar kinderlijke beelden 
van je jeugd naar een meer volwassen manier van kijken nu. En door elke 
(geloofs-)crisis heen, ontstaan nieuwe vragen die weer leiden tot nieuwe 
antwoorden en een andere manier van kijken naar het geloof. Nieuwe 
manieren om over God en het goddelijke te spreken.  En elke manier van 
kijken heeft zijn eigen waarde en wijsheid. 
Dominee Joep Dubbink en diaken Jeroen Hoekstra organiseren een serie 
van vijf gespreksavonden, geïnspireerd op het boek ‘God 9.0’, waarin we 
met elkaar de verschillende manieren van kijken en bijbehorende 
geloofsinzichten verkennen.  
Waar–wanneer: 29 sep-6okt-3-10-17nov, 20-21.30u, de Schutse, Uithoorn 

 
 
Een pleidooi voor een open kerk 
Reflectie door diaken Rob Mascini over kerksluitingen 
naar aanleiding van zijn nieuwe boek: 
‘Nog is het licht in de tempel niet gedoofd.’ 
 
Woensdag 21 september 20.00u 
Ontmoetingsruimte St. Jans Geboortekerk 
Kwakelsepad 4 in De Kwakel 
Deelname is gratis, opgeven bij Jeroen Hoekstra. 
 
Zijn we op de goede weg door kerken te sluiten? 
Dat is de vraag die diaken Mascini zich stelt in zijn boek. Gebrek aan 
vermogen, tekort aan priesters, te weinig kerkgangers, het kan zomaar 
leiden tot de gedachte dat minder kerkgebouwen de oplossing is. Het is in 
ieder geval de weg die katholiek Nederland op dit moment wil 
bewandelen.  

https://youtu.be/rgr3YFKSph4
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Uitnodiging voor de Ziekenzalving 
 

Geachte parochianen, 
 
Sinds enkele jaren wordt de mogelijkheid geboden om dit 
genadevolle sacrament gezamenlijk te ontvangen. 
Alle parochianen van 80 jaar en ouder hebben een persoonlijke 
uitnodiging ontvangen, maar misschien zijn er onder u nog meer 
parochianen die gebruik willen maken om dit sacrament in onze 
kerk gezamenlijk te ontvangen. 
In deze viering wordt stil gestaan bij de kwetsbaarheid en broosheid 
van het leven. De zalving is een moment waarop kracht gevraagd en 
gegeven wordt. Veel parochianen ervaren tijdens deze gezamenlijke 
plechtigheid dat God op een bijzondere wijze bij ons wil zijn. Dit 
doet mensen goed en het geeft kracht voor nu en de toekomst. 
Oudere parochianen uit onze parochie en zij die dit sacrament 
willen ontvangen, worden van harte uitgenodigd aan deze viering 
deel te nemen. Bij het deelnemen aan deze viering is het fijn als 
familie of vrienden u vergezellen. Zij zijn van harte welkom. 
 
De Eucharistieviering, waarin het Sacrament van de Ziekenzalving 
zal worden bediend vindt plaats op: 
zaterdag 1 oktober 2022 om 14.00 uur in de Sint Urbanuskerk, 
Amsteldijk - Zuid 145, in Nes a/d Amstel. 
Tot zaterdag 24 september kunt u zich aanmelden. In verband met 
de organisatie is eerdere aanmelding zeer wenselijk.  
Een telefoontje of email naar het parochiesecretariaat is voldoende: 
Telefoon: 0297 –582232 of email: urbanusparochienes@gmail.com 
Een hartelijke groet, het pastoresteam: pastoor Marco Cavagnaro, 
kapelaan Darek Karwowsky, diaken Jeroen Hoekstra, catechiste Elly 
van Rooden.   

mailto:urbanusparochienes@gmail.com
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Kinderclub is al enkele jaren een 
gezellige, gelovige en 
educatieve middag, bestemd 
voor alle kinderen van 4 t/m 12 
jaar en het maakt niet uit of uw 

kind gedoopt is of niet. Eens in de maand komen we samen om te 
plakken, te knippen en te zingen en maken we plezier, 
gecombineerd met verhalen uit de Bijbel. Ook mag uw kind(eren) 
hun vriendjes en vriendinnetjes meenemen! Uiteraard bent u als 
(groot) ouder ook van harte welkom om de kinderen te helpen met 
het knutselen.  
Het Kinderclub Team bestaat uit Angela, Cock, Marja, Judit en 
ondergetekende. Voor verdere informatie, bel of mail: Elly van 
Rooden: 0252 -517592 of pmmvanrooden@hetnet.nl 
De eerste bijeenkomst van het seizoen is op: 
- donderdag 15 september, het mooie Bijbelverhaal over ‘De zesde 
dag’ wordt dan aan de kinderen verteld.  
Tijd: van 15.30 uur – 16.30 uur, aansluitend na school. 
Aanmelden is niet verplicht! 
Wij hopen uw kind(eren) te mogen begroeten. 
Het Kinderclub Team.  
 

 
 
Uitnodiging voor de gezinsviering op zondag 4 september 
om 9.30 uur bij de opening van het schooljaar 2022 -2023.  
Thema:   

Naar aanleiding van de opening van het 
schooljaar heeft ‘Klein Urbanus’, m.b.v. 
een beamer een kwis gemaakt waar 
leuke prijzen mee te winnen zijn!!!!!  
Uiteraard hopen we jong en oud te 
mogen begroeten! 

  

mailto:pmmvanrooden@hetnet.nl
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TER INSPIRATIE 
‘Willen wij dit allemaal wel?’, riep een broer naar 
zijn 2 zussen tijdens de voorbereiding van de 
kerkelijke uitvaart van hun moeder…  Het komt 

steeds vaker voor, dat bij het voorbereiden van een kerkelijke 
uitvaart, de ‘kinderen’ alleen weten te melden dat hun moeder / vader 
een kerkelijke uitvaart wenste, maar dat zij geen idee hebben wat die 
hiermee bedoelde.  
Vandaar dat het goed zou zijn, om voordat het overlijden zich 
aandient, contact op te nemen met iemand van het pastorale team, om 
de uitvaartwensen met een pastorale wilsverklaring vast te leggen, 
zodat op het moment van overlijden, de nabestaanden weten hoe de 
kerkelijke uitvaart vorm gegeven dient te worden. De kerkelijke 
uitvaart is geen sacrament, maar wel een belangrijk moment in het 
menselijk leven, waarin de verrezen Heer door Zijn dood en 
verrijzenis ons grote voorbeeld is. Mogen ook wij vertrouwen dat 
God ons zal thuisbrengen. 
Elly van Rooden. 
 

 
 
 

    
EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2023 
     SINT URBANUSPAROCHIE 
        NES AAN DE AMSTEL    

 

Augustus 2022  
 

Onderwerp: Eerste Heilige Communie! 
 

Geachte ouders en/of verzorgers, 
 

U zult misschien denken een brief van de parochie? 
Wat zouden die mensen van ons willen? Welnu, deze brief sturen 
wij aan alle ouder(s) en of verzorger(s) waarvan de kinderen in 
groep 4 of 5 zitten en de leeftijd hebben om deel te nemen aan 
het Eerste Communieproject.  
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Voor sommige ouders is de Eerste H. Communie van hun kind 
een van zelf sprekende zaak. Zij willen hun kind verder 
vertrouwd maken met het kerkelijk leven, waar zij ook zelf aan 
deel nemen. 
 
Andere ouders hebben hun vragen en twijfels, maar willen deze 
mogelijkheid om hun kind (opnieuw) met geloof en kerk in 
contact te brengen niet verloren Laten gaan. 
De parochie biedt een Communie project aan “Gods Grootste 
Geschenk”, waarin de kinderen en ook u als ouders, op weg gaan 
naar het bijzondere  
 
feest van de Eerste H. Communie, welke bij 10 aanmeldingen 
of meer plaats zal vinden op zondag 16 april 2023 om 9.30 uur 
in de Sint Urbanuskerk te Nes a/d Amstel. 
 
U bent van harte welkom om naar de informatiebijeenkomst 
op zondag 25 september te komen, welke na de viering van 9.30 
uur in de pastorie naast de kerk gehouden zal worden. Tevens 
kunnen wij dan ook antwoord geven op al uw vragen en/of 
twijfels. Voor meer informatie en voor aanmelding kunt u 
mailen naar Elly van Rooden, catechiste, email: 
pmmvanrooden@hetnet.nl of telefoon: 0252-517592  
 
Graag ontvangen wij alle aanmeldingen vóór half september!  
Wij hopen dat u en uw kind(eren) ervoor kiezen om samen met 
onze parochiegemeenschap de weg van het geloof te gaan en mee 
te doen aan de Eerste Communie, en ook daarna!  
 
Hartelijke groeten,   

Pastoor Marco, kapelaan Darek & catechiste  

Elly van Rooden      

  

mailto:pmmvanrooden@hetnet.nl
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Openluchtviering op zondag 11 september 2022 om 10.00 uur in Nes a/d Amstel 
Alle 5 parochies van onze regio komen dan samen om op deze zondag elkaar te 
ontmoeten in een gezamenlijke viering. Voorgangers pastoor Marco en kapelaan 
Darek. Een unieke gebeurtenis. Het thema zal zijn: “SAMEN”. 
Geweldig toch, in de open lucht in verbondenheid met elkaar. Midden onder Gods 
hemel! 
Uit elke parochie zal een koor de viering opluisteren, er is samenzang en we 
vergeten ook de kinderen niet. Ze zullen hun eigen kinderwoorddienst hebben en 
later in de viering een toepasselijk lied ten gehore brengen. Kortom zeer de moeite 
waard om naar deze unieke gebeurtenis te komen. 
We vinden het heel belangrijk dat alle vaste parochianen vervoer hebben om 
dit mee te maken. 
In de weekenden vóór 11 september zal er in elke parochie daarom met 
intekenlijsten gewerkt worden voor als u vervoer nodig hebt, of dat u parochianen 
mee kunt nemen in uw auto. Opgave kan ook via het secretariaat of op de 
voorafgaande zondagen na de viering in de hal van de kerk. 
Wij hopen elkaar als parochianen van een en dezelfde regio dan te ontmoeten. 
WELKOM! 
 
R.K. REGIO AMSTEL-WESTEINDER, 
Aalsmeer, Kudelstaart, De Kwakel, Uithoorn, Nes a/d Amstel 
 

 
 

De allermooiste mislukking 
Op zondag 28 augustus vierde Ruud Goedknegt zijn 90e verjaardag. 
Start was een door het Regiokoor Ronde Venen gezongen mis. 
Kapelaan Darek verving daarin op prachtige wijze de enkele dagen 
daarvoor ziek geworden priester Lex Koot. Daarna kregen we een 
volgend probleem: het voor de 100 genodigden bestelde partyschip 
kwam door allerlei vertragingen pas om 15.30 uur in Nes in plaats 
van op de afgesproken 11.30 uur. En hoe werd het toch een 
geweldig feest? Omdat Nes liet zien, waarin een klein dorp groot 
kan zijn! Wat een gemeenschap! Er werd geïmproviseerd en 
iedereen hielp mee. En zo werd het een onvergetelijk sfeervol feest, 
wat door een van de aanwezigen werd samengevat met 
bovenstaande titel: de allermooiste mislukking.  
Onze DANK aan iedereen die aan deze dag heeft bijgedragen. 
Ruud en Agnes  
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Parochievergadering 
R. Verheggen Kerkhof / Sint Barbara 
Amsteldijk-Z 142 tel.: 06-53304282 / 0297-582709 
1189 VL Nes a/d Amstel email: rencverheggen@gmail.com 
of: Frank Wesselingh tel.: 06-53691688 
 frank.wesselingh@hetnet.nl 
 
E. van Rooden Commissie zieken en bejaarden 
 tel. 0252-517592 
 
E. Timmermans notulist parochieteam-vergaderingen 
Aan de Zoom 26 tel.: 0297-530697 
1422 MC Uithoorn 
 
M. den Haan tel.: 0297-582165 
De Oude Visscher 20 
1189 WP Nes a/d Amstel 
 
W. Rijnbeek verzorging vervoer naar kerk 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 
A. Blokker kopij Urbanesklanken 
Nessersluis 18d email: agnes@nessersluis.net 
3646 AD Waverveen tel.: 0297-582482 
 
K. Rijnbeek technische dienst 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 
Stichting Vrienden Urbanuskerk 
Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl 
Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes 
Voorzitter: Peter Overdijk  
 
Koorrepetitie St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur 
 Inl. A.van Schaik, tel.: 0297-582992 
 
Begrafenisver. St Barbara Inl. R.Verheggen, 06-53304282 
 email: rencverheggen@gmail.com 
 
Begrafenisonderneming 
DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht 0297-893073 
UItvaartcentrum Bouwens A’veen 020-6471212 
Uitv.centr.Rob van de Velde V’veen 0297-583448  

mailto:rencverheggen@gmail.com
http://www.vriendenurbanuskerknes.nl/
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Stichting Vrienden van de  
Urbanuskerk 

te Nes aan de Amstel 
 
 

Open Monumentendag 

Zondag 11 september 2022 
 
U bent van harte uitgenodigd voor een 

bezoek aan onze Urbanuskerk op Open 

Monumenten(zon)dag van 11:00 tot 17:00 
uur.  

Naast bezichtiging van de kerk is het 

mogelijk de kerktoren te beklimmen 

(minimaal 1,20 mt lengte en zorg voor 
stevige schoenen, 2 euro pp, max 5 euro per 

gezin).  

Bij mooi weer is Saartjes terras bij de oude 

historische keuken in de pastorie geopend.  
 

 

  

 

Rabo ClubSupport 
Oproep: breng een stem op ons uit! 

 

Voor de derde maal doen wij mee aan Rabo ClubSupport. De voorgaande 

edities heeft ons dat hele mooie bedragen opgeleverd die besteed zijn 

aan het groot onderhoud van het priesterkoor (in 2020 2.116,88 euro en 
in 2021 2.413,72 euro). Wij sparen nu voor groot onderhoud aan het 

glas-in-lood van de Martelaren van Gorkum (zuidgevel).  

Van maandag 5 september tot en met dinsdag 27 september gaat de 

digitale stembus voor leden van Rabobank Amstel en Vecht open. Helpt u 
mee om ons ook dit jaar aan een mooi sponsorbedrag te helpen? 

Iedere rekeninghouder van de Rabobank Amstel en Vecht kan zonder 

kosten makkelijk lid worden. Zie voor meer informatie en om te 

stemmen uw Rabobank-app of website van de Rabobank. 
 

Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl 

e-mail: info@vriendenurbanuskerknes.nl 

Bankrekeningnummer: NL53 RABO 0302 3740 00 
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