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Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel 
 
Pastorie / Amsteldijk-Z 145, 1189 VL Nes a/d Amstel 
Parochiesecretariaat tel.: 0297-582232 
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur. 
Email urbanusparochienes@gmail.com 
Website www.urbanusparochienes.nl 
 
Diensten zaterdag 19.00 uur 
 zondag 09.30 uur 
 
Pastoraal team 
 
Pastoor Marco Cavagnaro of Kapelaan Darek Karwowski: tel.: 0297-564638 
(Darek mobiel: 06-46309158)  Email: pastores@emmaus-uithoorn.nl 
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592 
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063 
 
Parochieteam 
 
Pastoor M. Cavagnaro voorzitter 
 
J. Fontijn vice-voorzitter 
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532 
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com 
 
J. Sibum penningmeester 
tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com 
 
H. Pronk teamlid 
Veldweg 8b tel.: 06-29584878 
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl 
 
C. Groen-van den Helder teamlid 
Kamerlingh Onnesstraat 76 tel.: 06-30720749 
1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl 
 
Bankgegevens 
Voor betalen misintenties: 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL22 RABO 0392 3534 07 
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur: 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL41 INGB 0000 5783 72  
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Beste medeparochianen, 
 
 sja…, wat hebben we eraan en wat kunnen we    
ermee...? De maand februari is gevoelsmatig echt zo’n 

tussenmaand: het weer moddert na de maand januari, met lage 
temperaturen en de grauwe sluierdeken van mist en volledig 
bewolkt (waar is toch die zon gebleven...), nog door in haar 
begindagen. Tegelijkertijd kijken we richting het eind van deze 
maand al hunkerend uit naar hogere en daarmee iets 
aangenamere temperaturen en vooral de zon die langzaam 
maar zeker steeds meer warmte afgeeft. Zo ook in het Rijke 
Roomse leven: de Kerstperiode ligt in de tweede maand van het 
nieuwe jaar echt achter ons en Pasen is nog niet echt in zicht 
zodat we er al naar toe kunnen leven. We kwakkelen een 
beetje... Toch is er in het begin van het jaar 2025 al iets moois 
en bijzonders gestart: Een jubeljaar. We hoorden er in de viering 
van 18 en 19 januari jl. al iets over, waaronder een mooi lied. 
Wat houdt dat nu eigenlijk in, waar komt dit vandaan en wat 
moeten wij ermee...? Een 
korte uitleg is op z’n plaats 
om deze vragen duidelijk te 
krijgen.  
 
Elke 25 jaar wordt er in de 
RK-Kerk een jubeljaar 
gehouden, afgeleid van 
een zeer oude Joodse 
traditie welke teruggaat tot 
de tijd van Mozes en zijn oorsprong vindt in het Oude 
Testament. In die tijd had men de opdracht om in zo’n jaar de 
gronden aan de oorspronkelijke eigenaar terug te geven, de 
slaven in dienst vrij te laten evenals gevangenen. Om schoon 
schip te maken, schulden kwijt te schelden en om eigen fouten 
onder ogen te zien en vol energie opnieuw te beginnen. Dit 
laatste is nu nog steeds van toepassing: Het is een groot 
internationaal evenement, waarin barmhartigheid, verzoening  
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 en vergeving van schulden centraal staan. Het is een jaar van 
het herstellen van relaties tussen mensen én ieders eigen 
relatie met God. Het is tegelijkertijd ook een oproep tot bekering: 
het is de gelegenheid om eens goed naar je eigen leven te 
kijken en Onze Vader te vragen je te begeleiden op je 
levensweg. Woorden die daarbij betekenisvol centraal staan: 
Verbroedering, verzoening, gerechtigheid, toewijding, 
dienstbaarheid, vredelievendheid en ontmoeting met Christus. 
Hoop hoort daar ook bij en is door Paus Franciscus als thema 
gekozen voor dit jubeljaar. De opening is bijna letterlijk: Het 
nieuwe Jubeljaar begon op Kerstavond 2024 met het openen 
van de Heilige Deur (normaal gesproken dichtgemetseld) in de 
Sint-Pietersbasiliek in Rome door de paus. Mocht je in de 
komende 11 maanden nog op pelgrimstocht gaan naar Rome, 
dan betreed je de Sint-Pieter via deze deur. Dit heeft ook een 
diepere, symbolische betekenis: De deur is daarmee ook een 
poort die iemand binnenleidt in het interieur van een kerk, een 
heilige ruimte die met respect benaderd moet worden, als plaats 
van ontmoeting en dialoog, van verzoening en vrede. Zowel met 
God als met uw medemens.  
 

Er is ook een speciaal logo 
ontworpen, waarin het thema 
‘Pelgrims van hoop’ tot uitdrukking 
wordt gebracht. Het toont vier figuren 
van verschillende kleuren als 
verwijzing naar de mensheid in de vier 
windstreken. De verstrengeling van 
de figuren drukt de solidariteit en 
broederlijkheid uit, terwijl het eerste 
personage in de rij zich vastklampt 

aan het kruis. Onder de figuren staan golven afgebeeld, omdat 
de pelgrimstocht van het leven niet altijd op kalme wateren 
verloopt. Het kruis loopt uit in een anker, dat uitdrukking geeft 
aan de hoop, omdat het anker in nood kan worden 
uitgeworpen.   



 5 

Er is ook een speciale hymne gecomponeerd welke verspreid is 
binnen de bisdommen. Een mooi lied om samen te zingen. Wilt 
u deze alvast zelf beluisteren of wellicht meezingen, kunt u 
verderop in deze Klanken een QR-code scannen met uw mobile 
(smart)telefoon. Ook tijdens de vieringen gaan we deze samen 
zingen, ofwel oefening baart alvast kunst! 
 
Mocht u over bovenstaande meer willen lezen, klik dan op: 
www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2025/01/NatBedevaart-
Rome2025-Folder.pdf  
 
Voorgaande is nogal een indringende, wellicht wat saaie tekst. 
Bovendien, wat moeten of kunnen we eigenlijk met zo’n 
jubeljaar? Dan is het verhelderend om eens goed naar de 
berichtgeving in de media te kijken, waarin er dagelijks nieuws 
wordt getoond over de toestand in de wereld, hoe we met elkaar 
omgaan, hoe onze politieke wereldleiders steeds meer grip 
proberen te krijgen op de ander en omgeving. Alsof we 2000 
jaar terug in de tijd zijn gegaan... Is uw conclusie dan ook dat dit 
alles in schril contrast staat met waar een jubeljaar met al zijn 
goede intenties voor staat? 
En waarom zo’n jubeljaar 
dan tóch hard nodig is, om 
sowieso te laten zien dat 
het anders kan én moet én 
dat dit mogelijk is. De 
praktijk heeft het al laten 
zien: In Cuba zijn na 
bemiddeling van de Heilige 
Stoel en dankzij het 
jubeljaar recent 553 gevangenen vrijgelaten. Eveneens is Cuba 
door de VS nu geschrapt van de zwarte lijst met landen die 
terrorisme steunen. Twee mooie voorbeelden, ontstaan vanuit 
het jubeljaar. Niet alleen maar woorden, óók daden! Laten we 
hopen op meer! 
  



 6 

Recent is een delegatie van ons parochieteam, samen met 
architect Paul van Vliet richting aannemer Pronkbouw 
vertrokken. De offertes voor de restauraties van de glas in lood 
ramen ‘de Martelaren van Gorkum’ en ‘het Mirakel van 
Amsterdam’ voldeden niet aan onze verwachtingen. Na het 
constructief overleg wat volgde gaan zij nu de offerte nog eens 
goed tegen het licht houden. Binnenkort verwachten we hier het 
resultaat van. Vervolgens gaan we na een gunstige offerte, de 
vereiste, officiële goedkeuring vragen bij het centraal 
kerkbestuur en bisdom om deze werken uit te kunnen voeren. 
Hoognodig, aangezien het 
gebouw ter plaatse niet 
meer wind en waterdicht is, 
wat al de nodige schade aan 
het gebouw heeft 
opgeleverd. We hopen 
binnenkort te kunnen 
jubelen als de 
Bisschoppelijke Machtiging 
in de brievenbus verschijnt!  
 
Op 09 februari a.s. worden de nieuwe communicantjes in 
Uithoorn aan de aanwezigen voorgesteld. Organisatorisch was 
het niet rond te krijgen en daarmee de reden om bij ons de 
viering op deze zondag niet door te laten gaan en de 
parochianen van Nes uit te nodigen om bij het voorstellen 
aanwezig te zijn. 
 
We begonnen het voorwoord met Mozes: Op 13 februari komt 
de Kinderclub! weer bijeen, waarin hij centraal zal staan. Een 
mooi verhaal! Samen met een goede dosis creativiteit, 
gezelligheid en lekkers belooft het weer een leuke en 
inspirerende middag te worden onder leiding van team Elly. Alle 
kinderen zijn welkom! Jubelen is zeker toegestaan J 
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Vanuit de tuinploeg is er het verzoek binnengekomen om de 
kerststukjes die nog bij uw overleden dierbare op het graf staat, 
te verwijderen. Zou u dit vóór eind februari kunnen doen? Voor 
de kerststukjes die er daarna nog staan, zal de tuinploeg een 
passende oplossing organiseren. Namens de leden van de 
tuingroep: hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
We zijn het jubeljaar 2025 begonnen, een jaar van hoop en 
verzoening, het dienstbaar en vergevingsgezind zijn naar de 
ander, waar vrede en verdieping het resultaat zijn van 
ontmoeting en verbroedering. Een jaar waaraan iedereen kan, 
nee, móet bijdragen om de 
wereld beter en mooier te 
maken. Jazeker, ook u die dit 
leest, niemand uitgezonderd! 
Kijken we om ons heen, zien we 
dat al deze mooie, menselijke 
eigenschappen en resultaten 
verder weg zijn dan ooit, alsof 
we 2000 jaar terug zijn in de 
tijd... Broodnodig dus!! Ondanks 
de verharding en opkomst van 
machthebbers die het 
eigenbelang voorrang geven, 
worden er in de praktijk ook 
positieve resultaten geboekt. En 
dát geeft hoop en richting voor 
de toekomst!!! 
 
Graag tot de Urbanesklanken van maart,  
 
Met Hartelijke groet,  
 
Uw parochieteam.  
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In de kerk wordt veel voor kinderen 
georganiseerd. Ook zijn er veel enthousiaste 
kinderen en ouders die af en toe graag een 
bijdrage willen leveren. Met de nieuwsbrief “Kom 
Erbij” proberen we iedereen samen te brengen. 

 
Regio Amstel-Westeinder Geef je geloof door! 
Geloven geeft troost; wanneer je verdrietig bent, wanneer je je 
eenzaam voelt of wanneer iemand er niet meer is. 

Geloven geeft kracht; wanneer je een moeilijke toets moet maken, 
wanneer je ergens tegenop ziet of wanneer je het goed moet maken 
met je beste vriend. 

Geloven geeft vertrouwen; wanneer je denkt dat je iets niet kunt, 
wanneer alles tegen zit, wanneer je over niets anders hoort dan 
oorlog en geweld. 

Geloven geeft blijdschap; wanneer je oog krijgt voor het kleine, 
wanneer je merkt dat iets wél lukt, wanneer iemand er voor je is. 

Kortom, voldoende redenen om ons geloof door te geven aan de 
volgende generatie. En dat hebben we de afgelopen maand in de vijf 
kerken van onze regio gedaan! In elke kerk was tijdens de 
adventsperiode en de kerstdagen volop aandacht voor de kinderen. In 
elke kerk hebben we de kinderen laten merken dat ze ertoe doen, dat 
ze erbij horen. In elke kerk hebben we laten merken dat het geloof 
iets met ons doet. 

Laten we ons geloof doorgeven aan de volgende generatie. Laten we 
daarbij niet de nadruk leggen op de verplichtingen, de regels en 
meningsverschillen. Laten we de nadruk leggen op de troost, de 
kracht, het vertrouwen en de blijdschap die het geloof kan geven. 

Geloven geeft hoop en hoop stelt niet teleur.  
Bart  
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LATEN WE SAMEN BINNENGAAN IN HET JUBELJAAR VAN DE HOOP 
 
Jubeljaar, ja, maar we spreken misschien meer over het Heilig Jaar. 
Een jaar van hulp en hoop in relatie met God. We hebben allemaal 
Gods hulp hard nodig. In de loop van ons leven ervaren we allemaal 
wel dat er momenten zijn die "belangrijker” zijn dan de andere, 
momenten waarop God op een speciale manier dicht bij ons is. Het 
heilig jubileumjaar kan zo'n moment voor ons zijn.   
 
Zoals onze Bisschop Jan Hendriks het beschreef, het is een jaar waarin 
iedereen wordt uitgenodigd "om een nieuw begin te maken en relaties 
te herstellen. Het is een jaar van bezinning en geloofsvernieuwing om 
de relatie met God te vernieuwen, onder meer door het sacrament van 
boete en verzoening (de biecht), de jubileum-aflaat en pelgrimages; en 
om de relatie met onze medemensen meer diepte te geven door 
aandacht vooral voor armen, ouderen, zieken, migranten en allen die in 
nood zijn".   
 
Als eerste stap, om in het jubeljaar van de hoop binnen te gaan, 
moeten wij even stilstaan bij de dingen in ons leven en naar een nieuw 
begin verlangen en ook stilstaan bij de relaties die om herstel vragen.  
 
In het leven zijn er gebeurtenissen die ons schaden, pijn doen. Ernstige 
gebeurtenissen die onze relatie met God verbreken. We kunnen 
denken aan een jongen die de weg kwijtraakt en met slechte mensen 
omgaat of slechte gewoonten oppikt; een overspel dat een liefdevolle 
relatie vernietigt; een onrecht; enz. Deze gebeurtenissen maken ons 
van binnen kapot en tegelijkertijd verbreken ze ook onze relatie met 
God. We kunnen het vergelijken met het breken van een knie.  
 
Toch houdt God echter altijd van ons en vergeeft ons. De biecht is de 
plaats waar God zijn relatie met ons weer kan herstellen. We zouden de 
biecht, de vergeving van de zonden, kunnen vergelijken met een 
operatie die de kapotte knie weer reconstrueert. Deze hulp kan God 
ons altijd en op elk moment geven.  
 
Wat maakt het Heilig Jaar dan zo speciaal? Na een operatie waarbij de 
knie werd gereconstrueerd hebben we revalidatie nodig. De operatie is 
niet genoeg, de gevolgen van het kwaad blijven. Dus ook na de 
vergeving van onze zonden hebben we tijd nodig om als het ware te 
revalideren.  
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Dit geldt voor alle relaties. Een verraad kan vergeven worden, maar dan 
zijn er vele jaren nodig om het vertrouwen weer op te bouwen; men kan 
een slechte weg verlaten, maar dan zijn er vele jaren nodig om de 
goede gewoonten weer op te pakken; enz.  
 
Het Jubeljaar komt als een “speciale revalidatie”, alsof we in de beste 
kliniek ter wereld opgenomen worden, met de beste artsen tot onze 
dienst. Dit is de genade van het Heilig Jaar. De “technische” naam van 
deze genade is: aflaat (of: jubileumaflaat).   
 
Dit is als eerste stap genoeg: stilstaan bij de verandering, het nieuwe 
begin en het herstel dat wij van dit jaar van de hoop verwachten.  
 
In de komende maanden zullen wij ook op een meer concrete manier 
kijken naar de wijze waarop wij als parochies deze speciale genade van 
het Jubileum kunnen gaan ontvangen.   
 
Meer informatie is beschikbaar op de website van ons 
bisdom, bisdomhaarlem-amsterdam.nl, en in het Kerstnummer van het 
bisdomblad Samen Kerk.   
 
Veel zegen   
Pastoor Marco  
 
 
 
 
TER INSPIRATIE 
 
U kent misschien wel het lied: ‘Tie a yellow ribbon’,   (Bind een geel 
lint), van Tony Orlando & Dawn uit 1973. De tekst van dat lied gaat 
terug op een waar gebeurd verhaal. De man die de tekst geschreven 
heeft, zat in de bus naar Miami. Een van de medereizigers was een 
man die net vrijgelaten was uit de gevangenis, waar hij drie jaar had 
vastgezeten wegens fraude. Hij vertelde aan de buschauffeur dat hij 
indertijd tegen zijn vrouw had gezegd, dat zij maar niet op hem 
moest wachten. Drie jaar is lang! Hij had al die tijd niets meer van 
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haar gehoord. Dat was nog eens een straf extra. Maar verdiend, zei 
hij. Ik heb het zelf verknald. 
Toen hij wist dat hij vrij zou komen had hij haar een brief 
geschreven, dat hij naar huis zou komen. Hij schreef dat hij het wel 
zou begrijpen als zij hem nooit meer wilde zien. Maar als ze toch nog 
van hem zou houden, moest ze een geel lint rond de grote eik in het 
centrum van hun dorp, White Oak, binden. Als hij geen lint zou zien, 
zou hij doorrijden en haar vergeten. 
 

 
 
Toen de man zijn verhaal verteld had was de bus vlak bij White Oak. 
Hij durfde niet te kijken. Hij verborg zijn gezicht in zijn handen. Alle 
passagiers hadden zijn verhaal gehoord en leefden met hem mee. Ze 
keken allemaal vol spanning uit naar de oude eikenboom. Toen de 
bus de boom naderde, begonnen de passagiers te juichen en 
applaudisseren. De man keek op en zag dat de eik wel versierd was 
met wel honderd gele linten. Hij rende de bus uit en viel onder luid 
gejuich zijn vrouw in de armen. 
 
Zoek het lied nog maar eens op op Youtube. Alweer zo’n verhaal te 
mooi om waar te zijn! Maar het gebeurt. Vergissen en fouten maken 
is menselijk, maar vergeven is goddelijk….!    
 
Overgenomen uit: Open Deur 2010, Justitiepastoraat. 
 
Elly van Rooden.  
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Misintenties, weekend 2 en 3 februari 
Angela van Schaik 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Conny Wesselingh - jaarmis 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Ferry en Willie Ottenhof 
Frans Wesselingh 
Kees Fontijn 
Lenie van der Laan 
Nico de Jong 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Piet van Rijn 
Ria van Braak-van Rijn 
Ruud Goedknegt 
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo 
 
 
 
 
 
Misintenties, weekend 8 en 9 februari 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Kees Fontijn 
Nico de Jong 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
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Misintenties, weekend 15 en 16 februari 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Dave de Laat 
Edwin Houtkamp - jaarmis 
Ferry en Willie Ottenhof 
Jan Andriessen 
Kees Fontijn 
Lenie van der Laan 
Martin Groen 
Nico de Jong 
Overleden ouders Verheggen-Raadschelders 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan 
Overleden ouders Tiny en Cees Andriessen-Langeveld 

Voor een mooie verjaardag van een trouwe kerkganger  
 
 
 
 
Misintenties, weekend 22 en 23 februari 
Antoon Dorrestijn en overleden ouderseden familie 
Kees Fontijn 
Nico de Jong 
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Rie de Dood-de Jong 
Ruud Goedknegt 
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo 
  



 14 

 

 
Activiteitenoverzicht februari 2025 
 

datum: tijd: soort viering: voorganger: 

za.1 19:00 Woord- en Gebedsviering Paul Goossens 

zo.2 09:30 Eucharistieviering 
 

 

za.8 19:00 Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn 

zo.9 11:00 Gezamenlijke Euch.viering/fam.viering in 
Uithoorn, geen viering in Nes.  
Presentatie 16 communicantjes EHC 18/5 

 

do.13 15:30 Kinderclub! Verhaal over Mozes Elly v. Rooden 

za.15 19:00 Woord- en Gebedsviering Marino den Haan 

zo.16 09:30 Eucharistieviering  

za.22 19:00 Woord- en Gebedsviering Elly van Rooden 

zo.23 09:30 Woord- en Communieviering Elly van Rooden 
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zang:  organist: lector: misdienaars: koster: 

 Peter Overdijk Jos den Haan  John 

St.Cecilia Peter Overdijk Margaret 
Timmermans 

Ab, Cock Huub 

 Peter Overdijk   John/Maurice 

Kinderkoor 
"OpMaat" 
 

    

     

 Peter Overdijk Jos den Haan  John/Joop 

St.Cecilia Peter Overdijk Cilia Krak Cock, Ab Huub 

 Peter Overdijk   Joop/John 

St.Cecilia Peter Overdijk Paul Goossens Jeroen Huub 

  



 16 

Activiteiten in het cluster 
 

  



 17 

Collectes   
De gekleurde ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal 
plaatsvinden in het weekend van 1 en 2 februari 
 
Opbrengst collectes 
 

weekend   23 + 24 november 231,90 
weekend   30 nov. + 1 december 327,40 
weekend     7 +  8 december 328,20 
zondag             15 december 275,05 
weekend   21 + 22 december 314,10 
Nachtmis          24 december  774,60 
Adventsactie 86,00 
1e en 2e kerstdag 676,70 
weekend    4 +  5 januari 348,00 
weekend   11 + 12 januari 345,00 

 

 
Kerkbalans 2024  

De voorlopige eindstand over 2024 bedraagt:  € 26.500 
 

Dit betekent dat het in de begroting opgenomen bedrag met 
ruimschoots €. 3.500 dan wel met 16% is overschreden.  

”Alle gulle gevers van harte bedankt ” 
 Namens het parochieteam, 

Joop Sibum 
penningmeester 

Zondag 9 februari  
Er is op zondag 9 februari geen viering in Nes aan de Amstel, 
Deze is verplaatst naar de Eucharistie tijdens de 
familiedagviering op 9 februari om 11.00 uur in Uithoorn.  
De  door  u gevraagde  misintenties  worden  tijdens  de viering  
in Uithoorn  gelezen.  
 
Bisdom platform ExploreCatholic 
Een mooi initiatief al begrijp ik niet helemaal, waarom voor een 
Nederlands platform, de naamvoering in het Engels is gesteld. 
Het platform heeft als doel om katholieke informatie, nieuws, 
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activiteiten en inspiratie overzichtelijk bij elkaar te brengen en is 
zeker de moeite van een bezoekje waard. 
 

Voor meer informatie kijkt u op: www.explorecatholic.nl  
 

Portokosten Urbanesklanken 
Het overgrote deel van onze Urbanesklanken wordt door 
vrijwilligers bezorgd. Onze buitenparochianen en overige 
geïnteresseerden ontvangen de Urbanesklanken per mail of 
post. Het per post versturen van de Urbanesklanken bedraagt 
miv januari 2025 al €. 2,28 per stuk.  
 

Wij vragen de ontvangers per post dan ook om een vrijwillige 
bijdrage in de kosten voor het versturen van de Urbanesklanken  
voor deze service.  
 

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening: 
 

NL22 RABO  0392 3534 07 
 

t.n.v. R.K. Kerkbestuur Sint Urbanus  
 

onder vermelding van ”portokosten Urbanesklanken”.  
Bij voorbaat dank namens het Parochieteam 
 
 
 
 
 
Initiatief Rozenkransgebed 24uur voor de vrede 
Vanuit Heiloo is er een initiatief gestart om 24 uur achter elkaar de 
rozenkrans te bidden voor de vrede. U kunt zich opgeven door op de 
website van OLV ter Nood de knop: “Jubeljaar” aan te klikken. U 
hoeft niet naar Heiloo, maar kan gewoon thuis of waar dan ook in 
gebed gaan. 
 
Marlies (Mail: cees_marlies@hotmail.com) 
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Kerstviering voor 80+ 
 
In plaats van een mooi kerststuk zijn we als 80-plussers van de 
parochie en oud-parochianen uitgenodigd voor een 
kerstbijeenkomst op 23 december. 
Heel veel hebben daaraan gehoor gegeven. 
 
We werden verwacht tussen half elf en elf uur en werden 
ontvangen met een kopje koffie en een lekker sneetje kerststol. 
 

 
 
John heeft ons welkom geheten en Marino las een mooi gedicht 
voor. Na het Onze Vader en Weesgegroet te hebben gebeden was 
er een heerlijk kopje soep en werden de schalen met sandwiches op 
tafel gezet.  
 
Het was heerlijk en heel gezellig. Mensen die we al jaren niet meer 
hadden gezien kwamen we hier weer tegen. 
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Hiermee willen we degenen die het hebben georganiseerd en ook 
de mensen die voor het eten en drinken hebben gezorgd heel 
hartelijk bedanken. Zeker voor herhaling vatbaar. 
 
Anneke Houtkamp 
 
 
 
VOORAANKONDIGING 
 
Het duurt nog wel even maar op zaterdag 12 april 2025 
om 19.30 uur wordt in onze Sint Urbanuskerk te Nes aan 
de Amstel opgevoerd: The Passion door het koor Revival 
uit Zevenhoven. Zij brengen dan op hun eigen ingetogen 
manier het lijdensverhaal van Jezus, opgeluisterd met 
prachtige liederen. Entreekaarten van Euro 5,00 zijn te 
bestellen via cockievandenhelder@ziggo.nl 
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Beste parochianen.  
Deze zomer werd er bij mij een ernstige ziekte ontdekt. Eind november is 
in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis gelukkig alle kwaad 
weggehaald. Het was een flinke operatie en ik heb een paar maanden 
moeten revalideren. Maar het ziet er nu naar uit dat ik in februari weer 
kan voorgaan. Wat ben ik dankbaar dat mij dit vergund is! Dank ook aan 
de dokters en verpleegkundigen om hun wijsheid en hun kundigheid! En 
dank aan het thuisfront dat mij zo liefdevol heeft opgevangen en verzorgd! 
Maar ik wil ook heel bijzonder u allemaal bedanken. Want al die kaartjes, 
lieve groeten, al die gebeden en al die kaarsjes wat waren die belangrijk en 
wat hebben die me geholpen! Heel veel dank, en ik hoop iedereen weer 
gauw te ontmoeten! 
Pastor Rob Mascini 
 
Met vriendelijke groet  
 
Rob Mascini 
 
 
Gaat u mee naar Assisi, 800 jaar Franciscus gedenken? 
  
Het is dit jaar nu zo’n 800 jaar geleden dat Franciscus in zijn laatste 
levensjaren door het Italiaanse land rondom Assisi trok, predikend, zijn 
zonnelied zingend. 
Begin oktober heb ik samen met mede Italië-gids Chris Ketelaars een groep 
mogen begeleiden op reis naar Assisi en omstreken, Umbrië, “het land van 
Franciscus”, de heilige van de armen. Het was fantastisch om in zijn 
voetsporen naar al die plaatsen te gaan waar zijn verhalen nog leven.  
  
Direct daarna informeerde men in mijn omgeving belangstellend of zo’n 
reis nog weer gepland zou kunnen worden om dan ook mee te gaan. 
Nou, dat kan. We zijn erin geslaagd de reis vast te leggen voor oktober 
2025. En je bent natuurlijk van harte welkom om mee te gaan! 
De reis gaat door bij min. 20 deelnemers. We streven naar een max. 
groepsgrootte van 30. 
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In de maand van zijn feestdag ( 4 oktober) zijn we van 15 tot 20 oktober in 
Assisi, de geboortestad van Franciscus. We bezoeken daarnaast dorpen en 
stadjes met de plekken die in zijn leven een belangrijke rol hebben 
gespeeld, waar hij woonde en leefde, waar hij bad en vastte, en waar de 
wonderen gebeurden: zoals o.a. Spoleto, La Verna, San Damiano, Gubbio, 
het eiland in het Lago di Trasimeno, Greccio, Rivotorto en Speco di S. 
Urbano. Dit alles in het prachtige Umbrië en Toscane. De precieze data zijn 
nog niet vastgelegd 

  
Met de bus zullen we vanuit ons hotel nabij Assisi rondrijden in deze 
misschien wel mooiste streek in Italië. 
  
De oecumenische reisorganisatie DrieTour zal deze reis faciliteren. 
Zie: https://boeken.drietour.nl/italie/maatwerkreis-italie-o.l.v.-chris-
ketelaars-en-rob-mascini 
  
Graag wijs ik u ook op het initiatief van de franciscaanse beweging die dit 
jaar van jubileum wandeltochten in ons eigen land 
organiseert: www.zonnelied-laudatosi.nl! 
  
Meer info:Chris Ketelaars (chrisketelaars45@gmail.com 06-40727716). 
  
Pastor-diaken Rob Mascini (Hoofddorp) 
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Schilderworkshop rondom het jubeljaar  
Het is met grote vreugde dat ik u een bijzondere activiteit kan 
aanbieden: een schilderworkshop onder leiding van kunstenaar, 
ontdekker en hardloopster Linda de Wit. Sinds 2017 geeft zij 
schildercursussen en schilderworkshops. Ze probeert met haar 
kunst en met haar lessen verbondenheid te creëren tussen alle 
lagen van de maatschappij. Ze heeft bijvoorbeeld workshops 
gedaan met mensen met een verstandelijke of fysieke beperking en 
met jonge vluchtelingen.  
Op zaterdag 5 april komt zij naar De Kwakel voor een 
schilderworkshop. Het thema van de workshop is ‘Pelgrims van Hoop’, waarmee 
we aansluiten bij het jubeljaar. Binnen dit thema kan de eigen inspiratie aan het 
doek worden toevertrouwd, waarbij Linda ondersteunt en uitdaagt.  
De workshop ziet er ongeveer als volgt uit: 
9.30u Inloop met koffie en thee. 
10.00u Opening, inleiding, voorbeelden en materialen. 
10.30u Beginnen met schilderen. 
12.00u Lunch. 
12.30u Verder schilderen. 
14.30u Schilderijen afronden; thee met iets lekkers. 
15.00u Bewonderen van elkaar werk en inrichten expositie. 
15.30u Einde van de workshop. 
Deelnemers en kosten  
Er is plaats voor 10 deelnemers. De kosten bedragen 
45 euro. Daarvoor krijg je een gezellige dag, een 
mooi schilderij dat je zelf hebt gemaakt, persoonlijke 
begeleiding bij het schilderen, koffie en thee en een 
eenvoudige lunch. 
Opgeven 
Opgeven kan door een mail te sturen naar 
diakenjeroen@kpnmail.nl en zet daarin naast jouw 
naam ook ‘schilderworkshop De Kwakel 5 april’. 
Opgeven kan tot 10 maart. Aangezien de 
parochiebladen op verschillende momenten 
verschijnen, zullen we door loting bepalen wie er deel kan nemen. Er is helaas 
maar plaats voor 10 deelnemers. Na 10 maart hoor je of je ingeloot bent en kan je 
de inschrijving definitief maken door de kosten over te maken. 
Voor meer informatie mail mij op het eerdergenoemde mailadres. Ik hoop op veel 
enthousiaste, creatieve parochianen die het aandurven om de persoonlijke ervaring 
van hoop en geloof aan het doek toe te vertrouwen.  
     Diaken Jeroen Hoekstra 
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De Bordspelavonden gaan door in 2025!  
Kom ook gezellig een verrassend en uitdagend 
bordspel spelen:  
Vrijdag 24 januari en vrijdag 21 februari vanaf 
19.30u in de ontmoetingsruimte in De Kwakel.  
Na twee succesvolle edities en een kerstvakantie 
spelletjesmiddag gaan we in 2025 door met de leuke 
bordspelavonden.  
 

Bordspellen weer helemaal in!  
U zult het vast wel gemerkt hebben: bordspellen zijn weer helemaal in. In 
winkelstraten zie je bordspelwinkels verrijzen en bij de grote supermarkten lagen 
in december ineens bekende moderne bordspelen zoals ‘Ticket to Ride’ en ‘De 
zoektocht naar El Dorado’. Dat bordspellen weer populair zijn, komt mede omdat 
de moderne bordspellen leuk en verrassend zijn. Niet langer is halverwege al 
bekend wie er gaat winnen; het blijft tot het laatst toe spannend. En je zit niet 
tweeënhalf uur vastgekluisterd aan een tafel; veel moderne bordspellen zijn met 
een drie kwartier of klein uurtje wel gedaan.  
Neem je nog iets nieuws mee in januari? 
Jazeker. In december kreeg ik het bordspel ‘Azul’. De Portugese koning Manuel I 
wil de muren van zijn koninklijk paleis met kleurige tegels versieren. Aan jou de 
opdracht om hier mee aan de slag te gaan. Met prachtig vormgegeven tegels vorm 
je patronen op jouw spelersbordje om het paleis te versieren. Voor specifieke 
patronen en completerende sets, scoor je extra punten. Maar heb je materialen 
verspild? Dan worden er punten in mindering gebracht. Een kleurrijk en makkelijk 
te leren spel (makkelijker nog dan ‘Cascadia’), terwijl het tegelijk strategisch best 
een uitdaging is.  
Geïnteresseerd? Schuif aan! Van harte welkom. 

Vierde bordspelavond: Vrijdag 24 januari 19.30u  
Vijfde bordspelavond: Vrijdag 21 februari 19.30u 
Beide in de parochiezaal (rechts naast de kerk) 
van de St. Jans Geboortekerk  
Kwakelsepad 4 in De Kwakel 
 
Iedereen kan meedoen. Je hoeft geen ervaring te hebben. De 
spellen die wij meenemen zijn snel uit te leggen en je kunt zo 
meespelen. Kom vooral samen: neem iemand mee! 
Toegang gratis. Opgeven bij Jeroen Hoekstra  
(Email: diakenjeroen@kpnmail.nl) 

De volgende titels nemen wij mee: Ticket to Ride Europe, De zoektocht naar El 
Dorado, Sagrada, Cascadia, Take 5, Happy Salmon, Cubirds en Azul. 
Kom ontdekken hoe leuk bordspelletjes zijn! Welkom. 
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Parochievergadering 
R. Verheggen Kerkhof / Sint Barbara 
Amsteldijk-Z 142 tel.: 06-53304282 / 0297-582709 
1189 VL Nes a/d Amstel email: rencverheggen@gmail.com 
of: Frank Wesselingh tel.: 06-53691688 
 frank.wesselingh@hetnet.nl 
 
E. van Rooden Commissie zieken en bejaarden 
 tel. 0252-517592 
 
E. Timmermans notulist parochieteam-vergaderingen 
Aan de Zoom 26 tel.: 0297-530697 
1422 MC Uithoorn 
 
M. den Haan tel.: 0297-582165 
De Oude Visscher 20 
1189 WP Nes a/d Amstel 
 
W. Rijnbeek verzorging vervoer naar kerk 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 
A. Blokker kopij Urbanesklanken 
Nessersluis 18d email: agnes@nessersluis.net 
3646 AD Waverveen tel.: 0297-582482 
 
K. Rijnbeek technische dienst 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 
Stichting Vrienden Urbanuskerk 
Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl 
Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes 
Voorzitter: Peter Overdijk  
 
Koorrepetitie St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur 
 Inl. E.Timmermans, tel.:0297-530697 
 
Begrafenisver. St Barbara Inl. R.Verheggen, 06-53304282 
 email: rencverheggen@gmail.com 
 
Begrafenisonderneming 
DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht 0297-893073 
UItvaartcentrum Bouwens A’veen 020-6471212 
Uitv.centr.Rob van de Velde V’veen 0297-583448  
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Wie wil dat niet? (Paul van Vliet) 
 
Wie wil dat niet: een schone lei 
Geen zak met ballast meer zwaar om je nek. 
Maar je kop in de wind als een vogel zo vrij 
je leven op orde en jij op je plek. 
Ja, wie wil dat niet? 
 
Wie wil dat niet: weg van de tijd 
Geen dikke stapels meer van 'nog te doen' 
Alles anders en nieuw, schoon en bevrijd 
Met dat lentegevoel van het sappigste groen 
Ja, wie wil dat niet?! 
 
Wie wil dat niet: alles weg wat je hindert 
van jaren bewaren wat je mee hebt gesleept 
naar huizen en steden die last van 't verleden 
wie wil dat niet dat dat weg wordt gestreept? 
 
Wie wil dat niet: dat wat je remt 
wat je dagen verduistert, je nachten verblindt 
wat je doen en je laten benauwt en beklemt, 
je toekomst blokkeert Alles weg met de wind! 
Ja, wie wil dat niet!  
 

 
 


