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Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel 
 
Pastorie / Amsteldijk-Z 145, 1189 VL Nes a/d Amstel 
Parochiesecretariaat tel.: 0297-582232 
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur. 
Email urbanusparochienes@gmail.com 
Website www.urbanusparochienes.nl 
 
Diensten zaterdag 19.00 uur 
 zondag 09.30 uur 
 
Pastoraal team 
 

Pastoor Marco Cavagnaro of Kapelaan Darek Karwowski: tel.: 0297-564638 
(Darek mobiel: 06-46309158)  Email: pastores@emmaus-uithoorn.nl 
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592 
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063 
 
Parochieteam 
 

Pastoor M. Cavagnaro voorzitter 
 
J. Fontijn vice-voorzitter 
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532 
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com 
 
J. Sibum penningmeester 
tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com 
 
H. Pronk teamlid 
Veldweg 8b tel.: 06-29584878 
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl 
 
C. Groen-van den Helder teamlid 
Kamerlingh Onnesstraat 76 tel.: 06-30720749 
1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl 
 
Bankgegevens 
Voor betalen misintenties: 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL22 RABO 0392 3534 07 
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur: 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL41 INGB 0000 5783 72  

mailto:urbanusparochienes@gmail.com
mailto:john.fontijn69@gmail.com
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Beste medeparochianen,  
 
       it voorwoord voor de maand juni staat vooral in het teken 
van feest! Daarbij blikken we eerst een klein beetje terug in de 
tijd. We willen echter vooral blijven vooruitkijken! Belangrijk 
daarbij is om in het achterhoofd te houden dat gebeurtenissen 
uit het (zelfs recente) verleden de toekomst kunnen vormen. Of 
opnieuw mogelijk maken. Om maar mee te beginnen: op 04 en 
05 mei kwamen we als dorps- én geloofsgemeenschap samen 
om vrede en vrijheid te gedenken en te vieren. Opvallend dat 
ook vele dorpsbewoners gehoor hadden gegeven aan de 
oproep om te verzamelen bij het ’40-’45 monument naast de 
kerk om er samen bloemen te 
leggen en een gedachtenis uit 
te spreken. Het gaf een 
gevoel van saamhorigheid en 
importantie om daar met 
elkaar, als Nesser-
gemeenschap, te zijn en 
inhoud te geven aan deze 
bepalende gebeurtenissen uit 
het verleden. Belangrijk dat 
we dit blijven doen: uit respect 
naar de helden van toen en 
nu, voor de bewustwording 
waartoe de mensheid toen in 
staat was en dat deze 
afschuwelijke geschiedenis 
zich nooit meer zou mogen 
herhalen. Én de erkenning dat we als Nesser-gemeenschap 
een betrokken en zorgzame groep vormen, met elkaar en voor 
elkaar. Het maakt ons zo, met alle aanwezige talenten, 
betrokken en sterk om de wisselende uitdagingen die er steeds 
zijn in deze onrustige wereld, gezamenlijk aan te kunnen. Voor 
Nes en omstreken, waarbij de St.Urbanus als zichtbaar 
boegbeeld optreedt van ons prachtige dorp Nes aan de Amstel.   
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Dat gaan we opnieuw doen op 09 
juni: dan wordt de jaarlijkse 
Amstellanddag gehouden. Een 
groots evenement voor de regio 
Amstelland, voor de 16e keer 
georganiseerd door de Stichting 
Beschermers Amstelland. Doel 
van de Stichting is het behoud van 
Amstelland als een open en 
toegankelijk, vitaal agrarisch 
gebied met grote natuurwaarden 
waarin met respect voor 
landschap, natuur en 
cultuurhistorie kan worden 
geboerd en gerecreëerd. Daar horen wij vanzelfsprekend ook 
bij! De Stichting ‘Vrienden van de Urbanuskerk Nes aan de 
Amstel’ neemt opnieuw de organisatie in handen. Dit keer is het 
thema ‘Bewegen en lokaal bewust eten’. Ofwel stappen tellen 
tijdens het torenklimmen, cultuur-historisch onderdompelen in 
het fraaie interieur van de kerk en u te laten overgieten met de 
fijne weetjes en bijzonderheden van dit baken tijdens de 
rondleidingen. Om daarna voldaan neer te ploffen op Saars 
gezellige terras en je te laven aan al het lekkers wat haar keuken 
te bieden heeft. En de laatste nieuwtjes te delen met uw 
(wellicht dan nog onbekende?) terrasgenoot. Inspanning, 
ontspanning, ontmoeting, genieten staan centraal in de 
St.Urbanus. We hopen dat u ook van de partij bent! Voor meer 
informatie: zie verderop in deze Klanken. 
 
Een week later is het alweer feest: de jaarlijkse Nesser kermis 
vindt dan plaats. De remmen gaan traditiegetrouw volledig los 
op vrijdag, zaterdag en zondag. Voor iedereen, jong tot oud, valt 
er genoeg te beleven en te doen. Wij zijn ook onderdeel van de 
festiviteiten middels het torenklimmen. Doet u ook mee?!! Voor 
het programma verwijzen we u graag naar de publicaties en 
website van ons dorp  https://nesaandeamstel.nl/   

https://nesaandeamstel.nl/
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Voor de jongsten onder ons wacht er ook een mooi feestje, 
georganiseerd door team Elly. De Kinderclub! trekt er dan op uit 
tijdens de finale, ofwel de afsluiting van het Kinderclub-seizoen 
2024. Altijd heel bijzonder, creatief, gezellig met en voor elkaar. 
Aub het verzoek om uw kinderen van tevoren even op te geven.  
 
Een tijdje geleden hebben we u al verteld dat er reden was voor 
feest, aangezien we een belangrijke en ruime toekenning 
hadden gekregen van de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed 
(RCE). Voor zowel de kerktoren als de rest van het kerkgebouw 
zijn subsidies binnengehaald om deze in stand te kunnen 
houden. Hoogste tijd om daar nu invulling aan te gaan geven, 
niet alleen wettelijk verplicht maar vooral ook noodzakelijk om 
verder verval te voorkomen doordat een aantal glas en lood 

ramen niet meer wind en waterdicht zijn. 
Door verwerend en uitzakkend lood en 
roestende, daarmee plaatselijk steen-
kapot-drukkende kettingankers rondom 
deze ramen is de staat door 
Monumentenwacht Noord-Holland, die 
de jaarlijkse inspecties uitvoert, betiteld 
als ‘slecht’ met een hersteltermijn van 
slechts 0-1 jaar (...!!). Het betreft hier ‘de 
Martelaren van Gorcum’ en ‘het Mirakel 
van Amsterdam’ ramen in de Zuid en 

Westgevel van het kerkgebouw. Ook de Stichting ‘Vrienden van 
de Urbanuskerk Nes aan de Amstel’ is al tijden bezig om de 
noodzakelijke financiën voor deze grote werken te verzamelen 
middels allerlei gerichte (en zéér geslaagde!) acties. Momenteel 
zitten we als parochieteam, samen met onze huisarchitect Paul 
van Vliet die ook de andere glas in lood ramen renovaties heeft 
begeleid, om de tafel met een 3-tal glazeniers bedrijven. Zij 
gaan offertes uitbrengen voor de benodigde werkzaamheden, 
tezamen met de (bekende en vertrouwde) firma ‘Pronkbouw’ 
voor het nodige steen- en metselwerk. Daarmee kunnen we 
vervolgens richting ons kerkbestuur en bisdom. Wordt vervolgd!  
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Het is niet altijd feest helaas. Een tijdje geleden berichtten we u 
over de planvorming en toekomst rondom onze 
St.Urbanusparochie en gebouwen. In maart zijn onze plannen, 
na eerdere goedkeuring vanuit ons kerkbestuur, doorgestuurd 
naar ons bisdom. Uit de recent ontvangen bisdom reactie blijkt 
dat we de vlag nu nog niet kunnen uithangen. Op korte termijn 
zal er op hun verzoek een gesprek gaan plaatsvinden tussen 
vertegenwoordiging vanuit kerkbestuur en het bisdom. We zien 
daarmee de noodzaak daar meer duidelijkheid te brengen. 
Waarin vooral ook het belang van Nes naar voren komt, om 
onze Rijksmonumenten toegankelijk en o.a. als plaats van 
ontmoeting voor de Nesser gemeenschap én anderen als 
onlosmakelijk deel naar de toekomst te waarborgen. Een 
noodzakelijke voorwaarde, naast de bestaande 
uitgangspunten, om vervolgstappen te kunnen maken.  
 
De gedenkwaardige momenten in ons leven beklinken we vaak 
met een mooi feest. Vooral het samen kunnen vieren, gedenken 
en beleven zijn de voorwaarden om het feest memorabel en 
belangrijk te maken. Tel daarbij op een voor iedereen 
herkenbare, mooi en inspirerende plaats en het feest is 
harmonieus en compleet. De St.Urbanus wil zo staan: voor de 
Nesser-gemeenschap, voor het dorp zelf en voor iedereen uit 
de wijde omgeving. Als boegbeeld, als plaats van ontmoeting 
en als onlosmakelijk deel van de samenleving. In deze tijd van 
onzekerheden, tegenslagen en uitdagingen vormt de 
St.Urbanus daarmee niet alleen voor de Nesser-gemeenschap, 
maar voor allen hét baken waar men identiteit, kracht, inspiratie 
en steun vindt. Als een feest voor de toekomst! 
 
Graag tot de Urbanesklanken van juli-augustus,  
 
Met Hartelijke groet,  
 
Uw parochieteam.    (P.S.: het EHC-fotoalbum staat op de site!)    
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Beste parochianen, beste vrienden, 

Misschien is het een beetje vroeg om aan het jubeljaar 2025 te beginnen, 

maar ik vind het nooit vroeg genoeg. Paus Franciscus vond ook dat het 
tijd was om alvast over het jubileum te spreken, en heeft hierover een 
brief geschreven (een zogenaamde ¨bul¨), die heet ¨De hoop stelt niet 

teleur¨. De titel laat het al zien, dat hij zich tot een wereld richt die de 
hoop lijkt verloren te hebben. Teken daarvan zijn de vele oorlogen in de 
wereld, en – vooral in het westen – onze haastige levensstijl die alles 
¨hier en nu¨ eist. Wij zijn het geduld vergeten. ¨Geduld is een schone 

zaak¨, was een vaak voorkomend gezegde. Nu hebben wij het afgeleerd, 
en in plaats daarvan denken wij ¨time is money¨. Toch, wie haastig is, 
raakt ook gauw ontevreden en gefrustreerd. De natuur – in tegenstelling 

tot het internet – leert ons om geduldig te wachten. Wachten met geduld 
leert ons dat het leven een reis is, of – met andere woorden – een 
pelgrimstocht. Daarom kondigt de kerk om de 25 jaar een jubeljaar aan, 
met een bijzondere uitnodiging om naar een heilige plek te gaan 

pelgrimeren, om vergeving te ervaren, om kwijtschelding te verkrijgen, 
om spiritueel herboren te worden.  

Vroeger moest een reis naar Rome of Jeruzalem maanden duren en 

bracht ook serieuze risico´s met zich mee. Toch was pelgrimeren voor 
iedereen heel belangrijk, omdat in feite ons hele leven een bedevaart is. 
Het thema van het jubeljaar 2025 is "PELGRIMS VAN HOOP". De hoop 
waar het om gaat is niet de wereldse motivatie die in alle bedrijfs-

cursussen wordt geleerd; het is niet een goedkoop en naïef optimisme. 
Wij zijn volgelingen van Jezus, de rabbi die gekruisigd werd en die 
opgestaan is. Onze hoop is nooit om het kruis heen, maar door het kruis 

heen. Al onze zorgen en moeilijkheden, onze worstelingen en lasten gaan 
met ons mee... Het klinkt als een zware rugzak, maar de reis met de Heer 
Jezus maakt het licht, omdat hij het met ons draagt. Onze stip aan de 
horizon, en eigenlijke de bron van hoop, is de hoop op het eeuwig leven.  

Vaak heb ik gesprekken met mensen – ook parochianen – die niet meer in 
de hemel geloven, of die twijfelen of er een eeuwig leven is. Aan al deze 
mensen wil ik namens de Paus zeggen: heb goede moed! Wij zijn 
reisgezellen op deze pelgrimstocht naar het eeuwig leven, Christus is 

opgestaan, de dood heeft niet het laatste woord. Het eeuwig leven is ons 
einddoel, en dat is: één zijn met God, met de liefde die de eenheid met 
God geeft. Dit eeuwig leven begint al op aarde met het geloof. 

Op zondag 8 september zullen wij onze regionale openluchtviering houden 
en ook daar zal het thema "PELGRIMS VAN HOOP" zijn. Op deze manier   
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willen wij ons gezamenlijk voorbereiden op deze reis. In de komende 
maanden hopen wij dat de Gods Geest ons zal inspireren om aan deze 

hoop gestalte te geven. Dat het geen loutere woorden mogen blijven, maar 
zich in concrete liefdeswerken zal vertalen. 

Moge dit eind van het werkjaar en de komende zomertijd ons weten te 
inspireren en moge onze hemelse moeder Maria ons hierin de weg wijzen. 

Marco 

 

***************** 

 
Collectes   
De ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal plaatsvinden in het 
weekend van 1en 2 juni.  
 
Opbrengst Collectes  

weekend   27 + 28 april 222,00 
weekend     4 +  5 mei 394,70 
weekend   11 + 12 mei 372,95 
weekend   18 + 19 mei 334,80 
Collecte Week Ned. Missionaris 83,70 

 
OPEN DAG ST. BONIFATIUS-INSTITUUT OP 8 JUNI 
Wie is God en hoe ziet God ons? Hoe lees je de Bijbel? Hoe ziet de 
liturgie van een viering eruit en hoe om te gaan met ethische 
vraagstukken rond het menselijk leven en milieu?  
 
Wat zegt de Kerk daarover en waarom? Houden die vragen je bezig 
en wil je je verdiepen in het geloof en de achtergronden ervan?  Dan 
is het Theologisch Instituut St. Bonifatius iets voor jou. Het Bonifatius-
instituut biedt een breed scala aan cursussen en opleidingen op het 
gebied van theologie en filosofie.  
 
Op zaterdag 8 juni 2024 organiseert het Bonifatius-instituut de 
jaarlijkse Open Dag. Maak kennis met de verschillende studie- en 
cursusmogelijkheden op de  locatie: De Tiltenberg, Zilkerduinweg 375 
in Vogelenzang.  
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De Open Dag begint om 9.00 uur met een Eucharistieviering in de 
kapel. Daarna is het inhoudelijke deel over de studiemogelijkheden: 
cursussen en meerjarige programma’s. Met de major-variant kun je 
zelfs het bachelor-diploma behalen bij de Pauselijke Universiteit van 
Lateranen in Rome.  
 
Op de Open Dag kun je een college volgen. Gedurende de dag 
ontmoet je studenten die vertellen over hun motivatie voor de studie 
theologie en hun ervaringen. Er is uitgebreid gelegenheid om je 
vragen te stellen en met elkaar en met (oud)studenten in gesprek te 
gaan. We sluiten af met een gezamenlijke lunch.  
Afhankelijk van het weer is ook een wandeling op het terrein een 
echte belevenis. De Open Dag die aanvangt om 9.00 uur zal tot 
ongeveer 14.30 uur duren.  
 
Het St. Bonifatius is een erkend opleidingsinstituut. Met een 
afgeronde studie biedt het bisdom HaarlemAmsterdam je de 
mogelijkheid om diaken of catechist te worden. Voor meer informatie 
kun je contact opnemen met de studieprefect Diederik Wienen, 
telefoon: 06-83257925 of per email aan: dwienen@tiltenberg.org 
 
Je kunt je ook bij hem aanmelden voor de Open Dag,  
We hopen je daar te ontmoeten! 
 
 
********************* 
 
Donderdag 15 augustus, gaat u mee naar de Mariagrot in 

Zevenhoven? 

Het is een traditie dat op deze Mariadag, Maria Hemelvaart, er een 

openluchtviering is in Zevenhoven, adres: Noordeinde 28. Nog nooit 

meegemaakt? Het is echt bijzonder. Het wordt georganiseerd vanuit 

de R.K. regio Amstel-Westeinder, maar de mensen komen overal 

vandaan. U kunt met de fiets komen, de auto of met de bus. De 

eucharistieviering begint om 11.00uur bij de grot, daarna is er in de 

prachtige ontmoetingsruimte koffie/thee/limonade. Neemt u uw eigen 

boterhammen mee, dan kunt u na afloop nog een gezamenlijk 

rozenkransgebed meebidden bij de grot.  Jong en oud welkom!  

mailto:dwienen@tiltenberg.org
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Activiteitenoverzicht juni 2024 
 

datum: tijd: soort viering: voorganger: 

za.1 19:00u Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn 

zo.2 09:30u Woord- en Communieviering,  
gezinsviering 

Elly v. Rooden 

za.8 19:00u Woord- en Gebedsviering Marino den Haan 

zo.9 09:30u Eucharistie viering / Amstellanddag 
 

 

  Amstellanddag, georganiseerd door Stichting Vrienden.  
Zie verderop in deze Klanken, o.a.Torenklimmen. 

za.15 - GEEN dienst ivm Nesser kermis  

zo.16 09:30u Woord- en Communieviering Elly v. Rooden 

do.20 16-17u EHC & Kinderclub! Seizoensafsluiting!  

za.22 19:00u Woord- en Gebedsviering Paul Goossens 

zo.23 09:30u Woord- en Communieviering Rob Mascini 

za.29 19:00u Woord- en Gebedsviering Elly van Rooden 

zo.30 09:30u Woord- en Communieviering Elly van Rooden 
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zang:  organist: lector: misdienaar: koster: 

Maurice    Maurice 

kinderen Peter Overdijk 
 

kinderen Cilia, Maicah John 

 Peter Overdijk Jos den Haan  Joop/John 

St.Cecilia Peter Overdijk Margaret  
Timmermans 

Ab, Cock Huub 

  
 

   

     

St.Cecilia Peter Overdijk Marino den Haan Cock, Ab Huub 

     

  Jeroen  Joop 

St.Cecilia Leo van Rijt Cilia Krak Ab, Cock Huub 

Maurice - Jos den Haan  Maurice 

St.Cecilia Andrea Kooijman Paul Goossens Jeroen Huub 
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Misintenties, weekend 1 en 2 juni 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Angela van Schaik 
Kees Fontijn 
Lisa Baas 
Nico de Jong 
Overleden ouders Johan en Lien Bouwman-Leurs en zoon Jos 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn 
Lisa Baas - jaarmis 
Piet van Rijn 
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo 
Voor vrede in de wereld 
 
 
Misintenties, weekend 8 en 9 juni 
Angela van Schaik 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden sfamilie 
Frans Wesselingh – jaarmis 
Conny Wesselingh 
Kees Fontijn 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo Zeinstra 
Wies Hogeveen-Janmaat 
Lenie van der Laan 
Ferry en Willie Ottenhof 
 
 
Misintenties, weekend 15 en 16 juni 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Angela van Schaik 
Ben Overes 
Edwin Houtkamp 
Jan Andriessen 
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Kees Fontijn 
Nico de Jong 
Overleden ouders Johan en Lien Bouwman-Leurs 
Jos Bouwman - jaarmis 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan 
Overleden ouders Tiny en Cees Andriessen-Langeveld 
Voor herstel van een goede gezondheid 
 
 
Misintenties, weekend 22 en 23 juni 
Angela van Schaik 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Dave de Laat 
Frans en Conny Wesselingh 
Kees Fontijn 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden ouders Verheggen-Raadschelders 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Patrick Fronik 
Peet en Greet van Tol-Bouwman en overleden zoon Matthieu 
Voor een mooie veilige vakantie 
 
 
Misintenties, weekend 29 en 30 juni 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Angela van Schaik 
Kees Fontijn 
Marcel van Amsterdam 
Nico de Jong 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Jan en Nel Pronk-van der Lee 
Overleden ouders Gerard en Francien Koeleman-Rekelhof 
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo 
Theo Zeinstra 
Lenie van der Laan 
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Ferry en Willie Ottenhof 
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Activiteiten in het cluster 
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Ter Inspiratie  
“Het water moge troebel zijn en door de stromen van het leven vaak 
vertroebeld wezen, dat eerst na enige rust en bezinning de blik tot de diepte 
kan boren, waar wij God ontmoeten in de grond van ons bestaan, niettemin 
bezitten wij het vermogen tot dat zien.” (Godsbegrip 1932). 
Op 5 mei hebben we onze vrijheid, onze bevrijding gevierd. Op 4 mei stonden 
we stil bij allen die stierven voor onze vrijheid, voor onze bevrijding. Titus 
Brandsma was een van hen. Wie is Titus Brandsma? Titus Brandsma werd in 
1881 geboren op een Friese boerderij bij Bolsward. Hij trad in bij de 
Karmelieten in Boxmeer en werd in 1909 tot priester gewijd. Vanaf 1923 was 
hij hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, waar hij zich vooral 
richtte op mystiek. Naast zijn hoogleraarschap was hij journalist en schreef 
over cultuur en onderwijs. 

Hij zag al vroeg de gevaren van het nationaal-
socialisme van Hitler Duitsland, kwam op voor de 
joden en zocht vrede en gerechtigheid. Onder de 
Duitse bezetting zette hij zich in voor de vrijheid van 
drukpers. Toen hij de katholieke dagbladen, waarvan 
hij geestelijk adviseur was, opdracht gaf geen 
propaganda voor de NSB te maken, werd hij 
gearresteerd. Uiteindelijk kwam hij in kamp Dachau 
om het leven in 1942. Titus Brandsma werd wegens 
zijn martelaarschap in 1985 zaligverklaard door Paus 
Johannes Paulus II. 
In de bundel: Titus Brandsma. Een blijvende 

bezieling, wordt de lezer uitgenodigd om zich met Titus Brandsma te bezinnen 
op de actuele thema’s in onze tijd, als milieu, gemeenschap, vrede, God 
zoeken, liefde en overgave. Je komt Titus in deze bundel in levende lijve 
tegen, je hoort als het ware zijn stem: de wereld met Gods ogen zien, anderen 
gelukkig maken, mystiek metterdaad, niet wegkijken van het lijden, 
vredelievend zijn, kijken met de ogen van de liefde, God zien. 
Het boekje is samengesteld door de stichting Vrienden van Titus Brandsma en 
nodigt je uit tot bezinning in het rumoer van deze tijd, zodat je je “blik tot de 
diepte kan boren”. 
Titus Brandsma. Een blijvende bezieling. Stichting Vrienden van Titus 

Brandsma (www.titusbrandsmavrienden.nl) 
 
Elly van Rooden 
  

http://www.titusbrandsmavrienden.nl/
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Pinksteren bij de Kinderclub. 
 

Donderdag 16 mei kwam de Kinderclub weer bijeen voor deze bijeenkomst 
was ook kapelaan Darek uitgenodigd. 
Nadat Kapelaan Darek ons voor was gegaan in gebed, werd de vraag gesteld 
wat voor feest we de komende zondag 19 mei vieren......  
Slechts één meisje wist te vertellen dat dàt het feest van Pinksteren' was, 
maar wat dàt feest precies inhield wist zij ook niet….  
Vandaar dat we het mooie Pinksterverhaal gingen vertellen met het theatertje 
zodat de kinderen konden zien en horen wat het feest van Pinksteren nu 
precies inhield:  
Jezus was voorgoed naar de hemel gegaan en had zijn leerlingen een Helper 
beloofd heeft, want ze hebben de opdracht gekregen om mensen over Jezus 
te vertellen en daarbij kunnen ze wel wat steun gebruiken!  
Ook hoorden zij dat veel mensen uit Azië, Egypte, Rome en Libië naar 
Jeruzalem gekomen waren, om daar het Pinksterfeest te vieren en ze waren 
stomverbaasd, omdat ze de leerlingen uit Galilea hoorden praten in hun eigen 
taal.   
Wat ze hoorden was groot nieuws: 
- Echt waar, Jezus, die gekruisigd werd is opgewekt uit de dood, Hij leeft!~ 
   Hij is de levende Heer, en Hij is voor altijd bij ons! En dàt is nog altijd groot 
nieuws....! 
 
Daarna ging kapelaan Darek met de kinderen in gesprek, hij probeerde de 
kinderen zich te laten verplaatsen in een situatie waarin je mensen ontmoet 
die een andere taal spreken en vroeg hen: hoe je die dan toch een beetje kunt 
verstaan? 
De meeste kinderen hadden dit wel tijdens de vakanties meegemaakt en 
hebben dit opgelost met 'gebaren' taal, wijzen, tekenen en 
gezichtsuitdrukkingen.... 
Ook werd gefilosofeerd over de manieren waarop de kinderen met God 
praten en ook of God met hen praat...Het leverde een mooi gesprek op 
waaraan alle kinderen enthousiast deelnamen. 
 
Nadat we een speciaal Pinksterlied gezongen hadden werd ter afsluiting nog 
een mooie Pinkstermobiel knutsel gemaakt en tot slot ging iedereen weer 
voldaan huiswaarts! 
 
Groetjes van het Kinderclub Team!  
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Bijbelavond 11 juni: De Bergrede. 

Bespreking van de Bergrede (Mattheus 5-7) 
Stel je voor: een avond doordrenkt van inspiratie, 

waarin we de diepten van de Bergrede verkennen; 

waar woorden van wijsheid en compassie ons hart 

raken en onze geest verheffen. Het is een 

uitnodiging tot een ontmoeting die onze ziel zal 

voeden en onze geest zal verlichten. 

Op dinsdag 11 juni nodigen we je uit om deel te 

nemen aan een gesprek over de tijdloze 

boodschappen van de Bergrede. Samen zullen we ons verdiepen in de prachtige 

woorden van Jezus, die ons uitnodigen om te reflecteren op de essentie van 

menselijkheid, liefde en vergeving. Het zal een reis van het hart zijn. We zullen 

delen, luisteren en elkaar inspireren.  

Deelnemen? Meld je aan via 

diakenjeroen@kpnmail.nl of word lid van de 

appgroep (06-41 22 50 63) en blijf zo op de hoogte 

van de bijbelavonden.  

Laten we samen de kracht ontdekken van de 

eenvoudige, maar krachtige boodschappen die ons 

worden aangereikt door de tijd zelf. 

Voorbereiding: Lees de Bergrede (Mattheus 

hoofdstuk 5 tot en met 7). 

Meenemen: Een bijbel (indien mogelijk). 

Dinsdag 11 juni, 19.30u in De Kwakel: 

Bespreking van de Bergrede. Welkom! 

   Diaken Jeroen Hoekstra 
   

 

 

 

Openluchtviering, 8 september om 10.00uur in Nes a/d Amstel 

Een unieke viering staat eraan te komen. Openluchtviering met onze 

5 parochies! Uit elke parochie zal een koor de viering opluisteren, er 

is samenzang en we vergeten ook de kinderen niet. Ze zullen hun 

eigen kinderwoorddienst hebben en later in de viering een 

toepasselijk lied ten gehore brengen. Kortom zeer de moeite waard 

om naar deze unieke gebeurtenis te komen. 

Heeft u vervoer nodig? Informeer bij uw secretariaat.  

Zalig zijn de vredestichters, 

want zij zullen kinderen Gods 

genoemd worden. 

mailto:diakenjeroen@kpnmail.nl
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Parochievergadering 
R. Verheggen Kerkhof / Sint Barbara 
Amsteldijk-Z 142 tel.: 06-53304282 / 0297-582709 
1189 VL Nes a/d Amstel email: rencverheggen@gmail.com 
of: Frank Wesselingh tel.: 06-53691688 
 frank.wesselingh@hetnet.nl 
 
E. van Rooden Commissie zieken en bejaarden 
 tel. 0252-517592 
 
E. Timmermans notulist parochieteam-vergaderingen 
Aan de Zoom 26 tel.: 0297-530697 
1422 MC Uithoorn 
 
M. den Haan tel.: 0297-582165 
De Oude Visscher 20 
1189 WP Nes a/d Amstel 
 
W. Rijnbeek verzorging vervoer naar kerk 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 
A. Blokker kopij Urbanesklanken 
Nessersluis 18d email: agnes@nessersluis.net 
3646 AD Waverveen tel.: 0297-582482 
 
K. Rijnbeek technische dienst 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 
Stichting Vrienden Urbanuskerk 
Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl 
Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes 
Voorzitter: Peter Overdijk  
 
Koorrepetitie St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur 
 Inl. E.Timmermans, tel.:0297-530697 
 
Begrafenisver. St Barbara Inl. R.Verheggen, 06-53304282 
 email: rencverheggen@gmail.com 
 
Begrafenisonderneming 
DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht 0297-893073 
UItvaartcentrum Bouwens A’veen 020-6471212 
Uitv.centr.Rob van de Velde V’veen 0297-583448  

mailto:rencverheggen@gmail.com
http://www.vriendenurbanuskerknes.nl/
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Stichting Vrienden van de  
Urbanuskerk 

te Nes aan de Amstel 
 

 

Amstellanddag zondag 9 juni 
 

 
 

U bent tussen 11:00 en 17:00 uur welkom voor; 
 

• Bezichtiging van ons prachtige rijksmonument inclusief de 

historische keuken in de pastorie; 

• Kerktoren klimmen; zorg voor goed schoeisel en klimmers 
moeten minimaal 1,20 lang zijn. Kosten; 2 euro pp, per gezin 

maximaal 5 euro. 16:45 uur laatste opgang. 
• Saartjes terras serveert overheerlijke cake met verse 

aardbeien.  

• Brocante-verkoop 
 

Kom dus gezellig langs, we zien u graag! 
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