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Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel 
 
Pastorie / Amsteldijk-Z 145, 1189 VL Nes a/d Amstel 
Parochiesecretariaat tel.: 0297-582232 
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur. 
Email urbanusparochienes@gmail.com 
Website www.urbanusparochienes.nl 
 
Diensten zaterdag 19.00 uur 
 zondag 09.30 uur 
 
Pastoraal team 
 
Pastoor Marco Cavagnaro of Kapelaan Darek Karwowski: tel.: 0297-564638 
(Darek mobiel: 06-46309158)  Email: pastores@emmaus-uithoorn.nl 
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592 
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063 
 
Parochieteam 
 
Pastoor M. Cavagnaro voorzitter 
 
J. Fontijn vice-voorzitter 
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532 
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com 
 
J. Sibum penningmeester 
tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com 
 
H. Pronk teamlid 
Veldweg 8b tel.: 06-29584878 
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl 
 
C. Groen-van den Helder teamlid 
Kamerlingh Onnesstraat 76 tel.: 06-30720749 
1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl 
 
Bankgegevens 
Voor betalen misintenties: 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL22 RABO 0392 3534 07 
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur: 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL41 INGB 0000 5783 72  
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Beste medeparochianen, 
 
P 0.    p 8 september jl. kwamen de vijf parochies van onze regio 
samen tijdens een speciale viering in de openlucht. Het was de 
3e keer op rij. We noemen het al ‘de Openluchtviering’, een 
begrip en daarmee een traditie die steeds in Nes wordt gevierd 
gezien de ideale omstandigheden van een grote groep kunnen 
huisvesten, de ruime parkeermogelijkheden en de groene, 
natuurlijke omgeving die tegelijk de nodige privacy aan de groep 
geeft en mócht het weer tegenzitten, de mogelijkheid om uit te 
kunnen wijken naar onze St.Urbanuskerk. Het was een 
prachtige, gedragen viering, opgeluisterd met mooi gezang van 
de 5 koren en het kinderkoor, een goede preek, bijna 
sprookjesachtig zo in het ochtendgloren met de zon stralend 
door de bomen heen. En belangrijk: een hele goede opkomst 
(ruim 400 aanwezigen!) en daaruit voortvloeiend: een 
geslaagde, hernieuwde ontmoeting tussen de gelovigen uit de 
verschillende 5 parochies. 
Want dat is een van de 
doelen van deze jaarlijks 
terugkerende viering. Op 
deze manier zien we 
elkaar vanuit de 5 zo af en 
toe, maken we de 
verbinding met elkaar en 
vormen zo een “nieuwe” 
geloofsgemeenschap 
waarbij we samen ons 
geloof vieren en beleven. Dat is ook precies wat ons bisdom en 
haar beleid nastreeft. Als er kerken uit de regio gesloten worden 
in de toekomst, moeten we de zondagsplicht vervullen ofwel de 
Eucharistie vieren in de hoofdkerk, zijnde Uithoorn. 
Na afloop, onder het genot van koffie/thee en een krentenbol, 
volgde nog iets speciaals: de organisatie van deze viering 
(overigens perfect georganiseerd en uitgevoerd!) wilde graag 
een bijzondere en inspirerende afsluiting van die ochtend.  
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Daarvoor werd Leo Fijen gevraagd en hij verklaarde zich bereid 
om een lezing te komen geven. Leo is bij velen bekend als 
voormalig tv-presentator van het KRO-NCRV tv-programma 
‘het Geloofsgesprek’, waarin hij diepzinnige en betekenisvolle 
gesprekken voerde met diverse personen over het geloof. En 
zo bleek ook nu weer: Als Leo begint te spreken, wordt iedereen 
stil.... Zijn relaas, achteraf kan je het gerust een betoog noemen, 
was een weergave van zijn ervaringen vanuit zijn eigen dorp 
Maartensdijk. Daarbij kwam de praktijk naar voren zoals wij 
regelmatig kunnen lezen in de kranten en welke we ook om ons 
heen ervaren: Geloofsgemeenschappen die in de eigen kerk 
geen Eucharistie meer vieren, deze moeten verlaten en 
vervolgens de mis bijwonen in de benoemde hoofdkerk. Zo ook 
dus in zijn dorp. Echter, en dat was hetgeen hij benadrukte, 
daarmee is de gemeenschap niet verloren of verdwenen. Juist 
niet! Want dan blijkt hoe belangrijk het is dat een gemeenschap 
wel blijft samenkomen: niet om te vieren, maar om als 
verzameling van individuen in groepsverband elkaar te blijven 
ontmoeten. "...Mensen horen nergens meer bij in deze tijd van 
individualisering. Ze zien veel polarisatie en moeten het op heel 

veel vlakken zelf 
uitzoeken..." aldus Leo.  
 
Onderdeel zijn van een 
groep draagt bij aan een 
gevoel van 
verbondenheid, dat je 

ergens bij hoort en dat je wordt gezien als mens. Het is voor het 
individu belangrijk dat je je thuis en welkom voelt binnen zo’n 
groep. De gemeenschap blijft daarmee aanwezig in het eigen 
dorp en blijft samenkomen, maar dan wellicht op een andere 
manier met een andere insteek. Dat kan heel eenvoudig een 
gezamenlijke koffieochtend zijn, samenwerken als groep aan 
tuinvoorzieningen, meezingen in een koor, klusjes samen 
uitvoeren. Wat blijft: Je helpt elkaar, je ontmoet elkaar, je deelt 
met elkaar, je ziet naar elkaar om in mooie en verdrietige  
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momenten. Als een soort ‘geloof in de praktijk uitvoeren’ zullen 
we maar zeggen. Het zijn daarmee de typische en herkenbare 
eigenschappen van een willekeurig dorp of buurtgemeenschap 
zoals Maartensdijk en daarmee ook exemplarisch voor Nes. En 
daarmee ook logisch en vanzelfsprekend dat de groep in 
gemeenschap zo blijft voortbestaan.  
 
Het verhaal van Leo Fijen op die 08e september staat eveneens 
beschreven in zijn boek ‘Geloven in een kleine gemeenschap’ 

waarbij het belang van 
onderdeel zijn van een 
groep en gemeenschap 
via verschillende 
ervaringen uit de praktijk 
zichtbaar wordt gemaakt 
en waaruit blijkt hoe 
belangrijk dit is voor de 
mensen om dit te blijven 
doen. Het is daarmee 

gelijk de bevestiging van bovenstaande schrijven, net zoals Rob 
Mascini dit ook al eerder bevestigde in zijn boek ‘’Nog is het licht 
in de tempel niet gedoofd’.  
 
Kan de regio die taak dan niet overnemen? Moeilijk haalbaar en 
wellicht ook niet wenselijk. Bedenk daarbij dat de hoofdkerk en 
haar organisatie straks als “nieuwe” organisatie haar handen al 
vol zal hebben aan het vorm geven en onderhouden van de 
groter gevormde geloofsgemeenschap (in potentie zo’n 8000 
parochianen!). Het overnemen en verder vormgeven aan de 
lokale, reeds bestaande gemeenschappen in de diverse dorpen 
is simpelweg niet haar taak en niet mogelijk. Heel begrijpelijk: 
Daarvoor heeft ze niet de vrijwilligers, niet de middelen en 
bovenal niet de kennis van, en ervaring met de aanwezige 
emoties en gewoontes ofwel het “DNA”, van de lokale 
gemeenschappen. De groep zal dus zelf moeten organiseren, 
wat al vanzelfsprekend voor hen en praktijk is binnen het dorp.  
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Een mooi praktijkvoorbeeld 
georganiseerd vanuit de lokale 
gemeenschap binnen het dorp 
zien we terug in het weekend van 
19 en 20 oktober: dan trekken we 
het dorp in om voedsel te 
verzamelen voor de voedselbank. 
In de kerk houden we vervolgens 
de jaarlijkse Oogstdankdag-
viering, waarbij de opgehaalde 

goederen worden uitgestald op en rondom het altaar. Vorig jaar 
hadden we kruiwagens boordevol groenten, fruit en 
levensmiddelen: een enorm succes! Dit jaar willen we er een 
schepje bovenop doen en het resultaat graag overtreffen...    
Doet u ook mee? Al uw bijdragen worden enorm gewaardeerd!! 
Wanneer er precies opgehaald gaat worden (vrijdag of 
zaterdag) is nog niet duidelijk bij dit schrijven, maar we kondigen 
het van tevoren wel aan via onze website   
(www.urbanusparochienes.nl).  
Tegelijkertijd bestaat er ook de mogelijkheid om na de viering 
op zaterdagavond en 
zondagochtend allerlei 
producten van de Wereldwinkel 
aan te schaffen. Voor in uw eigen 
keukenkast, of wellicht ook voor 
de voedselbank...?! Dit jaar zal 
op zondag een speciaal koor (zij 
zongen afgelopen jaar tijdens het 
event de Passion in de Hoef) de 
viering ondersteunen. We hopen 
dat u in de gelegenheid bent om 
één van deze 
Oogstdankdagvieringen bij te 
wonen, van harte aanbevolen!!  
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De Kinderclub! is ook deze 
maand weer actief! Dit keer 
op een zeer bijzondere en 
creatieve wijze... Op 03 
oktober trekt team Elly samen 
met de jongsten er op uit 
richting de pluktuin om daar 
mee te doen aan een leuke 
originele activiteit: het 
uithollen en versieren van 
pompoenen! Deze zijn mooi 
groot en kleurrijk geworden 
en Annemarie laat zien hoe je 

hier de mooiste creaties van kan maken. Het belooft een leuke, 
gezellige en actieve middag te worden waarbij het lekkers niet 
wordt vergeten. Dus kom ook, doe mee en geniet!  
 
Mocht u zich afvragen wat al die activeiten zijn rondom de 
pastorie zo rond eind september/begin oktober: dan komen de 
studenten van de Filmacademie weer langs voor een cursus. 
Het is inmiddels voor de 4e keer. We zijn er heel blij mee, 
aangezien het naast de leuke ervaringen ook nog eens een 
mooi bedrag oplevert voor de parochie.  
 
Als mens wil je 
graag het gevoel 
hebben dat je 
ergens bij hoort. 
De behoefte dat 
je gezien wordt, 
welkom en van 
betekenis bent, 
is groot. Dat zijn 
de ervaringen uit 
de praktijk, zo blijkt uit het betoog van Leo Fijen tijdens de 
Openluchtviering op 8 september jl. Dat ‘erbij horen in een  
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groep’ vindt o.a. plaats binnen een geloofsgemeenschap. Als 
deze geloofsgemeenschap vervolgens door sluiting van haar 
eigen parochiekerk niet meer samen viert in het eigen dorp, dan 
stopt de behoefte niet om onderdeel te zijn van een lokale, eigen 
groepen: Dan blijkt dat die behoefte voor de mensen 
onveranderd groot is. Zelfs noodzakelijk is! Het is daarmee nog 
steeds onderdeel van de dagelijkse gang in zo’n dorp. Waarmee 
het DNA van het dorp en omgeving en daarmee de lokale 
gemeenschap als groep gehandhaafd blijft. Wat voor 
Maartensdijk geldt, is ook op Nes aan de Amstel en de andere 
dorpen uit de regio van toepassing. De lokale gemeenschap in 
stand houden is belangrijk, ook al zal die gemeenschap met een 
andere insteek en op een andere manier samenzijn en 
fungeren. Dat is uiteindelijk het gevolg van beleid en de keuzes 
die gemaakt worden. De uitkomst, waarbij we als groep er nog 
steeds voor elkaar zijn, naar elkaar omzien, elkaar helpen en 
bijstaan in vreugde en verdriet: Daar kunnen we als team alleen 
maar positief tegenover staan. 
 
Graag tot de Urbanesklanken van november, 
 
Met Hartelijke groet,  
 
Uw parochieteam.   
 
 
  



 9 

Misintenties, weekend 5 en 6 oktober 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Ferry en Willie Ottenhof 
Greet Lambalk 
Henk de Dood 
Kees Fontijn 
Lenie van der Laan 
Marianne Krak 
Martin Groen 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Rie Baas-Oudshoorn – jaarmis 
Herman Baas 
Petrus Wilhelmus Schrama 
Piet van Rijn 
Ria van Braak-van Rijn 
Voor een goede gezondheid 
 
 
Misintenties, weekend 12 en 13 oktober 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Frans en Conny Wesselingh 
Greet Lambalk-Heemskerk 
Jan Andriessen 
Kees Fontijn 
Marianne Krak 
Nico de Jong 
Overleden ouders Johan en Lien Bouwman-Leurs en zoon Jos 
Overleden ouders Verheggen-Raadschelders 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan 
Overleden ouders Tiny en Cees Andriessen-Langeveld 
Patrick Fronik 
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo 
Theo Zeinstra 
Wies Hogeveen-Janmaat  
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Misintenties, weekend 19 en 20 oktober 
Angela van Schaik 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Dave de Laat 
Greet Lambalk-Heemskerk 
Kees Fontijn 
Marcel van Amsterdam 
Marianne Krak 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overl ouders Jan en Jaan van Schaik-van der Veen  
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Greet van Tol-Bouwman – jaarmis 
Peet van Tol en overleden zoon Matthieu 
Om zorg voor elkaar 
 
 
Misintenties, weekend 26 en 27 oktober 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Carla van den Berg-Fontijn 
Edwin Houtkamp 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie 
Ferry en Willie Ottenhof 
Greet Lambalk-Heemskerk 
Kees Fontijn 
Lenie van der Laan 
Marianne Krak 
Nico de Jong 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Jan en Nel Pronk-van der Lee 
Overleden ouders Gerard en Francien Koeleman-Rekelhof 
Rie de Dood-de Jong - jaarmis 
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo 
Theo Zeinstra 
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Activiteiten in het cluster 
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Activiteitenoverzicht oktober 2024 
 

datum
: 

tijd: soort viering: voorganger: 

do.3 15:30 Kinderclub!: bezoek aan de Pluktuin, 
daar pompoenen uithollen / versieren 

Elly v. Rooden 

za.5 19:00 Woord- en Gebedsviering Paul Goossens 

zo.6 09:30 Eucharistieviering  
 

wo.9 09:00 Kerkwerken  

za.12 19:00 Woord- en Gebedsviering Elly v.R./Maurice 

zo.13  09:30 Woord- en Communieviering Jeroen Hoekstra 

za.19 19:00 Woord- en Gebedsviering, thema 
weekend: 

Elly v.R./Maurice 

zo.20   09:30 Oogstdankdag & wereldwinkel Elly v.R./Maurice 
 
 

  Info Oogstdankdag: zie Urbanesklanken. 
Klein Urbanus gaat het dorp in om voedsel op te halen 
voor de voedselbank, vlog wordt in de kerk getoond 

za.26 19:00 Woord- en Gebedsviering Marino den Haan 

zo.27 09:30 Eucharistieviering  
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zang:  organist/cantor: lector: misdienaar: moster: 

  
 

   

 Peter Overdijk Jeroen Jeroen John 

St.Cecilia Peter Overdijk Margaret 
Timmermans 

Cock, Ab Huub 

     

 Peter Overdijk Cefas Egberts  John/Maurice 

St.Cecilia Peter Overdijk Marino den Haan Ab, Cock Huub 

 Peter Overdijk 
 

  John/Maurice 

Gastkoor: 
Revival uit 
Zevenhoven 

 Maurice Fontijn Maurice Huub 

  
 
 

   

 Peter Overdijk Jos den Haan  John 

St.Cecilia Peter Overdijk Cilia Krak Cock, Ab Huub 
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DE HEILIGHEID VAN HET HUWELIJK 
 
 
Tijdens de afgelopen zomer heb ik twee huwelijken van onze 
parochianen mogen inzegenen. Hiermee bereikte ik het totaal 
aantal van 20 huwelijken. Voor een priester in Nederland is dat 
veel, en daar ben ik erg trots op. Ik dank God dat ik zoveel 
echtparen naar het altaar heb mogen begeleiden.     
 
In beide gevallen was ik erg onder de indruk van de manier 
waarop de bruid en bruidegom hun geloften uitwisselden. “Ik 
aanvaard je als mijn man/vrouw en beloof je altijd trouw te zijn, 
in vreugde en verdriet, in ziekte en gezondheid, en je lief te 
hebben en te eren al de dagen van mijn leven”. Alle 
huwelijksvoorbereidingsbijeenkomsten zijn erop gericht, de 
bruid en bruidegom te helpen deze beloften met overtuiging uit 
te spreken, zodat hun 'jawoord' echt vol overtuiging mag zijn.    
 
In het verleden was de kerk soms bang voor de seksualiteit, en 
het huwelijk werd bijna als een middel tegen de wellust gezien. 
Het priesterschap en het religieus leven werden integendeel 
als een hogere, heiligere roeping gezien. Wij zouden bijna 
kunnen zeggen dat men dacht dat de ziel rein en schoon was, 
maar het lichaam een beetje vies.    
 
Sinds paus Johannes Paulus II zei dat er behoefte is aan een 
'theologie van het lichaam', is er veel veranderd. Dit betekent 
niet dat het geloof van de Kerk is veranderd; dit betekent dat 
we sommige fouten uit het verleden aan het goedmaken zijn, 
juist om de mooiste dingen van ons geloof te kunnen 
herontdekken.  
 
Het huwelijk staat aan het begin van de Bijbel: het eerste wat 
God doet is man en vrouw bij elkaar te brengen zodat ze 'één 
vlees' kunnen worden. Als man en vrouw zich verenigen, zijn 
ze een perfect beeld van de liefde, en God is liefde. Vader,  
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Zoon en Heilige Geest zijn van de eeuwigheid een 
gemeenschap van liefde, en wanneer man en vrouw zich 
verenigen zijn ze een beeld van deze liefde.    
 
Daarom was ik blij om deze jonge mannen en vrouwen te zien 
trouwen. God riep mij om niet te trouwen en priester te 
worden, juist om de families te dienen, om hen te begeleiden 
op hun reis naar de hoogste liefde, die Gods liefde is.    
 
Laten we niet luisteren naar de wereld, die zegt dat het 
huwelijk een oud en nutteloos ritueel is. Het huwelijk is de 
toekomst van de mensheid. Wanneer een man en een vrouw 
in elkaars ogen kijken en besluiten om zich volledig aan elkaar 
te geven, is God aanwezig, en hun verbintenis geeft Hem de 
mogelijkheid om een nieuwe ziel in deze wereld te brengen, 
een nieuw leven, de vrucht van de liefde.    
 
Een huwelijk kan ook heel moeilijk zijn. Man en vrouw zijn heel 
verschillend, en hun eenheid wordt vaak bereikt door 
wederzijds vertrouwen en geduld.    
 
Laten we bidden dat ieders toekomst vol liefde en 
vruchtbaarheid zal zijn. Moge God mannen en vrouwen de 
moed geven om te kiezen voor het mooiste avontuur van het 
huwelijksleven.    
 
Pastoor Marco 
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Koor Revival komt naar Nes aan de Amstel 
 
Op 20 oktober komen wij, Koor Revival uit Zevenhoven, bij u in de 
Sint-Urbanuskerk zingen tijdens de viering van Oogstdankdag. Koor 
Revival heeft 34 leden en is een hechte groep mensen met een passie 
voor zingen, in combinatie met ontspanning en gezelligheid.  
Wij zijn nieuwsgierig naar jullie prachtige kerk en we zijn benieuwd 
hoe ons koor zal klinken. Want weet u al dat we op 12 april 2025 De 
Passion bij u komen opvoeren? Wij brengen u dan op onze eigen 
ingetogen manier het lijdensverhaal van Jezus, opgeluisterd met 
prachtige liederen.  
Wij hebben er veel zin in om bij jullie/u te komen zingen!  
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Collectes   
De gekleurde ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk en de 
Wereld-missiedag van de kinderen zal plaatsvinden in het 
weekend van 5 en 6 oktober. 
In het weekend van 19 en 20 oktober, vindt ook in onze parochie 
de landelijke Wereldmissiedag-collecte plaats. 
 
Opbrengst collectes 

weekend   24 + 25 augustus 319,10 
weekend   31 aug +1 september 339,90 
Zondag 8 sept, openluchtviering 1200,65 
weekend  14 + 15 september 261,50 

 
Wereldmissiemaand  
Tijdens de missiemaand oktober vraagt Missio (Pauselijke 
Missie-werken) speciaal aandacht voor de katholieke gelovigen 
in Burkina Faso. Het West-Afrikaanse land is relatief 
vreedzaam, maar zeer arm. Het is een van de armste landen ter 
wereld. 
Een groot deel van de bevolking leeft van de landbouw.  
Met name de regio’s die in de Sahel zone liggen, worden hard 
getroffen door droogte en klimaatveranderingen. Bij gebrek aan 
andere inkomstenbronnen wagen velen hun geluk in de illegale 
goudmijnbouw. In het land hebben vooral meisjes en vrouwen 
het zwaar, ze worden gedwongen te trouwen en oudere 
vrouwen worden vaak beschuldigd van hekserij. 
 

Op website www.missio.nl vindt u uitgebreide informatie. 
 

Ook kunt u uw gift overmaken op: NL93 INGB 0000 0087 25 
 
Wereldmissiedag van de kinderen  
Vast onderdeel van de missiemaand is de Wereld-missiedag 
van de kinderen. Overal ter wereld helpen kinderen andere 
kinderen. Ieder jaar staat een ander land centraal. Dit jaar is de 
opbrengst bestemd voor het werk tbv de kinderen in Papoea-
Nieuw-Guinea.  Vooral voor de kinderen die wonen op de 
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Carteret Eilanden.  Je kunt helpen door bijvoorbeeld iets van je 
zakgeld opzij te leggen en in het spaarzakje van Missio te doen.  
 

Op de speciale kinderwebsite: www.missiokids.nl vindt u 
allerlei informatie gericht op kinderen, zodat u met uw (klein) 
kinderen inhoud kunt geven aan de Wereld-missiedag van de 
kinderen. 
 

Op website www.missiokids.nl vindt je uitgebreide informatie. 
 

Geef om de kinderen van Papoea Nieuw Guinea, 
de speciale Bankrekening hiervoor: NL14 INGB 0000 0110 20  
ten name van: Wereldmissiedag van de kinderen 
 

 
Kerkbalans 

 

De stand op 20 september is: € 18.364,16 

Alle gulle gevers van harte bedankt  
 

Een aardig bedrag en al 80% van het benodigde bedrag voor 
2024. Velen onder u hebben dit jaar hun steentje al bijgedragen. 
Maar helaas is het misschien ook mogelijk dat, bij een aantal 
van de vaste gevers, het er nog niet van gekomen is om ook 
hun zo belangrijke bijdrage over te maken.   
 

Wij vragen u dan ook om na te zien of u dit bent vergeten en 
vragen u om uw bijdrage spoedig over te maken onder het 
motto:  

 Doe het vooral vandaag, 
 dan kunt u het morgen niet kunt vergeten !  

Ook willen wij u graag attenderen op de mogelijkheid om, via 
een schenkingsakte gedurende 5 jaar, een vast bedrag te 
schenken. 
Hierdoor ontvangt u, middels de inkomstenbelasting, een flink 
deel van uw schenking terug. Dit kan tegenwoordig nog steeds 
zonder tussenkomst van een notaris worden geregeld.  
Voor informatie over schenkingen kunt u terecht bij: 
John Fontijn en Joop Sibum.   
De contactgegevens vindt u bladzijde 2 van de 
Urbanesklanken.  
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P E R S B E R I C H T 

 
Welkom bij Alpha! 
 
Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha. Alpha is een reeks 
bijeenkomsten waar je samen met anderen op zoek gaat naar antwoorden 
op belangrijke levensvragen.  Wereldwijd hebben ruim 25 miljoen mensen 
in 169 landen een Alpha gevolgd. 
 
In tien gezellige en interactieve bijeenkomsten op donderdagavond 
ontdekken we wat het christelijk geloof inhoudt. We beginnen elke avond 
met een maaltijd. Hét moment om elkaar te zien en op een ontspannen 
manier elkaar te leren kennen. Elke bijeenkomst staat een ander 
onderwerp centraal waarover we met elkaar doorpraten in kleine groepen, 
bijvoorbeeld: 
 
Is er meer? Wat zijn mijn levensdoelen? Hoe vind ik antwoorden? Mag ik 
twijfelen? Wie is Jezus? Bidden: waarom en hoe? De Bijbel lezen: waarom 
en hoe? Hoe zit het met de kerk? 
  
Alpha start op donderdag 3 oktober, van 18.30 uur tot 21.00 uur. We 
vragen alleen een bijdrage voor de kosten van de maaltijd (€ 5,00 per keer). 
Alpha vindt plaats in de Mariazaal van Urbanuskerk Bovenkerk-Amstelveen. 
  
Alpha geeft je de kans om de zin van het leven te onderzoeken, samen met 
anderen. Er is ruimte voor al je vragen. Kijk voor meer informatie en 
verhalen van Alpha-deelnemers op alphacursus.nl of neem contact op met 
Angelique via secretariaat@heiligemariaparochie.nl. 
 
In Nederland hebben ruim 300.000 mensen een Alpha gevolgd. Wie je ook 
bent, wat je ook gelooft, hoe kritisch je ook bent, je bent van harte welkom 
op Alpha! 
 
Heilige Maria Parochie Amstelveen 
Angelique Poortvliet 
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   TER INSPIRATIE  
 
Een mensenleven wordt soms beheerst door allerlei bekoringen en 
gedachten. Soms droom je weg van een rijk leven. Maar wat is nu 
rijkdom? Ben je rijk als je veel geld hebt? Als je jong bent, krachtig 
en sterk? Of een hoge functie hebt en alles wat je hart begeert? 
 
Het zijn allemaal wensen, maar toch blijven die wensen voor de 
meesten van ons onbereikbaar. We hebben nu eenmaal allemaal onze 
beperkingen en er blijft ons altijd wat te wensen over. Niet wat 
iemand bezit of de functie die iemand heeft, maakt een mens tot 
mens. Als er liefde en sympathie in je groeit, dan ben je pas echt 
iemand. Vanuit die eigenschappen leef je dan voor de medemens en 
de wereld. Dan ben je een rijk mens, een mens met een goed en 
liefdevol hart, iemand die ook kan vergeven en mild is in zijn 
oordeel. Je bent ook rijk, als je je verdiept in andermans leven en 
belangstelling toont. Rijk ben je als je kunt delen. Rijk ben je als je 
ook zelf bemind wordt en warmte en liefde mag ondervinden van je 
medemens.  
Met het klimmen der jaren heb je ook wat wijsheid en ervaring 
opgedaan. Je leeft enigszins wat gemakkelijker en je hebt wat meer 
bagage waarmee je een ander kunt helpen. Leven leer je door niet te 
veel te vragen, maar te nemen wat het leven jou schenkt en dat is 
zoveel! Dan is het leven een echt wonder en geen probleem. Het is 
nooit te laat om ‘rijk en gelukkig’ te zijn. Het is veel belangrijker wie 
je bent dan wat je hebt….  
 
Elly van Rooden.  
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KOM MEEVIEREN OP OOGSTDANKDAG 
 
Sta je er wel eens bij stil, wat voor reis het eten op je bord heeft 
afgelegd? Wie en wat er allemaal heeft bijgedragen aan je bammetje 
of stamppotje? Iemand heeft het klaargemaakt, anderen hebben 
gewerkt aan de verkoop en het vervoer, mensen hebben gewerkt om 
te oogsten, te onderhouden, te planten en te zaaien, de bodem te 
verzorgen. En waar komt de groeikracht van dat alles eigenlijk 
vandaan?  
Daar willen we gelovig bij stil staan en God betrekken in onze 
dankbaarheid voor de oogst. Op het altaar zullen producten staan, die 
een beeld geven wat allemaal geschonken is. Ook u kunt meedoen 
door houdbare voedingsmiddelen aan te bieden. Alle 
voedingsmiddelen zullen hun weg vinden naar de Voedselbank. 
Samen kunnen we onze dankbaarheid delen, we hopen er weer iets 
moois van te maken. Naast allerlei verse producten van de recente 
oogst, zijn er ook vele fairtrade artikelen van de Wereldwinkel 
uitgestald.  
U kunt deze, onder het genot van een aangeboden kop koffie of thee, 
kopen voor uzelf, maar doneren aan de Voedselbank mag uiteraard 
ook! 
De vieringen van oogstdankdag zijn op zaterdag 19 oktober om 
19.00 uur en op zondag 20 oktober in onze Sint Urbanuskerk. U bent 
allen van harte uitgenodigd.  
De M.O.V. groep.  
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Zomaar wat tips die niets kosten maar wel veel kunnen opleveren 
 
 
Van vriendelijke woorden slijt je tong niet 
Laat een ander anders zijn en blijven 
Lachen mag van God 
Kruip niet weg als men je nodig heeft 
 
Hopen kost hetzelfde als wanhopen, het levert alleen meer op 
Een kans is als een klapstoel: als je ‘m niet vasthoudt zit je er naast 
Onze geest is als een parachute: hij werkt alleen als hij open is 
Zie dankbaar terug en vertrouwend vooruit 
 
Vaak maakt men zich beter verstaanbaar door minder te spreken 
Deel je geluk en het wordt groter 
Bloemen zijn om mooi te zijn, mensen zijn om goed te zijn 
Moed groeit door te durven, vrees door uit te stellen 
 
Wat je aanpakt valt mee, wat je uitstelt weegt zwaar 
Sla uw zorgen aan stukken, bij stukjes en beetjes kun je ze aan 
Schuif de tekorten van jezelf niet door naar anderen 
Niemand wordt groot door anderen te kleineren 
 
Verbetering doet veel, aanmoediging doet meer 
Als je vreugde wil vermenigvuldigen moet je haar delen 
Als je de waarheid vertelt hoef je niets te onthouden 
Opstaan voor iemand misstaat niemand 
 
Geen tijd? Kom nou! 
Verwacht niet teveel, de ander is ook maar een mens 
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Parochievergadering 
R. Verheggen Kerkhof / Sint Barbara 
Amsteldijk-Z 142 tel.: 06-53304282 / 0297-582709 
1189 VL Nes a/d Amstel email: rencverheggen@gmail.com 
of: Frank Wesselingh tel.: 06-53691688 
 frank.wesselingh@hetnet.nl 
 
E. van Rooden Commissie zieken en bejaarden 
 tel. 0252-517592 
 
E. Timmermans notulist parochieteam-vergaderingen 
Aan de Zoom 26 tel.: 0297-530697 
1422 MC Uithoorn 
 
M. den Haan tel.: 0297-582165 
De Oude Visscher 20 
1189 WP Nes a/d Amstel 
 
W. Rijnbeek verzorging vervoer naar kerk 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 
A. Blokker kopij Urbanesklanken 
Nessersluis 18d email: agnes@nessersluis.net 
3646 AD Waverveen tel.: 0297-582482 
 
K. Rijnbeek technische dienst 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 
Stichting Vrienden Urbanuskerk 
Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl 
Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes 
Voorzitter: Peter Overdijk  
 
Koorrepetitie St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur 
 Inl. E.Timmermans, tel.:0297-530697 
 
Begrafenisver. St Barbara Inl. R.Verheggen, 06-53304282 
 email: rencverheggen@gmail.com 
 
Begrafenisonderneming 
DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht 0297-893073 
UItvaartcentrum Bouwens A’veen 020-6471212 
Uitv.centr.Rob van de Velde V’veen 0297-583448  
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Kom je ook kennismaken met de Kinderclub?  
Uiteraard mogen je broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes ook 
meekomen! 
 

• Wanneer: donderdag 3 oktober van 15.30 – 16.30 uur.  
• Wat gaan we doen: pompoenen uithollen en versieren op de 

‘Pluktuin’ aan de Amsteldijk-Zuid 183b in de Nes.  
• Kosten: deelname aan de Kinderclub zijn geen kosten verbonden! 
• Aanmelden wel verplicht bij Elly: dit in verband met het klaar 

leggen van alle materialen:  pmmvanrooden@hetnet.nl 

Waarom dit feestje?  

Want oktober is het pompoenen maand op de Pluktuin!  Zoek zelf de 
mooiste pompoen uit, bedenk en teken een (eng) gezicht op de pompoen 
en start met het uithollen.  

Na de pauze wordt het gezicht uitgesneden. Alles gebeurt met 
kindvriendelijk en veilig gereedschap! Super leuk om thuis de pompoen bv 
bij de voordeur neer te zetten met een lichtje erin!     

Tot snel, groetjes Kinderclub Team!  


